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R.K. Geloofsgemeenschap 

H.H. Nicolaas en Catharina 

Purmerend Tel. 0299 - 42 38 63 

B.G.G.      Tel. 0299 - 46 12 57  
 

R.K. Geloofsgemeenschap 

De Goede Herder 

Landsmeer Tel. 06 - 28 04 68 51 
 

R.K. Geloofsgemeenschap 

Sint Bonifatius 

De Rijp    Tel. 06 - 46 84 70 43 

 

 Bereikbaarheid pastores: 
 

Pastoor Marcelo Salão Rocha               Diaken Marcel Kaaijk 

Mobiel: 06 - 46 84 70 43                   Mobiel: 06 - 20 97 39 92  

email: marcelaonl@gmail.com              email: m.kaaijk@chello.nl 
 

Kapelaan Mariusz Momot                  Diaken Jack Noë 

Mobiel: 06 - 27 40 23 68                   Mobiel: 06 - 51 70 90 00 

email: mariuszmomot.haarlem@gmail.com  

 

  Pastoraal bezoekgroep 
 

Contactpersoon: Mevr. Wil Buskermolen 

Telefoon: 0299 - 42 45 47, Email: Purmerwil@hetnet.nl 

 

  Colofon  1e jaargang, nr. 6 oplage 2160 
 

Parochiemagazine is een uitgave van de 

R.K. Parochie Maria, Moeder van God. 

Deze verschijnt 6x per jaar. 
  
Redactie:   Annemiek Nuijens  

Lay-out:   Douwe ter Mull 

Redactieadres: Email:  Parochiemagazinemmvg@gmail.com 
 

Druk:  Drukkersteam geloofsgemeenschap Purmerend 

Bezorging en klachten tel: 06 - 53 46 20 50 

 

Uiterste inleverdatum kopij voor de maanden augustus/september 

moet op 18 juli op het redactieadres liggen. 

 

R.K. Geloofsgemeenschap 

Sint Franciscus van Assisi 

Oosthuizen    Tel. 06 - 46 84 70 43 
 

R.K. Geloofsgemeenschap 

Joannes de Doper 

Westbeemster Tel. 0299 - 68 14 76 
 

R.K. Geloofsgemeenschap 

Onze Lieve Vrouwe Geboorte 

Schermerhorn  

Purmerend Landsmeer De Rijp Schermerhorn Oosthuizen Westbeemster 
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Magazine juni / juli. 

Redactioneel 
 

Beste mede parochianen, 

De vakantietijd staat weer voor de deur, hetgeen betekent dat de  

vieringen hier ook op aangepast zullen gaan worden. 

We zitten namelijk niet ruim in onze voorgangers. 

Op pagina 37 treft u het zomerrooster aan! 
 

Wij als redactie gaan gewoon door en over twee maanden  

kunt u het nieuwe parochiemagazine weer van ons verwachten. 
 

De redactie, admie parochiemagazine, drukkers en  

bezorgers wensen u een fijne zomertijd toe! 

 
 

Wenst u geen papieren versie meer te ontvangen laat het ons dan even weten, u kunt  
het parochiemagazine ook lezen op onze website: www.parochiemariamoedervangod  
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Vakantiegebed 
 

Vader, 

nu de zomer ons hart verwarmt 

en duizenden jonge mensen juichend de vakantie 

inlopen komen wij naar U toe. 

Ga met ons mee doorheen deze weken 

die een tijd van rust en genieten zouden moeten zijn, 

van zorgeloosheid, leven vandaag, hier en nu. 

Ga mee met zovele mensen 

die de vreugde van vandaag uit het oog verliezen 

en zich zorgen maken om morgen. 

Toon ons de dauwdruppels die verschijnen 

als de ochtendmist optrekt, 

wijs ons op de kleuren van de opgaande zon 

die bloemen doet bloeien, 

de geur van het bos en het strand, 

de zang van de vogels, 

opdat vandaag een dag  

zou kunnen zijn 

om volop te genieten en  

te leven in uw schepping. 
 

Evalien lust 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

          

Het Pastoraal team en Parochiebestuur  
wensen u een fijne zomertijd toe! 
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Pastoraal woord 
 

Beste broeders en zusters, 
 

Met namen in de kleine dorpen van onze parochie hebben we de  

laatste jaren heel veel mee moeten maken: kerksluitingen, sterkte 

afname in het aantal aanwezige parochianen in de vieringen, afname 

in het aantal vrijwilligers en een afname in de financiën. 
 

Dit maakt alles moeilijk en ingewikkeld en hier en daar bespeur je ook 

ontmoediging. 
 

Helaas moeten we in de aankomende tijd ons bezig houden met zaken 

die niet tot de kern waarden die wij uitdragen horen maar wij kunnen 

helaas ook niet alles op zijn beloop laten. 
 

Met name kerksluitingen vragen veel tijd en energie hetzij van het  

bestuur, pastores maar ook van de parochianen die een zo’n  

ingrijpend en droevige gebeuren mee moeten maken. 
 

Het wegvallen van beminde en bevlogen voorgangers heeft ons  

geconfronteerd met de broosheid van onze huidige structuur,  

hierdoor moeten we als bestuur en pastores het een en ander  

aanpassen met name in het rooster. 
 

Het rooster in de huidige situatie kunnen we niet meer rond krijgen 

vandaar ook door middel van gesprekken in de verschillende  

geloofsgemeenschappen is voor de volgende methode gekozen: 
 

Niet alleen tijdens de zomer, ook na de zomer, zullen er in de dorpen 

van onze parochie vieringen om het weekend worden gehouden. 
 

Wij zijn bewust van het ongemak en de pijn die zo’n beslissing  

ontketend; aan de andere kant proberen we de presentie van ons kerk 

zoveel mogelijk aanwezig te houden. 
 

Wij kunnen helaas niet ontkomen aan een centralisatie van vieringen, 

daardoor proberen wij inspirerende en mooie vieringen als resultaat te 

krijgen. 
 

Ik begrijp dat dit geen leuke boodschap is maar hoop op uw begrip. 
 

Ondanks alles proberen we als pastores (de priesters en de diakens) 

iedereen te voorzien van de sacramenten en hulp en bijstand in de 

soms moeilijke momenten van het leven. 
 

Moge de Geest van God van Pinksteren ons helpen, inspireren en 

ogen, oren en hart geven om te zien dat Gods Geest nog steeds  

werkzaam is in onze kerk en in onze wereld. 
 

Hoogachtend, Pastoor Marcelo. 
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Liturgische kalender A jaar: 
 

 

Zondag 4 juni kleur wit 

Heilige Drie-eenheid 
 

Opnieuw geboren 

  

Het evangelie volgt op een nachtelijk gesprek van  

Jezus met Nikodemus, die onder de indruk is van  

Jezus' optreden: 'Alleen met Gods hulp kan iemand 

de wondertekenen doen die U verricht' (Johannes 

3,2b).Jezus antwoordt dat een mens dit alleen maar 

kan begrijpen als hij opnieuw geboren wordt uit de 

Geest. We kunnen het getuigenis van Johannes als volgt samenvatten: 

de Vader schenkt ons zijn eniggeboren Zoon, opdat wij -luisterend 

naar diens stem -opnieuw geboren worden uit de Geest en dan ook 

kinderen van God worden. Zo wordt het leven van de gelovige  

gevoegd in Gods leven, dat betekent: eeuwig leven.  
 

Zondag 11 juni kleur wit 

Sacramentsdag  
 

Brood van eeuwig leven  
 

In het evangelie wordt allereerst het thema van het ware brood ten 

leven geïntroduceerd. Jezus roept zijn gehoor op te zoeken naar  

voedsel dat eeuwig leven geeft. De toehoorders verwijzen naar hun 

voorouders die in de woestijn het manna hebben gegeten. Jezus zet  

tegenover het manna het ware brood uit de hemel, dat leven geeft. 

Dan noemt Hij zichzelf het leven schenkende brood dat uit de hemel 

neergedaald is. Vervolgens wordt het thema van het ware brood  

opnieuw in verband gebracht met het manna, voedsel dat de  

voorouders niet behoed heeft voor de dood. De positieve wending is 

dat Jezus zelf het brood is, zijn lichaam dat Hij zal geven voor het  

leven van de wereld. Het is zijn lichaam en zijn bloed, en wie dit eet  

en drinkt, zal leven.  

 

Zondag 18 juni kleur groen 

  11e zondag door het jaar 
 

  Schuld en vergeving  
 

Zonde, schuld en vergeving zijn thema’s die in ieders leven  

voorkomen. Er kunnen door jouw toedoen dingen gebeuren, die grote  

gevolgen hebben, maar waar je ongelooflijke spijt van hebt: je hebt 

iemand moedwillig bedrogen of afgeperst, je hebt niet uitgekeken in 

het verkeer en een ernstig ongeluk veroorzaakt. De schuld die dan op 

je drukt, kan zo zwaar worden dat het leven bijna onleefbaar wordt. 

Hoe weldadig is het dan als iemand aandacht voor je heeft, als iemand  

1e lezing:  Ex 34, 4b-6.8-9   
2e lezing:  2 Kor 13,11-13   
Evangelie: Joh 3,16-18  

1e lezing:  Deut 8, 2-3.14b-16a  
2e lezing:  1 Kor 10,16-17  
Evangelie: Joh 6, 51-58  

 

1e lezing:  Ex. 19,2-6a 
2e lezing:  Rom. 5,6-11 
Evangelie: Mt.9,36-10,8 
Vaderdag 
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1e lezing:  Jer. 20,10-13 
2e lezing:  Rom. 5,12-15 
Evangelie: Mt. 10, 26-33 
  

woorden van vergeving spreekt. Vandaag horen we daar in de  

lezingen twee voorbeelden van. Misschien kunnen ze ons helpen om 

een goede manier te vinden in onze omgang met tekortkomingen en  

nalatigheden. 

 

Zondag 25 juni kleur groen 

  12e zondag door het jaar 
 

Angst en vertrouwen  
 

Is het een typisch verschijnsel van onze tijd: dat zoveel mensen bang 

zijn en het gevoel hebben te leven in een steeds onveiliger wordende 

wereld? Overal staan video�camera’s die al onze gangen registreren, 

je moet je voort�durend legitimeren alsof je identiteit betwijfeld 

wordt, de overheid neemt steeds meer en dieper ingrijpende  

veiligheidsmaatregelen die bescherming van de burgers moeten  

garanderen... Mensen zijn bang, en soms ook niet zonder reden. 

Daarvan geven de schriftlezingen vandaag voorbeelden. Wat kan je 

bang maken? Welke situaties, welke mensen? En hoe gaan we  

daarmee om? Hoe kunnen we angst bezweren? Wat helpt ons te  

vertrouwen?  
 

Zondag 2 juli kleur groen 

  13e zondag door het jaar 
 

Een serieuze aangelegenheid  
 

Je krijgt als mens niet alles cadeau in het leven. Er zijn dingen waar je 

volop moeite voor moet doen of die over een langere periode veel  

inspanning van je vragen. Het gaat om toewijding, concentratie en 

veel inzet om een doel dat je voor ogen hebt te bereiken. En het geeft 

veel voldoening als het je eenmaal lukt. Jezus hield zijn leerlingen 

voor om niet lichtvaardig te denken over wat Hem volgen inhoudt. Het 

is een seri�euze aangelegenheid waar nogal wat aan vast zit. Maar 

Jezus spreekt na zijn aansporing gelukkig ook een woord van  

bemoediging waarin Hij ons voorhoudt dat alle in�spanningen niet 

onopgemerkt zullen blijven.  
 

Zondag 9 juli kleur groen 

  14e zondag door het jaar 
 

Elkaars lasten dragen  

 

We kennen de beelden uit verre landen. Vrouwen met zware kruiken 

op hun hoofd, mannen bepakt met enorme lasten. Nog niet zo lang 

geleden droegen ook in onze streken niet alleen dieren, maar ook 

mensen een juk op hun schouders. Een juk dragen is ook het beeld 

voor iets zwaars, verdriet, pijn die op je drukt. Misschien herkennen  

1e lezing:  2 Kon.4,8-11.14-16a 
2e lezing:  Rom 6, 3-4. 8-11 
Evangelie: Mt. 10,37-42  

1e lezing:  Zach. 9,9-10 
2e lezing:  Rom.8, 9.11-13 
Evangelie: Mt. 11,25-30  
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1e lezing:  Jes. 55,10-11  
2e lezing:  Rom. 8,18-23  
Evangelie:  Mt.13,1-23 of 1-9 

1e lezing:  Wijsh. 12,13. 16-19 
2e lezing:  Rom 8,26-27 
Evangelie: Mt. 14, 24-43 of 24-30 

we het beeld. Wat hebben wij te dragen? Wat drukt op onze  

schouders? Vandaag lezen wij het evangelie waarin de Heer zich richt 

tot allen die uitgeput zijn en onder lasten gebukt gaan. Hij belooft rust 

en verlichting. Maar ook vraagt Hij van ons om zijn juk op onze  

schouders te nemen.  
 

Zondag 16 juli kleur groen 

  15e zondag door het jaar 
 

Vrucht dragen  
 

Tuinieren is gezond. Het brengt mensen in beweging, ont�spant en 

geeft voldoening. Het is dan ook niet vreemd dat velen, zeker als het 

weer het toelaat, in hun tuin te vinden zijn. Ze spitten de grond om, 

strooien zaadjes, bemesten deze, overgieten ze met water, harken de 

grond glad. En dan wachten ze met spanning af wat er gebeurt. Zullen 

de zaadjes ontkiemen, gaan groeien en bloeien? Vandaag horen wij 

een gelijkenis over een zaaier. God zaait zijn woord van liefde in het 

hart van zijn mensen�kinderen. Ontkiemt dat zaad in ons? En hoe 

komt dat tot bloei?  
 

Zondag 23 juli kleur groen 

  16e zondag door het jaar 
 

Geduld hebben  
 

Als we vandaag in de kerk komen, speelt de afgelopen week nog vaak 

na in ons hoofd en ons hart. Beelden van het journaal of  

gebeurtenissen in ons persoonlijk leven staan ons nog goed bij. In dit 

uur vragen we God om zijn licht over dit alles te laten schijnen, dat Hij 

het goede en waardevolle wil zegenen en de moeite, de pijn en het 

verdriet wil verlichten en verzachten. Dat goed en kwaad naast elkaar 

bestaan horen we vandaag in de evangelielezing. Jezus spreekt over 

de akker waar de tarwe en het onkruid samen groeien. Deze  

gelijkenis is een aansporing tot geduld en vertrouwen dat het graan 

ondanks alles zal groeien en rijpen. 
 

Zondag 30 juli kleur groen 

  17e zondag door het jaar 
 

Schatgraven  
 

We lezen wat af: kranten, tijdschriften, boeken. Maar ook kijken we 

vaak naar het beeldscherm van onze computer of gsm. Te midden van 

al die woorden zijn we op zoek naar wat voor ons van belang is. We 

zijn als het ware aan het schatgraven. Lezen in de Bijbel is als  

rondgaan in een schatkamer. We lezen wat al bekend en vertrouwd is 

en horen wat nieuw, onbekend en nog vreemd is. Lezen in de Schrift  

1e lezing:  1 Kon. 3, 5. 7-12 
2e lezing:  Rom. 8, 28-30 
Evangelie: Mt. 13, 44-52 of 44-46  
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is nooit vrijblijvend. Het stelt ons steeds voor ingrijpende keuzes. Mag 

deze viering ons helpen nieuwe of andere keuzes te maken in ons  

leven.  

********* 
Vieren Familiedag  

 

Op zaterdag 24 juni  
 

(start 11.00 uur) organiseren 

wij weer een Familiedag in de 

Nicolaaskerk (Purmerend).  
 

IEDEREEN (alle leeftijden) is 

hierbij welkom, wij horen  

immers allemaal bij de Familie 

in Christus.  

  

Er zal een volwassen Cathechese worden gegeven met als thema:  

“De wapenuitrusting van God”.  
 

Tijdens deze Cathechese zal worden uitgelegd hoe je deze 

“wapenuitrusting van God” kunt gebruiken in de geestelijke strijd, 

waar wij allen mee te maken hebben.  
 

Er zullen veel praktische tips worden gegeven die je sterken in het  

geloof. Voor kinderen is er een apart programma en ook zij zullen een 

leuk thema behandelen. Aansluitend vindt de Eucharistieviering plaats, 

gevolgd door een samenkomst met koffie, thee en lekkernijen (neem 

een klein lekkernij mee als je wilt, hartig of zoet). 

  

Het programma is als volgt: 

11-12u                Volwassen Cathechese en apart Kinderprogramma 

12-13u                Eucharistieviering 

13-14u                Koffie/ thee en hapjes 

  

Geïnteresseerd? Kom dan langs op 24 juni.  

Opgeven is niet nodig, de deur staat voor jullie open.  

Wees welkom. Gods zegen. 

********* 
 

Gebed 
 

Waar vriendschap is en liefde, daar is God. 
 

Gij hebt ons uw liefde getoond 

door Jezus Christus, uw Zoon en onze broeder, 

die met U en de heilige Geest leeft 

tot in de eeuwen der eeuwen. Amen 

 

Nicolaaskerk 
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Bedevaart naar Banneux 
 

Ga met ons mee naar die mooie  

warme plek in de Ardennen waar Maria, de maagd 

der armen, op ons wacht.  
 

De bedevaart duurt vijf dagen, van vrijdag  

25 tot en met dinsdag 29 augustus.  
 

Wij halen u met de bus op bij opstapplaatsen (bij 

voldoende deelname ook in Purmerend) om naar de 

eerste stop te gaan en daar koffie of thee te drinken.  
 

Dit is het verzamelpunt van de bussen en hier ont-

moet u uw medegasten en alle vrijwilligers  

van Bisdom Haarlem-Amsterdam.  
 

Daarna gaat de reis richting het zuiden waar een broodmaaltijd wordt 

aangeboden om dan voldaan naar Banneux te vertrekken.  

Priesters, verpleegkundigen, een arts en verzorgenden staan voor u 

klaar om u (daar waar nodig) te begeleiden en u vijf prachtige dagen 

te laten beleven. De reis is ook geschikt voor minder validen en  

zieken. Rolstoelen en rollators zijn aanwezig om een wandeling of  

uitstapje mogelijk te maken. Een rolstoelbus is aanwezig.  
 

Bent u gezegend met een goede gezondheid dan bent u natuurlijk ook 

van harte welkom om de warmte van Banneux te ervaren.  
 

Op de terugweg stoppen wij wederom voor een heerlijke warme  

maaltijd. Dat is ook de plaats waar wij afscheid van elkaar nemen en 

de reis naar huis vervolgen om u veilig en wel weer bij de  

opstapplaats te brengen.  
 

De kosten bedragen € 295,-- hierbij is alles inbegrepen.  

Voor informatie en inschrijving kunt u contact opnemen met  

Ellen van der Laan, tel.: 06 30918592, of e-mail:  

banneux.bisdomhaarlem@outlook.com 
 

Bisdom Haarlem/Amsterdam. 
 

********* 
Ga je ook mee? 

 

De WJD in Lissabon zelf is van 1-6 augustus, 

maar we vertrekken 26 juli al richting zuiden. 

Deze veertiendaagse onvergetelijk reis kost € 1.095,00. 

Woon je binnen de grenzen van het bisdom Haarlem - Amsterdam, 

dan sponsort onze bisschop Jan Hendriks je deelname met  

tweehonderd euro en betaal je slechts € 895,00. 
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Wat Is De Drie-Eenheid? 
 

God openbaart zich in de Bijbel als Schepper 

en Onderhouder van het universum.  

De Bijbel zegt ons duidelijk dat er maar één 

God is: ”Luister, Israël! De HEERE, onze God, 

de HEERE is één!” (Deuteronomium 6:4).  

Tegelijkertijd komen we herhaaldelijk  

passages in de Bijbel tegen die aantonen dat 

die ene God bestaat uit meerdere personen. 

Dat is voor ons moeilijk te vatten.  

Het is geen logische onmogelijkheid, maar de 

samenstelling van Gods wezen gaat ons beperkte begrip te  

boven. Hij is God en wij zijn mensen. 
 

Als we schriftgedeelten lezen over de meervoudigheid van God, zijn er 

feitelijk drie personen: God de Vader, God de Zoon, en God de Heilige 

Geest. We noemen dit de Drie-eenheid.  

Het woord Drie-eenheid staat niet in de Bijbel. Maar dit begrip wordt 

duidelijk uiteengezet. Het betekent dat de Ene God bestaat uit drie 

personen. 
 

De Drie-eenheid in het Oude Testament 

In het Oude Testament zijn er verschillende teksten die onderscheid 

maken tussen God de Vader en God de Zoon. Bijvoorbeeld in Psalmen 

110:1, waar David zegt: ”De HEERE heeft tot mijn Heere gespro-

ken…” David als koning had geen aardse heer, en verwijst hier naar 

een hemelse Heere. Jezus bevestigt dit als Hij zegt dat deze tekst over 

Hem gaat, en geeft daarmee te kennen dat Hij de Zoon van God is 

(Mattheüs 22:41-45). 
 

In andere teksten wordt ook onderscheid gemaakt tussen de Heere 

en zijn Geest. Bijvoorbeeld in Jesaja 48:16 staat “En nu de Heere 

HEERE heeft mij gezonden, en zijn Geest.” Duidelijk is dat iemand niet 

zonder zijn Geest denkbaar is; toch is hier onderscheid. Ook in het 

Oude Testament vinden we teksten die verwijzen naar God de Vader, 

God de Zoon, en God de Heilige Geest. Dus God de Zoon kwam niet 

pas met de geboorte van Jezus Christus. Hij is eeuwig, evenals de  

Vader en de Geest. Maar in Jezus werd Hij vlees en nam de gestalte 

van een mens aan. 
 

De Drie-eenheid in het Nieuwe Testament 

In het Nieuwe Testament wordt dat allemaal veel duidelijker. Veel 

teksten spreken van de godheid van God de Vader. Bijvoorbeeld uit  

1 Korinthe 8:6: “em>toch is er voor ons maar één God, de Vader, uit 

Wie alle dingen zijn.” Uit veel teksten blijkt de godheid van God de  

https://www.bijbelwoord.nl/wie-is-god-de-heilige-geest/
https://www.bijbelwoord.nl/wat-is-het-verschil-tussen-het-oude-en-het-nieuwe-testament/
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Zoon. Bijvoorbeeld uit Titus 2:13: “… de verschijning van de  

heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus.” Uit 

veel teksten blijkt de godheid van God de Heilige Geest. Bijvoorbeeld 

uit 1 Korinthe 6:11: ”maar u bent gerechtvaardigd in de Naam van de  

Heere Jezus en door de Geest van onze God.” 
 

Op diverse plaatsen in het Nieuwe Testament blijkt dat de Vader, de 

Zoon, en de Heilige Geest nauw met elkaar verweven zijn en zonder 

twijfel aan elkaar gelijk zijn, samen God zijn. Dat blijkt uit: 

 Ga dan henen, onderwijst al de volken, hen dopende in de Naam 

van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. (Mattheüs 

28:19) 

 Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen 

zijn. Hij dan Die door de rechterhand van God verhoogd is en de 

belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft 

dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. (Handelingen 2:32-33) 

 De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de 

gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. (2 Korinthe 

13:13) 

 … uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, 

door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid aan Jezus 

Christus. (1 Petrus 1:2). 
 

Dus God openbaart zichzelf in de Bijbel als God de Vader, de Zoon, en 

de Heilige Geest. Allen hebben we nodig. God de Vader is onze  

Schepper, God de Zoon onze Verlosser, God de Heilige Geest die ons 

heiligt. En als wij nadenken over God als Drie-eenheid en we dit niet 

helemaal goed kunnen begrijpen, laten we dan uitbreken in gejubel: 
 

 

 

 

 

Heilig, heilig, heilig!  

Heere God Almachtig! 

Vroeg in de morgen  

zij U mijn zang gewijd; 

Heilig, heilig, heilig,  

liefdevol en machtig! 

Drie-enig God die  

één in wezen zijt! 

https://www.bijbelwoord.nl/waarom-schiep-god-de-aarde/
https://www.bijbelwoord.nl/wat-betekent-het-dat-jezus-voor-mij-stierf/
https://www.bijbelwoord.nl/waarom-schiep-god-de-aarde/
https://www.bijbelwoord.nl/hoe-kun-je-meer-van-de-vrucht-van-de-heilige-geest-laten-zien/
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Sacramentsdag 
 

Sacramentsdag is het rooms-katholieke 

hoogfeest dat de werkelijke  

tegenwoordigheid van Christus in de  

eucharistie centraal stelt. In een  

aantal katholieke landen wordt het gevierd 

op de tweede donderdag na Pinksteren.  
 

Het hoogfeest van het Heilig Sacrament van 

het Lichaam en Bloed van Christus, ontstond 

in de Middeleeuwen en wordt evenals Drievuldigheidszondag en 

het Heilig-Hartfeest gevierd in de weken na Pinksteren. Deze drie 

hoogfeesten hebben als doel het Paasmysterie op liturgische wijze 

verder uit te diepen. 
 

Werkelijke tegenwoordigheid 

Sacramentsdag is eigenlijk het opnieuw vieren van Witte Donderdag. 

Het verschil is dat op Sacramentsdag de nadruk veel meer ligt op het 

katholieke dogma van de Werkelijke Tegenwoordigheid van Christus in 

de gedaanten van brood en wijn tijdens én na de viering van 

de eucharistie.  

De theologische term voor deze leer is  transsubstantiatie. In 

tegenstelling tot het protestantse geloof leert de RK-Kerk dat de    

hostie ook buiten de eucharistie aanbeden moet worden. Dat kan in 

een bijzonder soort kast, tabernakel geheten, of in een monstrans, 

een voorwerp dat gemaakt is om heilige zaken aan de gelovigen te 

tonen. 
 

Juliana van Luik 

De instelling van Sacramentsdag gaat terug op de visioenen van de 

Luikse augustines Juliana van het klooster Mont Cornillon. Vanaf 1209 

had deze non mystieke ervaringen. Zij beweerde dat Christus aan 

haar verschenen was en haar had opgedragen zich in te spannen voor 

de instelling van Sacramentsdag. De bisschop van Luik geloofde haar 

en stelde in 1248 dit feest in zijn bisdom in. 

 

Urbanus IV  

Een van de aartsdiakens van het bisdom Luik was de latere paus  

Urbanus IV. Hij was het die op 11 augustus 1264 middels de  

pauselijke bul Transiturus de hoc mundo beval dat Corpus Christi,  

zoals het feest toen heette, in de gehele Kerk gevierd moest worden. 
 

Thomas van Aquino 

Urbanus droeg Thomas van Aquino op de liturgische teksten voor  

Corpus Christi samen te stellen. Deze dominicaanse theoloog schreef 

voor het Officie van Sacramentsdag onder meer de beroemde  

 

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/h/heilig-hartfeest
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/e/eucharistie
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/h/hostie
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/j/juliana-van-cornillon
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/t/thomas-van-aquino
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/o/officie
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hymne Pange lingua en de sequentie Lauda Sion. 
 

Fronleichnam 

In de meeste katholieke landen is de tweede donderdag na Pinksteren 

een officiële vrije dag. Dat is ook het geval in een aantal Duitse  

bondsstaten. Daar heet het hoogfeest Fronleichnam, afgeleid van het  

Middelhoogduitse woord vrónlîcham,dat 'herenlichaam' betekent. In de 

Nederlandse kerkprovincie wordt Sacramentsdag op de tweede zondag 

na Pinksteren gevierd. 
 

Sacramentsprocessies 

In veel parochies worden op Sacramentsdag sacramentsprocessies 

gehouden: de Heilige Hostie wordt geplaatst in een monstrans en door 

een priester rondgedragen, vergezeld gaande van misdienaars, een 

fanfare en biddende gelovigen. In Rome vindt de pauselijke  

sacramentsprocessie plaats tussen de kathedraal San Giovanni in  

Laterano en de basiliek Santa Maria Maggiore. Daarbij bevindt de paus 

zich op een open wagen waar hij is neergeknield voor een monstrans 

met daarin het Allerheiligste. Paus Franciscus week van deze traditie 

af door achter deze wagen aan te lopen.  

 

Bron:https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/s/sacramentsdag 
 

********* 
Bonifatius  

 

Op maandag 5 juni viert de kerk de heilige Bonifatius.  
 

Veel kerken in ons land zijn aan deze heilige 

toegewijd.  

Bonifatius, een monnik. Zijn echte naam is 

Winfried, is geboren in 672 in het Engelse 

Crediton. Hij wil de Blijde Boodschap van 

Christus brengen en gaat - vanuit Engeland - 

eerst naar Friesland (716).  
 

Jaren later legt hij vanuit Fulda (in Duitsland) 

het fundament voor nagenoeg de hele Duitse 

kerk. Hij wordt aartsbisschop en wil toch  

terug naar zijn eerste liefde: Friesland.  
 

In 754 organiseert hij een doopfeest in de buurt van Dokkum.  

Hij wordt tegengehouden en gedood, samen met zijn 52 metgezellen. 

  

Dokkum houdt hem nog steeds in ere en op zoveel andere plaatsen.  
 

*********  

 

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/s/san-giovanni-in-laterano
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/s/santa-maria-maggiore
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E.H.C. viering op 14 mei 2023 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

  

Op 14 mei jl. mochten de a.s. communicantjes eindelijk hun  

1e Heilige Communie doen.  
 

Ze hebben een voorbereiding van 10 weken gehad, waarin ook nog 

een generale repetitie (zie foto) en 2 x een repetitie voor de  

kinderliedjes (samen met Mirjam Boers en Ger van Wattingen,  

nogmaals dank hiervoor). 

 

De kinderen waren op hun allermooist gekleed en vonden het best wel 

spannend. Onze fotografe heeft alles op de plaat vastgelegd en de  

viering is goed verlopen. Na afloop kregen ze een mooie herinnering 

aan deze dag aangeboden. 
 

Gefeliciteerd: Kenji, Evi, Isabelle, Valentijn, Joëlle, Jitel, John, Nadira, 

Chloé, Anna, Jayson, Lena, Apolonia, Colette en Rocha.  
 

Moge de mooie herinnering aan deze dag je altijd bij blijven net zoals 

Jezus nu in je hart is gekomen en zal blijven. 
 

Een hartelijke groet van de werkgroep 1e Heilige Communie 

Pastoor Marcelo, Kapelaan Mariusz, Mary Vlaar en Joyce Blume. 
 

***** 
 

Namens de parochie willen we 

alle communicanten 
van harte feliciteren 

met het ontvangen van de 
Eerste Heilige Communie! 
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DIENEN 
 

Banja Luka 
 

Vooraankondiging actie: 

“BEDDENGOED en GOEDE TANDZORG”. 
 

Bij de bezoeken aan Banja Luka is meermaals gebleken dat de  

tandzorg ter plekke niet goed is. Het is  

duidelijk een zorg die in de gezinnen niet op 

de eerste plaats komt. Er zijn immers zorgen  

dagelijks eten op tafel te krijgen en de  

hoognodige schoolspullen en medische zorg 

te kunnen betalen. Geld voor tandpasta en -

borstels schiet er dan snel bij in. De meeste 

volwassenen missen dan ook tanden en kiezen. Samen met de Caritas 

ter plekke en onze Stichting willen we een aanzet geven om de  

kinderen voor dit tandeloze vooruitzicht te behoeden.  Tandartsen zijn  

bereid gevonden om alleen voor materiaalkosten de kinderen te 

behandelen en de  na controles te doen. Graag zouden wij als  

Stichting dan bij ons volgende de borstels, ragers en tandpasta willen  

meebrengen. Mondspoelwater is niet handig, neemt te veel ruimte in 

beslag.  
 

Ook willen wij dit jaar een BEDDENGOED aktie 

starten. Daartoe vragen wij schoon en heel  

beddengoed. Lakens, slopen, kussens,  

dekbedden en matrasbeschermhoezen. Bij de  

bezoeken aan alle gezinnen is gebleken dat daar 

een dringende behoefte aan is. We willen geld 

overmaken naar Banja Luka om ter plekke  

matrassen te kopen, nemen dan zelf bij het 

volgende bezoek het ingezamelde beddengoed 

mee.  

 

Eind juni verschijnt onze volgende nieuwsbrief. Daarin kunt u lezen 

hoe en wanneer u het beddengoed en de tandzorg spullen kunt  

inleveren. De Nieuwsbrief zal worden toegezonden aan de  

adoptieouders en achter in de kerk komen te liggen.  

 

Bent u niet in de gelegenheid om de Nieuwsbrief in te zien, dan kunt u 

vragen/opmerkingen mailen naar: inamijnen@gmail.com 
 

Namens de Stichting Bouwen aan Banja Luka          

Ina Mijnen. 

 

NL52 INGB 0005 3792 86 (ANBI goedgekeurd) 
t.n.v: Stichting Bouwen aan Banja Luka   

 

mailto:inamijnen@gmail.com
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Vanuit het  
Parochiebestuur 
 

 

Bericht van de penningmeester 
 

Onze parochie heeft over het jaar 2022 een fors nadelig saldo be-

haald. Het nadelige saldo bedroeg € 123.688. 
 

Ondanks dat er zoveel mogelijk werd gelet op het energieverbruik,  

stegen deze kosten ten opzichte van 2021 met € 53.668. 
 

Onze inkomsten waren lager, met name door minder Kerkbalans  

inkomsten. 
 

Zoals u weet heeft het bestuur in 2020 een plan gemaakt, waarmee 

we in 2025 hopen geen negatief resultaat meer te behalen. We dienen 

dan kosten te besparen. De besparingen moeten komen vooral uit  

lagere huisvestingskosten. Dan kun je niet anders concluderen, dat er 

kerken moeten worden verkocht. In 2022 is helaas de kerk van  

Landsmeer verkocht en begin van 2023 de kerk van Schermerhorn. 
 

Daarnaast probeert het bestuur allerlei nieuwe activiteiten op te  

starten om nog meer een vitalere parochie te worden. 
 

Hierbij treft u de cijfers van 2022 aan. 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt deze altijd stellen 

aan de penningmeester of de andere bestuursleden. 
 

Met vriendelijke groet, Hans Karels, penningmeester. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IBAN: NL22 RABO 0157 4995 29 
t.n.v. R.K. Parochie Maria, Moeder van God 

onder vermelding van Kerkbalans 2023 
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Parochie Maria, Moeder van God 
 

Boekjaar 2022 

 BOEKJAAR 2022

 boekjaar  begroting boekjaar  voorgaand boekjaar

€ € €

2022 2022 2021

153.429                  173.600                  182.196                  

168.370                  128.000                  126.800                  

45.805                    42.100                    39.053                    

-                             -                             -                             

3.658                      3.000                      2.755                      

17.067                    20.200                    10.368                    

7.656                      17.500                    3.722                      

62.594                    71.435                    61.554                    

47.132                    37.800                    35.488                    

-                             -                             -                             

-                             -                             -                             

505.711                  493.635                  461.936                  

252.375                  301.500                  265.619                  

129.648                  149.000                  124.432                  

-                             -                             -                             

-                             -                             231                         

123.688                  43.135                    71.654                    

505.711                  493.635                  461.936                  

 Rente en lasten van schulden en fundaties

 Kosten eredienst

 Staat van lasten en baten over het

LASTEN

 Persoonskosten

 - beleggingen

 Kosten onroerend goed:

 - kerkelijke gebouwen

 - overige kerkelijke onroerende goederen

  met bijzondere bestemming

 BATEN

 Kosten pastoraal

 Verplichte en vrijwillige bijdragen

 Beheerskosten

 Incidentele lasten

 Voordelig saldo

 Bijdragen parochianen

 Opbrengst uit bezittingen en beleggingen

 Functionele inkomsten

 Incidentele baten

 Nadelig saldo
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R.K.Geloofsgemeenschap  
H.H. Nicolaas / Catharina Purmerend 
 

Het Ceciliakoor zoekt versterking!  
 

Het Ceciliakoor is een gemengd ‘Lief en Leedkoor’ dat 

zingt bij bijzondere vieringen, uitvaarten 

en huwelijksinzegeningen, voornamelijk in de  

Nicolaaskerk aan de Kaasmarkt in Purmerend. Het 

koor is echter niet honkvast en neemt bijvoorbeeld ook 

deel aan de Allerzielenvieringen op de lokale  

begraafplaatsen en als een uitvaart op een andere  

locatie wordt gehouden, kunnen we desgewenst onze 

bijdrage leveren. In het verleden zongen we jaarlijks 

mee in de drukbezochte Lourdesviering in De Krijtberg 

in Amsterdam.  
 

Op zaterdagmiddag 12 augustus aanstaande zingt het 

Ceciliakoor in de jaarlijkse viering ter gelegenheid van Maria  

Tenhemelopneming, met als voorganger pastoor Marcelo. 
 

Er wordt twee keer per maand op de eerste en derde maandag van 

10.30 tot 12.00 uur gerepeteerd in de Nicolaaskerk o.l.v. Mirjam Boers 

om het repertoire en zangkwaliteit op niveau te houden.  

Daarvoor is het eveneens belangrijk dat we over voldoende zangers 

kunnen beschikken. Nieuwe leden zijn van harte welkom! 
 

We nodigen belangstellenden uit de hele parochie  

‘Maria Moeder van God’ uit om op onze eerstvolgende repetitie 

op maandag 5 juni of na de vakantieperiode kennis te komen 

maken.  
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze secretaris  

Margreet Westra tel. 0299-397818 of per e-mail:  

wmargreet@gmail.com 

********* 
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R.K. Geloofsgemeenschap  
  Joannes de Doper 
 

Op zondag 25 juni vieren we het  patroonsfeest van onze  

parochie; Sint Jan de Doper 
 

Sint Johannes de Doper (ook St. Jan Baptist), 

voorloper van Jezus en martelaar  

(† omstreeks 30 na Chr.) 

Feestdagen: 24 juni (geboorte) en 29 augustus 

(onthoofding). 
 

Johannes wordt beschouwd als de voorloper van 

Jezus de Messias. Hij doopte in de Jordaan een 

doopsel van bekering en kondigde aan: ‘Na mij 

komt iemand die groter is dan ik; ik ben zelfs niet 

waard de riem van zijn sandaal los te maken’ (dat 

was nederig slavenwerk!). Hij zag zijn optreden 

zelf als baanbrekend werk voor de Messias.  

Deze herkende hij in Jezus op het moment dat hij 

Hem doopte. Althans zo zeggen de drie  

evangelisten Matteus, Markus en Lukas. Want de vierde, Johannes, 

suggereert dat Johannes Jezus al eerder kende.  

Immers, toen Jezus voorbijging, duidde hij hem aan als het Lam Gods. 
 

Er is ook wel iets voor te zeggen dat Johannes Jezus al kende, want bij 

Lukas lezen we, dat Johannes’ moeder, Elisabeth, een bejaarde nicht 

van Jezus’ moeder was. Toen Maria van de engel Gabriël de boodschap 

ontving dat zij van Gods Geest een kind zou krijgen en vroeg hoe dat 

mogelijk was daar ze geen omgang had met een man, antwoordde de 

engel: ‘Bij God is alles mogelijk. Zelfs uw nicht  

Elisabeth, die onvruchtbaar heette, is al in haar zesde maand.’ Daarop 

snelde Maria naar Elisabeth toe om haar in de laatste maanden voor de 

geboorte ter zijde te staan. Bij de begroeting tussen beide vrouwen 

‒ zo schrijft Lukas diepzinnig en prachtig ‒ sprong het kind op in de 

schoot van Elisabeth; dat was voor Elisabeth voldoende om te  

beseffen dat zij hier te doen had met de aanstaande moeder van de 

Messias… 
 

In de evangelies horen wij pas weer van Johannes, wanneer hij  

optreedt als doper bij de Jordaan en de nabijheid van het Rijk Gods 

aankondigt. Hij roept op tot bekering van het hart; en wijst zijn  

gelovige toehoorders erop dat geloven niet erfelijk is, maar bestaat in 

een relatie tussen God en ieder persoonlijk, waar ieder ook zijn of haar 

eigen antwoord op moet geven door middel van een passende  

levenswijze. 
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Herodes laat Johannes arresteren, wanneer hij kritiek levert op diens 

relatie met Herodias, de vrouw van zijn broer. Vanuit zijn gevangenis 

laat Johannes een keer aan Jezus vragen of Hij nu werkelijk de  

Messias is. Spreekt daar twijfel of zelfs vertwijfeling uit? Had Johannes 

gehoopt dat Jezus als Messias hem zou komen bevrijden? Jezus laat 

aan Johannes antwoorden, dat hij op de tekenen van de Messiaanse 

tijd moet letten: doven horen, blinden zien, zieken worden genezen en 

aan armen wordt het Koninkrijk gegeven. En aan zijn toehoorders zegt 

Jezus, dat Hij in Johannes de Voorloper ziet. Het volk meende dat de 

Messias niet zou verschijnen, zonder dat Elia eerst zou terugkeren om 

voor Hem uit te gaan. Welnu, aldus Jezus, Elia ís teruggekeerd… En 

we herinneren ons dat Johannes destijds bij zijn optreden aan de 

 Jordaan werd getekend, zoals Elia getekend wordt in de oude boeken: 

verblijvend in de woestijn; gehuld in een kleed van kameelhaar; een 

leren riem om zijn gordel; zich voedend met sprinkhanen en wilde  

honing. 
 

Herodes luisterde graag naar hem. Kennelijk liet hij hem geregeld uit 

zijn gevangenis halen en voor zich optreden? Of schreeuwde Johannes 

van onder uit zijn kerker zo hard dat het door het paleis schalde? Dat 

alles zal Herodias extra verontrust hebben. Zij grijpt dan ook de eerste 

de beste kans die haar geboden wordt. Als hun dochter Salome een 

verleidelijke dans opvoert bij een banket waar een aantal  

grootmogende heren bij aanliggen, belooft haar vader haar elke  

beloning die ze vraagt. Op aandringen van haar moeder vraagt ze het 

hoofd van Johannes de Doper op een schotel. Herodes zit ermee in, 

maar kan niet meer terug. Als Johannes’ leerlingen ervan horen  

komen ze zijn lijk halen voor een eerbiedige begrafenis. 
 

St. Jan de Doper, patroon van: de vasters; van architecten, metse-

laars, timmerlieden, kuipers en tonnenmakers, van  

schoorsteenvegers; van leerlooiers, laarzen- en zadelmakers; van  

wevers, stoffenververs en kleermakers en van de bont- en pelswer-

kers; van herders; smeden en hoefsmeden; muzikanten en zangers, 

herbergiers en restaurateurs, bioscoophouders en -exploitanten; 

wijnbouwers.                             (Bron: www.heiligen.net) 

********* 
Contact personen Westbeemster:  Frans Ruijter   tel. 790229 
                         Tiny Bleeker   tel. 681630 
 

Op 23 juli, Is de Beemster biddag om 10 uur in de Keijserkerk  

   in Middenbeemster.   
 

LET GOED OP HET ROOSTER: 
OM DE WEEK IS ER EEN VIERING. 
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R.K. Geloofsgemeenschap  
de Goede Herder Landsmeer  
 

Kerkebreed 

Vanaf 1985 is wekelijks het programma Kerkebreed op de 

Lokale Omroep Landsmeer te beluisteren. Kerkebreed is het  

programma van de gezamenlijke kerken van Landsmeer en het is te 

beluisteren op Ziggo Radio 920, KPN Radio 1197,  DAB+ 11A  en FM 

105.7 op zaterdag van 19:00 tot 20:00 uur, met herhalingen op 

zondag van 8:00 tot 9:00 uur en van 9:00 tot 10:00 uur. U kunt de 

uitzendingen ook beluisteren en terugluisteren op 

www.lokaleomroeplandsmeer.nl  

http://www.lokaleomroeplandsmeer.nl 
 

  De Schaapskooi, 1 jaar na de laatste mis. 
 

27 februari 2022 is de laatste mis in de Schaapskooi gevierd en was 

het niet langer een kerkgebouw. Uiteindelijk vond de overdracht van 

het gebouw aan een projectontwikkelaar op 1 december plaats. In de 

tussentijd is het wel gelukt om voor alle, vooral de kerkelijke,  

goederen een goede bestemming te vinden. Een kort overzicht: 

De stoelen en een deel van de keukeninventaris  zijn in gebruik  

genomen in  de andere kerkgebouwen van de overkoepelende  

R.K. Parochie Maria, Moeder van God.  

Parochianen, die  voorwerpen, die door henzelf  of door familieleden 

gemaakt waren, als herinnering wilden houden, konden de eerste  

keuze maken.  

Grotere stukken als doopvont, tabernakel en beeld van 

de Goede Herder zijn in de Nicolaaskerk opgeslagen. Om 

in het Kruispunt een eucharistieviering te kunnen houden 

zijn belangrijke kleinere voorwerpen, zoals  

altaarset, wijwatervat- en kwast , wierookhouder en   

processiekruis daar opgeslagen. Begin juli zijn de fraaie  

glas-in-lood ramen in de Nicolaaskerk in Purmerend  

geplaatst waar ze goed tot hun recht komen. Altaar,  

lessenaar, kruisbeeld en bel zijn in augustus door de  

St. Vitusparochie in Dedemsvaart opgehaald om in een 

kleinere ontmoetingsruimte een volwaardige mis te  

kunnen vieren. 

Op 6 december is via bemiddeling van kapelaan Mariusz 

Momot het orgel gedemonteerd en naar Polen getransporteerd. Het is 

niet gelukt om in Nederland een herbestemming te vinden, maar in 

Polen zijn nog wel voldoende kerken, die zo’n orgel kunnen gebruiken. 

Als allerlaatste is op 27 januari 2023 de klokkentoren weggehaald. Via 

bemiddeling door Dhr. Henk Hupkes, oud predikant in Amersfoort,  

 

http://www.lokaleomroeplandsmeer.nl/
http://www.lokaleomroeplandsmeer.nl/
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wordt de luidklok naar Ethiopië meegenomen in een groter transport  

naar een kerk in Adis Abeba.Voor de rest is het nu voor iedereen  

afwachten wat de nieuwe eigenaar met het gebouw gaat doen,  

voorlopig staat het te huur. Tot slot: Zeer fijn dat we elke eerste 

woensdagochtend van de maand in het Kruispunt een communieviering 

kunnen houden zodat de kleine groep parochianen elkaar in Landsmeer 

kan blijven ontmoeten. 
 

Mijmering 

De feestdagen zijn weer achter de rug. Twee heel belangrijke  

feestdagen t.w. Pasen en Pinksteren, feest van de opstanding en  

uitstorten van de heilige Geest. Uitstorting van de heilige Geest, dat is 

zo’n uitdrukking waarbij ik mij afvraag: wat moet 

ik mij daar bij voorstellen. Een groepje mensen 

die bang zijn om opgepakt te worden zitten bij  

elkaar en praten over wat ze beleefd hebben. En 

dan… opeens komt er een windvlaag en begint 

men te praten en vinden dat het tijd wordt om 

naar buiten te gaan om de boodschap die Jezus 

gebracht heeft verder te vertellen. Ze gaan naar 

buiten, gesterkt door de heilige Geest en gaan de 

Boodschap vertellen, Vanaf deze dag beginnen de apostelen met de 

prediking. De eerste bijeenkomsten o.l.v. de leerlingen vinden plaats. 

Maar ook de eerste onderlinge ruzies vinden plaats. In de Handelingen 

wordt dit verteld. Een verschil van mening over de interpretatie van de 

woorden van de Heer. Zo zal het eeuwenlang, tot op de dag vandaag, 

doorgaan. Telkens weer is men het oneens met elkaar en ontstaat er 

weer een nieuwe geloofsgemeenschap. Waar draait het dan om? Ik zeg 

altijd: één gelovige, heb je een gelovige. Twee gelovigen en je hebt 

een kerk. Bij drie gelovige heb je weer een nieuwe kerk, of  

geloofsgemeenschap. En in iedere geloofsgemeenschap is de basis  

gelijk: Er is maar één God die door de komst van Zijn Zoon de  

Boodschap bracht waar het omdraait. Wees goed voor je naaste dat is 

de hoofdzaak. Geen wereld waar we elkaar naar het leven staan. We 

leven nu op een wereld waar we streven naar macht en meer geld. 

Waar alles draait om de eigen ego. Waar we amper iets doen om de 

ander die het minder goed heeft te helpen. Waar we vluchtelingen  

laten verdrinken i.p.v. helpen. We moeten het evangelie eens goed 

doorlezen dan weten we hoe we moeten leven. De verkiezingsuitslag 

heeft bewezen dat er grote onvrede is in ons land. Zou er dan toch een 

kentering komen en een eind komen aan de grote “ik” maatschappij. 

En dat we weer tot inkeer komen en denken: Jezus heeft het toch goed 

bedoeld. Wie weet??                           
 

Ide van der Wijk. 
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R.K. Geloofsgemeenschap  
St. Franciscus Oosthuizen 

 

PalmPasenfeest in Oosthuizen 
 

De kinderen uit  

Oosthuizen mochten 

Palmpasenstokken 

versieren tijdens de 

Palmpasenviering in  

de kerk.  
 

Het was best lastig  

om van de lekkere  

snoepjes af te blijven, 

maar het is gelukt.  
 

De kinderen konden ook vertellen wat ze hadden gebruikt.  

Stephanie: het kruis staat voor het lijden en sterven van Jezus. Pim: 

het wit staat voor de verrijzenis van Jezus. Nick: de haan geeft aan 

dat de haan 3x had gekraaid. Tom: de groene takken verwezen naar 

de mensen die naar Jezus zwaaiden. Jort: de paaseieren zijn natuurlijk 

om op te eten (en voor begin van nieuw leven). Hugo: de mandarijn 

staat voor de spons met zure wijn die Jezus kreeg. Remco: de 12 

spekjes staan voor de 12 leerlingen van Jezus. Laura: de 5 rode  

stippen staan voor de wonden van Jezus.  

 

Na afloop hebben de kinderen de Palmpasenstokken aan een dierbare 

gegeven.  
 

Het was een geslaagde zondagochtend. Met dank aan Ina, Greetje, de 

sponsor van de broodhanen: Bakkerij Santhe Oosthuizen en aan de 

sponsor van snoepgoed en fruit:  Plus Vreeswijk Oosthuizen. 

 

Kerkwerkrooster 

 

 

 

 

 

 

 

Als je verhinderd bent, ruil dan tijdig met een ander. 

Groetjes, Trees. 

 

   

 

 

 5 t/m 10 juni  Riekje Pronk  Dinie de Vries

 26 juni t/m 1 juli  Adriana Pascutto  Trees Vrolijk

 24 juli t/m 29 juli  Aaf de Hoop  Bernadet Vrolijk

 21 t/m 26 augustus  Annette vrolijk  Ina Bouwman
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Wist u dat…… 
 

 We weer maandelijks samen koffie willen drinken, na de viering in 

de zaal van het Zorgcentrum ?  Op de eerste zondag.  

 De eerstvolgende keer is zondag 2 juli. 

 We na de weekendviering een Bloemengroet brengen aan zieke of 

actieve parochianen. Weet u iemand , geef het door aan Emmy 

Maas, Trees Vrolijk of Sylvia de Wit 

 Er nog veel meer info over onze Franciscuskerk staat op de site ? 

www.parochie-oosthuizen.nl bijgehouden door Hans de Waart 
 

 ATTENTIE:  De misintenties treft u aan op pagina 35 van dit blad. 
 

Voor de volgende uitgave kunt u tekst aanleveren per email aan: 

annettevrolijk1@gmail.com 

Voor 18- 07- 2023. 

De redactie in Purmerend verwerkt de info. 
 

********* 
 

Wat ons land nodig heeft, zijn minder mensen  
die in de zelfde straat wonen en meer buren. 

 

 

********* 
 

INGEZONDEN 

 

65 jaar KBO Purmerend en Omstreken  
 
 

 

 
 
 

Vrijdag 30 juni a.s. viert de KBO haar 65 jarig bestaan.  
 

Deze feestelijke middag zal plaats vinden in het Restaurant van de 

Tien Gemeenten aan de Hoornselaan in Purmerend  

aanvang 13.30 tot ± 16.00 uur. 
 

De muziek wordt verzorgd door Bert Kling. 
 

Men wordt verzocht zich op te geven, bij de bekende adressen, 

welke staan vermeld in de Nieuwsbrief van de maand Juni. 
 

In de maand juli is er geen ledenmiddag i.v.m. de vakantie van de 

KBO. 
 

W.v.Groeningen PR 
 

http://www.parochie-oosthuizen.nl
mailto:annettevrolijk1@gmail.com
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De zeven dagen van de schepping. 
 

Een unieke buitententoonstelling. Tussen de kapellen en het groen 

staan kunstwerken opgesteld,  

geïnspireerd op de zeven dagen uit 

het scheppingsverhaal (Genesis I) 

De zeven kunstwerken zijn speciaal 

voor deze tentoonstelling gemaakt 

en nog niet eerder vertoond. Via 

een QR code en bij het Oesdom is 

een brochure verkrijgbaar met een  

mediatieve wandeling langs de 

kunstwerken. Teksten en kleine  

oefeningen geven verdieping aan 

de tentoonstelling en zetten aan 

tot bezinning en verwondering over de schepping en de natuur. 
 

Timon Hagen                                    scheppingsdag 1 

Martijn Durfhuizen                            scheppingsdag 2 

Ellen Rijnders en Mariska Mallee       scheppingsdag 3 

Charlotte Brand                                 scheppingsdag 4 

Ester Hoogendijk                              scheppingsdag 5 

Meg Mercx.                                      scheppingsdag 6 

Rick Abelen                                      scheppingsdag 7 
 

De buitententoonstelling wordt 

omlijst door een  

publieksprogramma vol  

aantrekkelijke activiteiten.  

Zoals interessante lezingen,  

buitenconcerten met klassieke  

en lichte muziek (zondag),  

begeleide wandelingen,  

workshops schrijf, groen en  

natuurfotografie. 

 

 
 

Op het Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood  

Kapellaan 144 Heiloo. 

verdere informatie email: info@olvternood.nl 

of website OLV ter Nood. 
 

 
Foto’s: Vincent de Vries 

 

Water, de tweede dag  

Zwemmen en vliegen, de vijfde dag  

Programmamanager  

Inge Rikkers  

 

mailto:info@olvternood.nl
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Een leven lang gefascineerd door orgels  
 

Aan het woord is organist Willem Stroman  
 

‘Muziekmaken, lesgeven, en vooral orgelspelen zijn mijn grote passie, 

evenals daarnaast filmpjes maken van de orgels die ik regelmatig  

bespeel.’ 
 

Willem Stroman (70) bezoekt zijn hele leven al kerken in Nederland en 

daarbuiten om te kijken naar, te luisteren en waar mogelijk de  

aanwezige orgels te bespelen. Dit jaar vierde hij zijn 50-jarige  

verbintenis met De Krijtberg in Amsterdam, waar hij als één van de 

organisten nog twee keer per week het Adema Orgel bespeelt. In 

2000 kwam hij in dienst als organist in de Nicolaasparochie in  

Purmerend en is dat tot op heden. Sinds zijn verhuizing naar  

Zandvoort is Willem eveneens actief in de Protestantse dorpskerk op 

het Knipscheer-orgel. 
 

Willem was in 2000 op bezoek in Purmerend voor een orgelconcert 

met het Witte orgel toen zijn oog viel op een aankondiging bij de deur 

dat het R.K.-kerkbestuur op zoek was naar een organist. Als 14-jarige 

jongen had hij ooit les gehad op het Witte orgel toen het nog gebruikt 

werd in de Doopsgezinde Kerk in de Kanaalstraat. Na het beëindigen 

van de eredienst daar werd het orgel verplaatst naar de Koepelkerk. 
 

Willem zorgde vanaf zijn aanstelling voor de begeleiding van het  

Nicolaaskoor en bespeelt sinds zijn indiensttreding in 2000 de drie 

aanwezige orgels: aanvankelijk het Witte orgel, het Garrelsorgel, na 

de restauratie door de 

Firma Flentrop in 

2003.   
 

In datzelfde jaar werd 

ook het orgel uit de 

raadzaal van het  

voormalige stadhuis 

aan de Kaasmarkt  

geplaatst in de 

Nicolaaskerk. Dit  

instrument werd in 

1777 als huisorgel gebouwd door Gideon Thomas Bätz die daarbij van 

ouder pijpwerk gebruik maakte. Het orgel was na vele omzwervingen 

in 1964 in Purmerend terecht gekomen, waar het op diverse locaties 

dienstdeed, waaronder ook de Koepelkerk.  

Het Bätz-orgel werd eind jaren ’70 eveneens door de Fa. Flentrop  

gerestaureerd.  
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Zo is de Nicolaaskerk van Purmerend, met drie gerestaureerde  

historische orgels van verschillende aard en omvang, niet alleen in  

Nederland maar ook internationaal een bijzondere orgellocatie.  

“Orgels met alle drie een eigen karakter met mogelijkheden en  

onmogelijkheden,” aldus Willem. 
 

“Men beseft dat veel te weinig in Purmerend,” is Willem van mening. 

Hij heeft lange tijd door het organiseren van concerten, het geven van 

informatie tijdens open dagen en excursies aan schoolkinderen  

geprobeerd om meer belangstelling voor de orgels en de orgelmuziek 

te kweken.  
 

Willem Stroman kan boeiend en lang vertellen over orgels en  

orgelmuziek. Een weergave van zijn leerzame verhaal is te vinden op 

YouTube onder de naam:  

‘The historic organs in Purmerend-Wim Stroman-Organ Tour’  

Https://youtu.be/Oh7H-kuf-wc.  

Zeer de moeite waard! 

Hij nodigt iedereen uit, om als men dat wil, te komen kijken naar het 

Garrelsorgel of om een deuntje te spelen. 
 

Grote inspirator voor Willem was de organist Piet van Egmond  

(1912-1982). Van Egmond verwierf grote bekendheid door zijn  

beeldende orgelimprovisaties over psalmen en geestelijke liederen aan 

het slot van zijn orgelconcerten en tijdens (zang)diensten. Ook Daniel  

Roth en de Franse organiste Marie Claire Alain spraken tot zijn  

verbeelding. Als kind luisterde hij met veel interesse op de  

Bijbelschool naar het harmonium dat diende voor de begeleiding van  

psalmen en liederen. Het leidde uiteindelijk tot een opleiding aan het 

conservatorium in Hilversum voor organist, pianodidactiek en  

koordirectie. 

  

Zorgen zijn er ook om de aanwas van nieuwe organisten die soms  

nijpend is. “Voorheen voorzagen de jongeren uit de Bijbelbelt de  

kerken van organisten. Bij Katholieken is in het algemeen minder  

interesse voor het vak en orgelmuziek. Door de terugloop aan  

studenten zijn de conservatorium-orgelopleidingen teruggebracht tot 

drie locaties, in Amsterdam, Groningen en Utrecht. Ze zijn wel van 

een uitstekende kwaliteit en met internationale allure, waardoor veel 

buitenlandse studenten hier komen studeren. Eenmaal opgeleid,  

vertrekken zij weer,” zegt Willem tot slot.  
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Zin op Zondag 4 juni 
 

Op zondag 4 juni wordt voor de derde keer 

Zin op Zondag gehouden in de Lutherse 

Kerk. De aanvangstijd is 16.00 u. Ook nu 

wordt deze korte viering op koopzondag  

gehouden, zodat passanten spontaan  

kunnen aansluiten. Zin op Zondag is een  

initiatief vanuit het Beraad van Kerken, 

waaraan voorgangers van de verschillende 

Purmerendse geloofsgemeenschappen  

meewerken.  

Deze keer is dat Mariusz Momot, kapelaan 

van de katholieke parochie.  
 

Meditatie en gebed 

Bij Zin op Zondag is er ruimte voor verstilling, gebed, meezingen met 

meditatieve liederen en luisteren naar instrumentale muziek en  

inspirerende teksten. De liederen komen vooral uit de traditie van  

Taizé en Iona. In de open tijd, halverwege de viering, is er  

gelegenheid een persoonlijke voorbede of zegen te vragen, achter in 

de kerk. Deze keer is dat bij de kapelaan of bij het gebedsteam  

Helmine en Arjen Pronk. Ook kun je voor in de kerk een gebedslichtje 

ontsteken voor iemand. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door 

Elly Linger (piano) en Mirjam Ganseman (voorzang, blokfluit).  

Na afloop is er koffie en thee en gelegenheid tot nagesprek. 
 

Wie is kapelaan Momot? 

‘Werkt u bij de trein?’ vroeg onze kleinzoon, toen hij Mariusz Momot 

zag bij de voorbespreking van Zin op Zondag. Mariusz’ zwarte kleding 

met wit boordje doen kennelijk aan een uniform denken. Nee, Mariusz 

werkt niet bij de NS. In zijn geboorteland Polen volgde hij een  

opleiding tot boswachter. Toch dacht hij als jongere ook wel eens aan 

het priesterschap. In 2000 ging hij naar de Wereldjongerendag in  

Rome. In de stilteviering bij de afsluiting kwam een duidelijk besef van 

roeping in hem op. Zo volgde er een omzwaai naar de vooropleiding 

voor het seminarie. Na enkele jaren werd aan de aanstaande  

seminaristen voorgelegd of zij bereid waren waar ook ter wereld naar 

het seminarie te gaan en als priester te dienen. Mariusz was hiertoe 

bereid en legde, net als een aantal anderen, een briefje met zijn naam 

in een mandje. Na gebed en loting werd bepaald dat hij naar  

Nederland zou gaan. Zo kwam hij op het Groot Seminarie in Nieuwe 

Niedorp terecht, waar hij zich natuurlijk eerst moest toeleggen op de 

Nederlandse taal. Na zijn wijding tot priester werd hij hulppriester, dus 

kapelaan in de parochie van de Nicolaaskerk. 
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Luister ...  

 

naar de vogel die zingt, naar het kindje dat kraait,  

naar de stormwind, die wild door de boomtoppen waait,  

naar het ruisen der zee, naar het fluisterend riet,  

naar het rits'len van bladeren - hoor en geniet.  
 

Luister ...  
 

naar het schreien van mensen in pijn en verdriet,  

naar het zuchten van hem die geen uitkomst meer ziet,  

naar de snik van een kind, want dat leed is het grootst,  

naar het kermen van lijdenden -luister en troost.  
 

Luister",  
 

naar het lied van de engel, dat nooit meer verstomt,  

naar de stem van de Heer, die tot elk van ons komt,  

naar de vogel van blijdschap, naar Gods eeuwige Woord,  

luister goed ... en zing ná wat je hart heeft gehoord!  

 
Uit: Gouddraad uit vlas 
van Nel Benschop 
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KINDERPAGINA 
 

Kleurplaat 

 

Pastoor Marcelo en kapelaan Mariusz wensen jullie een  

fijne vakantie toe! 
 

Ochtend 
 

Dank U voor de 

zon die stralend 

naar mij lacht. 

Dank U voor de ochtend, 

het einde van de nacht. 

Ik ben wakker, 

het is een nieuwe dag. 

Dank U, Here Jezus, 

dat ik bij u komen mag 

Gebedje 

O
p
lossing

 re
b

us p
ag

ina 4
2
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 Aanvraag Misintentie 
 

 

De heer/mevrouw: _____________________________ 
 

Straat: ______________________________________  Nr. ________ 
 

Postcode:  __________  Woonplaats: __________________________ 
 

Telefoonnummer: __________________________________________ 

 

Vraagt een misintentie aan voor (korte beschrijving): 
 

_________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________ 

 

Om gelezen te worden in de viering van 10:00/19:00 uur te: 

  

Purmerend op datum: __________________ 
 

De Rijp  op datum: __________________ 
 

Oosthuizen op datum: __________________ 
 

Westbeemster op datum: __________________ 
 

Schermerhorn op datum: __________________ 
 

Landsmeer op datum: __________________ 
 

Purmerend dagkapel 09:00 uur  op datum: __________________ 
 

Aankruizen wat van toepassing is. 

 

 De prijs per intentie is vrijblijvend u kunt deze over maken op 

 IBAN: NL13 INGB 0000 5771 30 t.n.v. 

 Interparochiële Stichting Nicolaas- en Paulusparochie  

 o.v.v. Misintentie en de gewenste naam.   
 

 Inleveren: brievenbus van de Nicolaaskerk (achterzijde kerk) 

 in een envelop met de vermelding "misintentie". 

 En graag ruim vóór de aangevraagde datum. 

 Ook kunt u deze intentie afgeven, mailen of versturen naar: 
 

 Dhr. J.D. ter Mull 

 Schalmeistraat 16 

 1443 XD  Purmerend 

 Telefoon: 0299 - 42 00 34   

 Email: misintenties@gmail.com      Jun./Jul.’23 
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        Westbeemster        
   

  4 juni  Piet Stroet en dochter Annemiek; Thea Hop-Kiebert;  

        Bep de Wit-Zuurbier; Nic de Jong en Corrie de Jong-Poel; 

        Mieke Vollebregt-Alkemade;  

        Dirk de Wit en Martha de Wit-Schagen;Wim Appelman, 

        Jannie Appelman-Velzeboer en dochter Wil; 

11 juni  overleden ouders Tol-Nieuweboer, dochters Evelien en Betsy  

        en zoon Piet; Jan Dekker; Nic van Baar; To Boots-Kager;  

        Jaap Roet; Nic de Jong en Corrie de Jong-Poel; Niek Rijper en 

        Ans Rijper-Smit; Tiny Stuijt-Hoogland; Siem Nooij en  

        Afra Nooij-Roet; Overl.ouders Roet-Boots en zoon Lou; 

        Hans Paardekooper.  

18 juni  Martin Stroet; Nic de Jong en Corrie de Jong-Poel; overleden  

        ouders Boots-Twint, broers Sjors en Joop; John van Loo; 

        Hein Stevers en Tiny Stevers-van Etten;  

        overl. ouders Roet-Beerepoot; Joop Kuijer en zoon Ruud;     

        Truus Roet-van Baarsen; Johannes Konijn en  

        Geertruida Konijn-Blauw. 

25 juni  Piet van der Helm en Leny van der Helm-Ammerlaan;  

        leonardus Granneman en Coba Granneman-Groot; 

        Trimco de Jonge; Nic de Jong en Corrie de Jong-Poel; 

        Herman van Wonderen 

   2 juli   Een int. van 9 juli; uit dankbaarheid voor een 100 jarige  

        zuster Celeste Vollebregt; Mieke Vollebregt-Alkemade; 

        Piet de Wit;Thea Hop-Kiebert; Nic de Jong en  

        Corrie de Jong-Poel; Jan Dekker; Piet Stroet en  

        dochter Annemiek; Wim Appelman, Niek van Baar; 

        Jannie Appelman-Velzeboer en dochter Wil; 

        Om zegen over een huisgezin; uit dankbaarheid en om zegen 

        over een gezin. 

16 en 23 juli.  Corrie de Jong-Poel(jaardienst); Nic de Jong; Siem Nooij 

             en Afra Nooij-Roet; Hans Paardekooper; John van Loo; 

             Overl.ouders Roet-Boots en zoon Lou; Joop Kuijer en    

             zoon Ruud; Toos Kloosterboer-Schagen; Hein Stevers en 

             Tiny Stevers-van Etten; Thea Hop-Kiebert;  

             Piet van der Helm en Leny van der Helm-Ammerlaan; 

             Herman van Wonderen; Tiny Stuijt-Hoogland; 

             Martin Stroet; overl.ouders Roet-Beerepoot; 

 

 

 

 

MISINTENTIES     maanden juni - juli 
Parochie Maria, Moeder van God 
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 Overl.ouders Boots-Twint en broers Sjors en Joop; 

 Niek Rijper en Ans Rijper-Smit. 
 

Onlangs overleden:  Afra Nooij-Roet  82 jaar 

            Paul Buijsman   89 jaar 

            Herman van Wonderen  85 jaar 

            Sijtje Kamp-Rood  78 jaar 

***** 

  Door het Heilig doopsel zijn Nienke en Luuk Konijn  

  opgenomen in onze geloofsgemeenschap 

 

****** 
        Purmerend 
 

 4 juni  Jan van Wonderen; Piet Begheijn; Carolies Spitteler-de Wildt 

        Bea Brugman-Berg; Geertruida Maria Martius-Runderkamp 

11 juni  Lou van Bavel en zegen over de gezinnen; Aico en Walter;  

        Nelly de Winter-Zuurveld; voor overleden ouders Dinkgreve; 

        Carla Maria de Beurs-Zethof ter gelegenheid van haar  

        sterfdag 11 juni 2013; Bea Brugman-Berg 

18 juni  Johan Brans; Overleden familie Nota-Scheepers; 

         Jetze Pieter Tolsma, Corrie van Groeningen-Brouwers,  

        Jeanne van der Voort 

25 juni  Cees Bart en Wim van Leeuwen; Han Heijenbrock;  

        Ton Mahieu; Jan Oudejans; Nelly de Winter-Zuurveld; 

        Ton en Jopie van Overbeek-Munnikhuis en overleden familie; 

        Dick Mourits en familie 

  2 juli   Lou van Bavel en overlden familie Bosma; Piet Begheijn; 

        Jan van Wonderen; Jan Oudejans 

  9 juli   Nico Karels en overleden familie Karels-Karsten; 

        Nelly de Winter-Zuurveld 

16 juli   Pastor Peter Bosma; voor overleden ouders Dinkgreve; 

        overleden familie Nota-Scheepers 

23 juli   Cees Bart en Wim van Leeuwen 

30 juli   Han Heijenbrock; Dick Mourits en familie; Ton Mahieu; 

        Ton en Jopie van Overbeek-Munnikhuis en overleden familie; 
 

Onlangs overleden:  A.T. van den Bergh-Karreman  96 jaar 

                   E.P. Massey  74 jaar 

                   M.M. van Deurzen-Bun  96 jaar 

                   A. Slokker-Marselis  93 jaar 

                   W.E.W. Truijens-van den Brink  89 jaar 

                   J.M.M. Karhof-Blom  88 jaar 

                   B.L. Brugman-Berg  90 jaar 
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Oosthuizen 

 

10 juni   Overleden familie de Wit-Rijper, Theo en Astrid Vrolijk 

18 juni   Overleden familie Neefjes-Bibo, Elbertus Wilhelmus en  

         Alie Pronk-Jansen, Nelly de Waart-van Eyk en Nathalie 

   2 juli   Overleden familie de Wit-Rijper, Bep de Wit-Zuurbier 

  8 juli   Henk Weenink, Tiny Groenewoud-Bibo  

 23 juli   Elbertus Wilhelmus Pronk en Alie Pronk-Jansen, 

         Nelly Waart-van Eyk en Nathalie, Uit dankbaarheid voor  

         onze kinderen en kleinkinderen familie Milatz 

 30 juli   Overleden familie Buisman-Vlaar 

 

Ik draag jou rond 
 

ik draag jou rond 

je bent mij niet ontvallen 

ik draag jou in mij rond 

zolang ik leef heb jij mijn binnenste 

een mond. 

Jij bent mij niet ontvallen 

ik draag jou altijd in mij rond. 
 

     

********* 
 

Woordelijk 
 

Hoe actueel. Oorlog en etnische zuiveringen. 

Wat een gruwel. 

Wat schuilt er in mensen met angsten? 

honger naar macht? 

Oorlog is altijd verliezen, voor iedereen. 

Hoe moet dit nou? 

Duizenden ontheemde mensen, 

uitgeputte mensen, 

kapot gemaakte kinderen, als beesten de 

grens over gedreven, even als jonge en oudere 

mannen en vrouwen. 

Hoe moet dit nu verder Heer? 

Wees aanwezig bij alle ontheemden, in hun 

totale ontreddering. En geef de machtigen 

op deze wereld inzicht, opdat ze weten dat  

‘t zinloos is waar ze nu mee bezig zijn. 
 

Bron: Mediapastoraat RKK/KRO 
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Dienstenrooster maanden juni 

Bijzondere viering: Westbeemster: 

25 juni patroonsfeest van geloofsgemeenschap  

Westbeemster  

De Heilige Sint Jan de Doper. 

 Liturgische kleur wit

 Tijd  Kerk  Voorganger

12:00  Purmerend  Marcelo S. Rocha

19:00  De Rijp  Amos

10:00  Purmerend  Mariusz Momot

 Oosthuizen

12:00  Westbeemster  Jack Noë

10:00  Schermerhorn  Vop-viering

 Liturgische kleur groen

 Tijd  Kerk  Voorganger

10.00  Landsmeer  Jack Noë

 Liturgische kleur wit

 Tijd  Kerk  Voorganger

12:00  Purmerend  Mariusz Momot

19:00  Oosthuizen  Mariusz Momot

10:00  Purmerend  Mariusz Momot

10:00  De Rijp  Marcelo S. Rocha

 Westbeemster

 Liturgische kleur groen

 Tijd  Kerk  Voorganger

12:00  Purmerend  Marcelo S. Rocha

19:00  De Rijp  Marcelo S. Rocha

10:00  Purmerend  Marcelo S. Rocha

10:00  Oosthuizen  Henk Versteeg

12:00  Westbeemster  Mariusz Momot

 Liturgische kleur groen

 Tijd  Kerk  Voorganger

12:00  Purmerend  Mariusz Momot

 De Rijp

10:00  Purmerend  Mariusz Momot

10:00  Oosthuizen  Marcelo S. Rocha

12:00  Westbeemster  Henk Versteeg

 In Zorgcentrum De Horn 

 Aanvulling t.b.v. de viering

 Familievieing

 m.m.v. Cantors

 Geen viering

 Familiedag met catechese en samenzijn  met een hapje.

 m.m.v. Cantors

 Koster Wil, Lector Wilma, Collectant Paul

 m.m.v. het Pauluskoor

 17 en 18 juni   11e zondag door het jaar

 m.m.v. St. Ceciliakoor

 Geen viering

 3 en 4 juni  Heilige Drieeenheid

 Aanvulling t.b.v. de viering

 m.m.v. Cantors

 W. en Com. koster Tiny, Lector Dorus, Collectant Nico

 Familievieing

 Geen viering

 W. en Communieviering m.m.v. Cantors

 Aanvulling t.b.v. de viering

 Patroonsfeest Koster Tiny, Lector Ria Collectant Nico

  Woensdag 7 juni

 Aanvulling t.b.v. de viering

 Woord en communieviering

 24 en 25 juni   12e zondag door het jaar

 m.m.v. het Pauluskoor

 Koster W. Vrolijk, Lector M. Kraakman, Franciscuskoor

 Aanvulling t.b.v. de viering

 Familieviering

 Koster Dhr. A. de Hoop, Lector Mw. de Hoop, Franciscuskoor

 10 en 11 juni  Sacramentsdag

 Koster J. Pronk, Lector S. de Wit, Franciscuskoor
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Dienstenrooster maand juli zomerrooster! 

Bijzondere viering: Middenbeemster: 

23 juli Beemster biddag aanvang 10.00 uur in de Keijserkerk. 
 

 

Gaat u verhuizen, 
 

laat het de parochie dan even weten. 
 

 

 Liturgische kleur groen

 Tijd  Kerk  Voorganger

10:00  Purmerend  Marcelo S. Rocha

10:00  Westbeemster  Mariusz Momot  Kster Ria, Lector Dorus, Collectant Wim

10:00  Schermerhorn  Vop-viering

 Liturgische kleur groen

 Tijd  Kerk  Voorganger

10.00  Landsmeer  Marcelo S. Rocha

 Liturgische kleur groen

 Tijd  Kerk  Voorganger

 19:00  Oosthuizen  Rozenkransgebed en Eucharistieviering

 Liturgische kleur groen

 Tijd  Kerk  Voorganger

19:00  De Rijp  Amos

10:00  Purmerend  Marcelo S. Rocha

10:00  Oosthuizen  Mariusz Momot

 Liturgische kleur groen

 Tijd  Kerk  Voorganger

10:00  Purmerend  Mariusz Momot

10:00  Westbeemster  Marcel Kaaijk

 Liturgische kleur groen

 Tijd  Kerk  Voorganger

10.00  De Rijp  Marcel Kaaijk

10:00  Purmerend  Marcelo S. Rocha

10:00  Oosthuizen  Jack Noë

 Woensdag 5 juli

 15 en 16 juli   15e zondag door het jaar

 22 en 23 juli   16e zondag door het jaar

 Aanvulling t.b.v. de viering

 W. en Com. Koster Wil, Lector Wilma, Collectant Paul

 Aanvulling t.b.v. de viering

 m.m.v. Cantors

 1 en 2 juli   13e zondag door het jaar

 Aanvulling t.b.v. de viering

 8 en 9 juli   14e zondag door het jaar

 Aanvulling t.b.v. de viering

 Euchatistieviering

 Vrijdag 7 juli

 Aanvulling t.b.v. de viering

 In Zorgcentrum De Horn 

 W. en Communieviering m.m.v. Ceciliakoor

 W. en Com. Koster W. Vroloijk, Lector S. de Wit Franciscuskoor

 m.m.v. Cantors

 Koster Mw. A. de Hoop, Lector Dhr. A. de Hoop, Franciscuskoor

 W. en Communieviering m.m.v. Cantors

 m.m.v. het Pauluskoor

 m.m.v. Cantors

 Aanvulling t.b.v. de viering
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  Eucharistie op de televisie en computer 
 

De Eucharistievieringen op de zondagen zijn vanuit onze eigen  

Nicolaaskerk rechtstreeks te volgen via:  

You Tube: Parochie Maria Moeder van God, aanvang 10:00 uur.  

Of op RTV Purmerend: Ziggo kanaal 34 en KPN kanaal 1390. 
 

Op de zondagen door het jaar is er een Eucharistieviering te bekijken 

op de televisie via KRO-NCRV, vanaf 10:00 uur op NPO 2. 

 

Dit zelfde geldt voor de Eucharistieviering vanuit de: 

Basiliek Sint Bavo in Haarlem deze is eveneens te volgen via You Tube. 
 

********* 
 

“Familieviering”  Kom een keer langs!  
 

Elke zaterdag om 12 uur vieren we, vanaf nu,  

de Familieviering. Deze viering vervangt de  

Jongerenviering. Bij deze viering is, naast de  

families, iedereen (jong en oud) welkom.  

In Christus zijn wij immers ook een grote familie. 

Kom er dus bij en deel met ons in de vreugde 

van de Eucharistie, als broers en zussen!  
 

Tijdens deze vieringen prijzen we Jezus door het 

zingen van zowel moderne als traditionele  

lofliedjes, lezen we uit de bijbel en beleven we 

samen de Eucharistie.  

Er is geen basiskennis vereist, want alle teksten 

worden geprojecteerd. Kinderen kunnen, daar waar mogelijk, helpen 

bij het luiden van de kerkklokken voor de start van de viering, het 

aansteken van de kaarsen, de voorbeden, dienen tijdens de mis en 

zingen. 
 

Benieuwd? Kom dan eens kijken, we zien namelijk graag ook nieuwe 

gezichten. Deze maanden vinden de familievieringen plaats op de  

zaterdagen: 3, 10, 17 , 24 juni Familiedag om 12:00 uur in de  

Nicolaaskerk zie pagina 11. 

 

********* 
Actuele berichten, vieringenen en het  

Parochiemagazine treft u aan op onze website: 

www.parochiemariamoedervangod.nl en ook op  

Facebookpagina@Nicolaas600 
 

********* 
Oplossing rebus pagina 31: De orka is een zoogdier 
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 Financiën 
 

Kerkbalans/Spuigat: t.n.v. ips Nicolaas– en  of Paulusparochie  

o.v.v. Kerkbalans en/of parochieblad.       NL60 INGB  0001 7568 71  

                                        NL50 RABO 0142 7842 22  

Stichting Bouwen aan Banja Luka (en kinderfonds)  

                                          NL52 INGB 0005 3792 86  
 

Collecte gelden: Scan de QR-code,  

ook kunt u uw bijdrage overmaken op:  

NL22 RABO 0157 4995 29 t.n.v.  

R.K. Parochie Maria, Moeder van God  

 
 

Misintenties: 
  

Richtprijs per intentie is een vrijwillige bijdrage over te maken op  

rekening NL13 INGB 0000 5771 30 t.n.v.  

Interparochiële Stichting Nicolaas– en Paulusparochie o.v.v. 

Misintentie en de gewenste naam. 
 

Inleveren: brievenbus van de Nicolaaskerk (Achterzijde kerk)  

in een envelop met vermelding “misintentie”. 
 

Ook kunt u uw intenties afgeven, mailen of versturen naar: 

Dhr. J.D. ter Mull, Schalmeistraat 16, 1443 XD Purmerend 

Tel. 0299 - 42 00 34, Email: misintenties@gmail.com 
 
 

 
 

 

Geef vandaag  

voor de kerk van Morgen. 
 

IBAN Rekening: NL22 RABO 01 57 49 95 29 

t.n.v. R.K. Parochie Maria, Moeder van God. 

 

Dagkapel/Nicolaaskerk 
 

Dinsdag   09:00 uur  Eucharistie of Communieviering. 

Zaterdag 12:00 uur  Jongerenviering (zie rooster). 

Zondag   10:00 uur   Eucharistieviering. 
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Bestuur  
R.K. Parochie Maria, Moeder van God 

 

Marcelo Salão Rocha         Voorzitter         06 - 46 84 70 43 

Marielle de Jong-Bakkenist    Secretaris         06 - 53 70 51 34  

                           nicolaaskerk.purmerend@live.nl   

Hans Karels                 Penningmeester   06 - 23 56 42 60 

Frank de Wit                Bestuurslid        06 - 55 34 66 11   

Marja van Dam              Bestuurslid        06 - 26 75 96 34 

Mariusz Momot              Parochiekapelaan  06 - 27 40 23 68 

 
 

Belasting aangifte: i.p.v. ANBI: in kerkelijk verband voor onze  

parochie (rechtstreeks via Caritas dan: Nr. 824.319.618) 

RSIN Nr. 824.112.088 

Invullen bij aangifte: d.m.v.  “belastingdienst anbi“ naam invoeren: 

Parochie Maria, Moeder van God. Plaats; De Rijp.  
 

Website:  www.parochiemariamoedervangod.nl 

Email:    parochiemariamoedervangod@outlook.com 
 

Parochiële Caritas Instelling (PCI) 

Secretariaat: Jisperweg 91, 1464 NJ Westbeemster 

IBAN: NL34 ABNA 0231 3526 11 
Email: CaritasPolderland@gmail.com   
Raad van Advies (RvA) voor aanmeldingen: 

Elke dinsdagmorgen is er een inloopspreekuur van 10:00 tot 12:00 uur 

in de Nicolaaskerk, Kaasmarkt 15, 1441 BG Purmerend. 

Email: caritaspurmerend@gmail.com  

 

Wees welkom 

Iedere dinsdagochtend regionale diaconale inloop van 10:00 tot 12:00 

uur in de Nicolaaskerk op de Kaasmarkt 15 te Purmerend. 

Koffie, thee en wij staan voor u klaar. Heeft u vragen, opmerkingen, 

wilt u wat melden of diaconaal actief worden, neemt u dan contact  

met ons op. 
 

Aanvraag misintenties: zie pagina in dit parochiemagazine. 

 

Verschijningsdatums zijn: augustus/september      01/08-04/08-’23 

                        oktober/november        26/09-29/09-’23 

                        december/januari         28/11-01/12-’23 

                        februari/maart           30/01-02/02-’24 

                        april/mei                 02/04-05/04-’24 

                        juni/juli                  28/05-31/05-’24 

                        augustus/september      30/07-02/08-’24 
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