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R.K. Geloofsgemeenschap 

H.H. Nicolaas en Catharina 

Purmerend Tel. 0299 - 42 38 63 

B.G.G.      Tel. 0299 - 46 12 57  
 

R.K. Geloofsgemeenschap 

De Goede Herder 

Landsmeer Tel. 06 - 28 04 68 51 
 

R.K. Geloofsgemeenschap 

Sint Bonifatius 

De Rijp    Tel. 06 - 46 84 70 43 

 

 Bereikbaarheid pastores: 
 

Pastoor Marcelo Salão Rocha               Diaken Marcel Kaaijk 

Mobiel: 06 - 46 84 70 43                   Mobiel: 06 - 20 97 39 92  

email: marcelaonl@gmail.com              email: m.kaaijk@chello.nl 
 

Kapelaan Mariusz Momot                  Diaken Jack Noë 

Mobiel: 06 - 27 40 23 68                   Mobiel: 06 - 51 70 90 00 

email: mariuszmomot.haarlem@gmail.com  

 

  Pastoraal bezoekgroep 
 

Contactpersoon: Mevr. Wil Buskermolen 

Telefoon: 0299 - 42 45 47, Email: Purmerwil@hetnet.nl 

 

  Colofon  2e jaargang, nr. 7 oplage 2100 
 

Parochiemagazine is een uitgave van de 

R.K. Parochie Maria, Moeder van God. 

Deze verschijnt 6x per jaar. 
  
Redactie:   Annemiek Nuijens  

Lay-out:   Douwe ter Mull 

Redactieadres: Email:  Parochiemagazinemmvg@gmail.com 
 

Druk:  Drukkersteam geloofsgemeenschap Purmerend 

Bezorging en klachten tel: 06 - 53 46 20 50 

 

Uiterste inleverdatum kopij voor de maanden oktober/november 

moet op 12 september op het redactieadres liggen. 

 

R.K. Geloofsgemeenschap 

Sint Franciscus van Assisi 

Oosthuizen    Tel. 06 - 46 84 70 43 
 

R.K. Geloofsgemeenschap 

Joannes de Doper 

Westbeemster Tel. 0299 - 68 14 76 
 

R.K. Geloofsgemeenschap 

Onze Lieve Vrouwe Geboorte 

Schermerhorn  

Purmerend Landsmeer De Rijp Schermerhorn Oosthuizen Westbeemster 
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Redactioneel 
 

Ondanks dat in de vakantieperiode alles gevoelsmatig tot rust komt, is 

er de komende periode kerkelijk gezien volop beweging. De wekelijkse 

vieringen gaan gewoon door. In de eerste week van augustus worden  

in Lissabon Portugal de Wereld Jongeren dagen gehouden met 1000 

deelnemers uit Nederland. De voorbereiding voor de Zang en 

gebedsviering van Maria Tenhemelopneming op 12 augustus zijn in  

volle gang. Dan is er de Vredesweek van 16 tot 24 september door PAX. 

Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog. Blijvende vrede begint bij 

een inclusieve samenleving, waarin iedereen een stem heeft. Dit jaar 

wordt gekeken naar onze democratie die onder druk staat.  

Tot slot vragen we in dit Parochiemagazine aandacht voor de  

openingsviering op 24 september in de Nicolaaskerk. De start van weer 

een nieuw kerkelijk seizoen. 

De redactie wenst u veel leesplezier. Annemiek Nuijens 
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Moeder Maria 

 
Maria, over de gehele wereld roepen mensen U aan. 

In alle talen wordt U vereerd en bezongen. 
Men heeft U in duizendvoudige namen geprezen, 
maar of men U Ivoren toren noemt of Gulden Huis, 

vòòr alles bent U de Moeder. 

 

Moeder Maria, geef mij de kracht U te zien als mijn moeder. 
Kom onder mijn dak, in mijn huis. 

Laat mij bij alles wat we doen eerst even met U overleggen, 
doe mij dan denken aan wat U geleden hebt 
onder het kruis van Golgotha,  

waar Uw Zoon te sterven hing. 

 

(Toon Hermans) 
 
 
 
 
 
 
 

15 augustus Maria Tenhemelopneming 
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Pastoraal woord 
 

Beste mensen, 
 

In deze vakantietijd hebben de meeste mensen  

gelegenheid om zich aan andere zaken te wijden dan 

de zaken die we doorgaans plegen te doen.  

Het is daarom ook niet verwonderlijk dat we ruimte creëren in ons 

denken en doen. Dat daarbij ook een portie energie vrijkomt welke  

opgeslagen wordt, lijdt geen twijfel. Heerlijk om er zo even uit te  

mogen zijn; om zo je horizon te kunnen en mogen verbreden. 
 

Zelf ben ik, samen met mijn vrouw Marga, op Bedevaart geweest naar 

Lourdes. Hoewel we hiervoor vier weken hebben uitgetrokken, was 

ons verblijf daar bij Moeder Maria ruim twee weken. Voor de 30e keer 

naar Lourdes gaan, daar waar Maria verschenen is aan een arm  

meisje: Bernadette Soubirous. Daar waar de heilige Maagd gevraagd 

heeft aan haar om een kapel te bouwen en de mensen samen te laten 

komen. Daar waar de Bron is van het leven, nl. Levend Water. Daar 

waar de pelgrims samenkomen om eensgezind zich te laven aan dat 

Leven Water. Zo komen we als pelgrim op voorspraak van Moeder  

Maria binnen de kortste keren uit bij Jezus die voor ons het Levend 

Water is.  
 

Mocht u twijfelen aan het pelgrimsoord Lourdes door de negatieve 

verhalen van mensen die daar ook zijn geweest, dan kan ik u  

verzekeren dat het toeristen zijn geweest, géén pelgrims!  
 

Toeristen in Lourdes zijn mensen die in een korte broek, gewapend 

met fototoestel of telefoon daar in het heiligdom snel wat opnames of 

foto’s  maken en voor de rest zich bezighouden met het verzamelen 

van souvenirs. Zij blijven ook doorgaans maar één a twee dagen en 

zeggen dan dat ze Lourdes kennen.  

Neen, dit zijn niet de Lourdeskenners: zij zijn toeristen! Om pelgrim 

daar te zijn, om het Lourdesgevoel op gezogen te hebben, dien je  

minimaal vijf dagen daar te zijn. Zodra je dat gevoel in je binnenste 

kan waar nemen en het je niet meer loslaat, dan wil je zeker het jaar 

daarop weer terugkomen. Het is dan ook de vreugde die je daar mag 

ontvangen door de eensgezindheid in het delen van de  

levensproblemen. De tijd krijgen om goede gesprekken te voeren, om 

beslissingen in alle rust te kunnen nemen. Beslissingen die het leven 

ten goede mag komen. En dit alles vanuit ons geloof in de Vader, de 

Zoon en de H.Geest. En dat bij Moeder Maria, de voorspreekster bij 

haar Zoon Jezus.   

Zo ontdek je als pelgrim dat bedevaartsoord Lourdes een andere  

wereld is waarin je mag leven; zeker ook dat we weten dat deze  
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andere wereld bestaat. 
 

In deze wereld kwamen we mensen tegen die hun rouw probeerde te 

verwerken. Of wij met haar wilde bidden voor haar 41-jarige  

schoondochter. Negen dagen hiervoor was zij plotseling overleden! 

Het zal je maar overkomen, terwijl je niet wetende de pelgrimage al 

had geboekt. Nu kon ze haar steun vinden bij Moeder Maria en haar 

mede pelgrims. 
 

Bij toeval, ja wat is toeval, spraken we met een Vlaams stel: Patrick 

en Marijke; dit onder het genot van een kopje koffie. Wat we daar te 

horen gekregen hebben  gaf ons een geweldige boost aan dat  

Lourdesgevoel. Ze bleken beide jarenlang werkzaam te zijn geweest in 

de psychische zorg in Vlaanderen en in Nederland. Beide hebben hun 

partner verloren. Patrick, had twee soorten kanker overleeft; dit  

volgens hem door de goede zorg en het vertrouwen die hij kreeg van 

Marijke. Nu zijn ze hier in Lourdes gekomen omdat de dochter van 

Marijke een borstamputatie moest ondergaan wegens kanker en  

tevens het verwijderen van lymfeklieren onder haar oksel. Daarbij 

moet zij nu een keuze maken voor een zwaar chemo-traject of een 

korter leven met meer levenskwaliteit. Voor een goede beslissing gaan 

ze nu de dochter van Marijke over laten komen naar Lourdes. 
 

Maar we spreken ook pelgrims die in Lourdes werken als brancardier, 

als ziekenverzorger en volontiers  op alle fronten. 

En onder deze omstandigheden vormen we in Lourdes één familie, zijn 

we zusters en broeders in Christus voor elkaar en delen we met elkaar 

de lach en de traan.      
 

Mocht u ook idee hebben om eens te pelgrimeren?  

En is Lourdes u te ver? Probeer dan eens om u op te 

geven voor een van de Bedevaartsoorden, zoals  

Kevelaer, of Banneux of Beauraing. 

U zult zien dat u daar geen spijt van zult krijgen! 
 

Voor ieder die nog deel gaat nemen aan een  

vakantie of pelgrimage, die wens ik een hele fijne 

periode toe en een behouden terugkeer. 

 

 

 

Gezegende groet , 

Diaken Marcel Kaaijk.  
 

                           ********* 
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1e lezing:  1 Kon. 19,9a. 11-13a 
2e lezing:  Rom. 9, 1-5 
Evangelie: Mt. 14, 22-33 

1e lezing:  Jes. 56, 1.6-7 
2e lezing:  Rom. 11, 13-15. 29-32 
Evangelie: Mt. 15, 21-28 

Vieren:  Liturgische kalender A jaar 2023 
 
Zondag 6 augustus 

18e zondag door het jaar 
 

Groeien door delen  
 

Als je deelt, krijg je meer. Dit principe geldt in de  

biologie – cellen die zich delen, vermenigvuldigen zich 

–, maar ook in ons dagelijks leven. Wie deelt, krijgt 

niet minder, maar meer. Er is wel moed voor nodig om 

te delen wat je hebt. Delen vraagt om vertrouwen, in 

jezelf en in de ander, jouw deelgenoot. Jezus beschikte over dat 

ver�trouwen. Hij vertrouwde zijn leerlingen. Vandaag horen we over 

het wonder dat dergelijk vertrouwen mogelijk maakt. Als je deelt wat 

je hebt, blijkt er meer dan genoeg voor iedereen. Delen, je wordt er 

rijker van...  
 

Zondag 13 augustus 

19e zondag door het jaar 
 

Wees niet bang, Ik ben het!  
 

Angst is een verlammende emotie. De een is er misschien beter tegen 

bestand dan de ander, maar niemand ontkomt in zijn of haar leven 

aan momenten waarop angst en twijfel dreigen te overheersen.  

Existentiële crisismomenten: als er iets verschrikkelijks gebeurt, als je 

leven op zijn grondvesten staat te schudden en je het gevoel hebt dat 

alle bodem onder je voeten wegschuift. Hoe groot is dan de behoefte 

aan bemoediging en troostende nabijheid, van een ander, die om je 

geeft. Vandaag horen we verhalen over mensen die bang zijn, zo bang 

als de dood. En over die ander, die Ene, die om ons geeft en zegt: 

‘Kom maar, wees niet bang, Ik ben het!’  
 

Zondag 20 augustus 

20e zondag door het jaar 
 

Tot inzicht komen  
 

Wie van ons is nooit afgewezen? Je meldt je aan voor een studie, 

maar voldoet niet aan de toelatingscriteria. Of je solliciteert naar een 

baan, maar wordt niet aangenomen, soms om redenen waar je ernstig 

vraagtekens bij mag zetten. In het evangelie van vandaag meldt  

iemand zich bij Jezus, maar zij wordt in eerste instantie door Hem  

afgewezen. Waarom? Uit Jezus’ handelwijze blijken twee dingen: dat 

het nooit te laat is om tot inzicht te komen, en dat degene die blijft 

geloven in Gods goedheid, zich in zijn genade mag koesteren  

 

  
1e lezing:  Dan. 7-10. 13-14 
2e lezing:  2 Petr. 1, 16-19 
Evangelie: Mt 17, 1-19 
Gedaanteverandering van de Heer 
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1e lezing:  Jes. 22. 19-23 
2e lezing:  Rom. 11. 33-36 
Evangelie:  Mt. 16,13-20 

1e lezing:  Jer. 20,7-9 
2e lezing:  Rom. 12, 1-2 
Evangelie: Mt. 16, 21-27 

1e lezing:  Ez. 33, 7-9 
2e lezing:  Rom. 13, 8-10 
Evangelie: Mt. 18, 15-20 
Ziekenzondag 

Zondag 27 augustus 

21e zondag door het jaar 
 

De sleutel van Petrus 
 

De lezingen van vandaag zijn ‘sleutel’-teksten: de symboliek van de 

sleutel speelt er een belangrijke rol in. In het evangelie horen we  

Jezus tegen Petrus zeggen dat Hij hem de sleutels van het rijk der  

hemelen zal geven. Pe�trus krijgt hiermee een belangrijke rol en in 

Petrus heel de kerkgemeenschap. Wij krijgen hiermee de opdracht om 

voor mensen de deur naar God te openen. 
 

 Zondag 3 september 

22e zondag door het jaar 
 

De liefde als maat  
 

Een kruis is een paal met een dwarsbalk. Het was in de oudheid het 

meest wrede martelwerktuig, symbool van onmenselijk lijden en pijn. 

Voor ons, christenen, is het kruis juist een teken geworden van heil en 

redding, om�dat Jezus eraan gestorven is, om onzentwil. Zo is het 

kruis een centraal symbool in ons geloof geworden en vormt het kruis-

teken een door ons vaak gemaakt gebaar. Vandaag spreekt Jezus over 

je kruis opnemen en Hem volgen. Wie dat doet, kiest voor Hem, voor 

zijn manier van leven, voor zijn liefde, sterker dan de dood.  
 

Zondag 10 september 

23e zondag door het jaar 

 

Verantwoordelijk voor elkaar  
 

Vindt u het ook zo lastig om eerlijk te zijn tegen iemand? Tegenover 

mensen die heel dicht bij ons staan hebben we daar vaak niet veel 

moeite mee. Maar eerlijk onze mening geven tegen mensen die wat 

verder van ons af staan, dat gaat ons meestal niet zo makkelijk af. 

Wanneer waarschuwen we mensen voor hun handelwijze of hun  

gedrag? Hoe vaak zijn we bang om ons met ie�mand te bemoeien? 

Toch is het soms nodig om ongevraagd advies te geven. De lezingen 

vandaag zijn hier heel duidelijk over. Je bent verantwoordelijk voor 

ander�mans dwaalwegen als je de gelegenheid laat liggen om bij te 

sturen of in te grijpen.  
 

Zondag 17 september 

24e zondag door het jaar 

 

Verantwoordelijk voor elkaar  
 

Vindt u het ook zo lastig om eerlijk te zijn tegen iemand? Tegenover 

mensen die heel dicht bij ons staan hebben we daar vaak niet veel 

moeite mee. Maar eerlijk onze mening geven tegen mensen die wat  

1e lezing:  Sir. 27, 30-28,7 
2e lezing:  Rom. 14, 7-9 
Evangelie: Mt. 18, 21-35 
Vredesweek 
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verder van ons af staan, dat gaat ons meestal niet zo makkelijk af. 

Wanneer waarschuwen we mensen voor hun handelwijze of hun  

gedrag? Hoe vaak zijn we bang om ons met iemand te bemoeien? 

Toch is het soms nodig om ongevraagd advies te geven. De lezingen 

vandaag zijn hier heel duidelijk over. Je bent verantwoordelijk voor 

andermans dwaalwegen als je de gelegenheid laat liggen om bij te 

sturen of in te grijpen.  
 

Zondag 24 september 

25e zondag door het jaar 

 

Hoe is Hij aanwezig?  
 

Vandaag, op Vredeszondag, staan we stil bij het beeld dat wij van God 

hebben. Vrede kan op talloze manieren beginnen. En een van die  

manieren is het accepteren en respecteren dat er andere beelden van 

God zijn dan die jezelf hebt. Ieder mens maakt zichzelf een  

voorstelling van het goddelijke. ‘Alles wat wij over boven zeggen komt 

van beneden’, schreef een bekende Nederlandse theoloog. Dit  

betekent dat ons beeld van God altijd tekortschiet, want Hij gaat ons 

begrip ver te boven. Hoe zouden wij dan kunnen oordelen over het 

beeld dat anderen van God hebben? Het is goed om daar bij stil te 

staan. Het kan ons helpen om niet in absolute termen over Hem te 

spreken. In dit samenzijn zoeken we God die als een bron van vrede 

onder ons aanwezig wil zijn.  
 

********* 
GEBED 

 

Het gebed van vandaag nodigt ons in deze Vredesweek uit  

om samen te leven in vrede. 
 

God, heeft u al gemerkt dat wij hier op aarde af en toe reeds  

kunnen proeven van wat de hemel kan zijn? 

Mensen geven elkaar de hand, jong en oud,  

arm en rijk, ziek en gezond... 

Samen gaan we op stap. 

We vergeven elkaars fouten en delen  

het brood en de wijn met elkaar. 

Dan zijn we als broers en zussen ondereen. 

Maar hoeveel keer merk je niets van dit alles ? 

Willen we elkaar liever slaan dan omhelzen ? 

Vergeten we dat we andere mensen broodnodig hebben ? 

God, vergeef het ons, zoals wij soms elkaars fouten vergeven 

en help ons om steeds te bouwen aan wat de hemel kan zijn. 
 

********* 
 

 
 

 

 

 

 

1e lezing:  Jes. 55. 6-9 
2e lezing: Fil. 1, 20c-24. 27a   
Evangelie: Mt. 18, 15-20 
Vredeszondag 
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Zang - en Gebedsviering ter gelegenheid  

Maria Tenhemelopneming 2023 
 

Op zaterdag 12 augustus wordt de jaarlijkse  

Zang -en gebedsviering ter gelegenheid van  

Maria Tenhemelopneming gehouden in de  

R.K. Nicolaaskerk aan de Kaasmarkt 15 in  

Purmerend. Aanvang 14.00 uur.  
 

Het gaat om een jaarlijkse terugkerende feestdag 

die in Purmerend op de zaterdag rond de 15e  

augustus, de officiële feestdag, wordt gevierd.  

Maria Tenhemelopneming geldt voor de Katholieke 

Kerk als het belangrijkste Mariafeest.  
 

Pastor Marcelo Salão Rocha gaat voor in de viering.  

Het Ceciliakoor o.l.v. Mirjam Boers verleent muzikale medewerking 

met organist Willem Stroman op het orgel. Er zullen veel bekende en 

meezingbare Marialiederen worden gezongen.   
 

Op maandag repeteert het Ceciliakoor in de Nicolaaskerk om 10.30 uur.  

Als u wil meezingen in deze  Mariaviering en mee repeteren, bent u 

van harte welkom.  
 

Voor info:  Annemiek Nuijens  

          Email: amnuyens@hetnet.nl 

          tel.06 20 65 06 15 

 

********* 
       Het Angelus  
       Wordt traditioneel 3x daags gebeden (06:00, 12:00 en 18:00 uur). 

 

Gegroet zijt gij Ave Maria 

Zo sprak eens de engel haar toe. 
 

Gegroet zijt gij Ave Maria  

Zo zingen ook wij blij te moe. 
 

Blijf moeder lief ons terzijde 

Biedt steeds ons uw lieflijke hand 

Opdat wij u mogen aanschouwen  

Voor eeuwig, voor eeuwig  

    In 't hemels vaderland. 

 
Deze tekst hangt in de hal van het Fraterhuis in de Bilt.  
Het zijn de Fraters van Utrecht ofwel de Fraters van Onze Lieve Vrouw van het heilig 
Hart. Met dank aan Frater Siardus. 

 

mailto:amnuyens@hetnet.nl
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Transhumanisme   

- over de grens van het mens – zijn.  
 

Op 15 augustus vieren we het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. 

Dit is het belangrijkste Mariafeest van het jaar en het richt onze  

aandacht op de bijzondere roeping van de mens tot heiligheid, tot het 

deelnemen aan Gods Liefdesrelatie. Dit feest herinnert ons eraan dat 

elke gelovige de mogelijkheid heeft om de Hemel te bereiken, door 

Christus en Zijn Moeder te volgen. 

 

Helaas wordt deze benadering niet meer  

gezien als een verheffing van de menselijke  

natuur. Er is een nieuwe trend op sociaal  

gebied ontstaan, genaamd transhumanisme. 

Volgens deze nieuwe stroming zal de mens in 

staat zijn om met behulp van geavanceerde 

technologieën en wetenschappelijke  

ontwikkelingen zijn fysieke, cognitieve en  

psychische ontwikkeling zo ver te bevorderen 

dat dit zal leiden tot het ontstaan van een 

nieuw soort mens. Volgens de aanhangers van deze nieuwe  

filosofische gedachte is het tijd voor de mens om zelf de controle over 

de evolutie van zijn eigen soort over te nemen. Deze evolutionaire 

sprong zou plaatsvinden door de samensmelting van de mens met  

geavanceerde technologie, waardoor hij de grenzen van de biologie 

kan overstijgen. Wat we tot nu toe alleen in sciencefictionfilms hebben 

gezien, zou de norm moeten worden. De vraag of een cyborg al een 

mens is of nog steeds een machine wordt dan overbodig, omdat  

volgens de theoretici van het transhumanisme elke mens iets van een 

cyborg zal hebben. Het zou een soort ,,upgrade’’ van de menselijke 

natuur moeten zijn, die uiteindelijk volledig onafhankelijk zal zijn van 

het biologische lichaam. We kennen dit al vanuit de genderideologie, 

die het begrip ,,sociaal geslacht’’ heeft gecreëerd en de genetische 

 biologische bepaling, die verbonden is met het behoren tot een  

bepaald biologisch geslacht, heeft afgewezen. Volgens de ontwerpers 

van het transhumanisme is het gebruik van technologie om onszelf te 

verbeteren juist waar het bij mens-zijn om gaat. Helaas noemt deze 

opvatting een evolutionaire sprong de overgang van het gebruik van 

technologie om onze omstandigheden te verbeteren, het feit dat deze 

technologie een deel van ons ,,mens-zijn’’ zal worden. Met de tijd zal 

er steeds minder mens in de mens zijn en steeds meer machine. Is dit 

echt een beschavingssprong? Dit is een vraag waar we in de komende 

jaren mee te maken zullen krijgen.   
 

Kapelaan Mariusz Momot 
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Leren 
 

Beschouwend Bijbellezen 

Genesis 
 

Op de tweede donderdagavond van de maand van oktober tot april 

van half acht tot negen uur is er in de Cataharinazaal Beschouwend 

Bijbellezen. Dit seizoen lezen we gedeeltes uit het eerste Bijbelboek. 

Dit boek Genesis, Beresjiet, gaat 

zoals de Hebreeuwse naam al zegt, 

over het begin: de geboorte van 

het heelal, de oorsprong van de 

mensheid, en de eerste episoden 

uit de geschiedenis van het volk dat 

bekend zou worden als Israël of  

(na de Babylonische ballingschap) 

de Joden.  
  

Iedere bijeenkomst lezen we eerst een fragment uit de zeer  

gewaardeerde beschouwingen van opperrabbijn Jonathan Sacks  

(1948- 2020) bij de te lezen tekst van die avond. Daarna lezen we de 

Bijbeltekst zelf en gaan daarover in gesprek.  

Meer informatie kunt u lezen in het parochiemagazine van oktober.  
 

‘En God zag dat het goed was’. Ook dit is een onderdeel van het 

scheppingswerk, het subtielste en mooiste van allemaal. Wanneer wij 

de goedheid in iemand erkennen, doen we meer dan die goedheid 

scheppen: we helpen de goedheid scheppend te worden. Dit is wat 

God voor ons doet en Hij roept ons op hetzelfde voor anderen te doen.  

Jonathan Sacks.  
 

Teksten worden op de bijeenkomsten uitgedeeld. Aan het eind van het 

seizoen wordt een kleine bijdrage gevraagd in de kopieerkosten. 

Waar:     Nicolaaskerk, Kaasmarkt 15, Purmerend  

Wanneer:  donderdagavond  19.30 – 21.00 uur op: 

                12 oktober – 9 november – 14 december 2023 en 

          11 januari - 8 februari - 14 maart - 11 april 2024  

Aantal deelnemers: max. 8 
 

Informatie en opgave:  Wil Simis-Goddijn, 0299  426484              

                     wil.simis@kpnplanet.nl  
 

********* 
God is licht; dat zie je in de kleuren van de  

regenboog.  
 

Aalt van de Glind. 

  

mailto:wil.simis@kpnplanet.nl
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DIENEN 
 

Stichting Bouwen aan  

Banja Luka 
 

Al ruim 10 jaar komen wij bij allerleigezinnen 

over de vloer en eigenlijk zien we overal  

hetzelfde, een slecht gebit. We zien eigenlijk bij 

kinderen vanaf 12 jaar al onherstelbare schade. 

Vele adoptieouders hebben wel foto’s van hun 

gezin gezien en zullen vast wel eens gedacht 

hebben, ik mis een tandje of wat is die tand 

verkleurd. Veel families komen voor de keus: 

gaatjes laten vullen of tand trekken. Trekken is 

goedkoper, dus de keus is snel gemaakt. 
 

Nu werden wij een tijdje geleden tijdens een overleg met Caritas  

gevraagd of wij als Stichting iets konden doen voor een gezin met veel 

gebitsproblemen. Caritas gaf aan dat zij een tandarts hadden  

gevonden die dit gezin wil helpen tegen materiaalkosten.  

Wij hebben als bestuur de toezegging gedaan dat wij dit gezin gaan  

helpen en willen dit eigenlijk veel breder trekken.  
 

Dus starten wij per direct met de campagne voor 

tandverzorgingsmiddelen. GOED-SCHOON! 
 

Stel dat we kunnen zorgen dat er genoeg tandverzorgingsmiddelen 

zijn voor alle kinderen van onze gezinnen, vervolgens gaan de  

kinderen met schone tanden naar hun NIET zo schone bed.  

Vaak zijn er nauwelijks dekbedden en schoon beddengoed.  
 

Dus naast tandverzorgingsmiddelen is het tweede onderdeel  

van de actie: BEDDENGOED.  
 

Als Stichting hebben wij al diverse gezinnen 

voorzien van een stapelbed, maar we zijn er 

nog lang niet en ook hier vragen wij u om hulp. 

Wij zullen diverse winkelketens aanschrijven 

voor restpartijen beddengoed. De komende tijd 

willen wij ook schoon en knap beddengoed  

inzamelen, in het voorjaar brengen wij dat dan 

naar Banja Luka. Ook zullen wij geld doneren 

aan de Caritas ter plekke om de matrassen daar in te kopen.  
 

Dus concreet vragen wij u om beddengoed en  

tandverzorgingsmiddelen. 
 

Mocht u hierbij kunnen helpen dan kunt u contact opnemen met: 
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Marry, telefoon: 06 2913 4670 voor buiten Purmerend. 

Ina, inamijnen@gmail.com voor Purmerend. 

U kunt het ook brengen naar de Volgerweg 39 in de  

Zuidoostbeemster. 
 

Nog drie adoptieouders gezocht: 
 

Vanuit de Caritas in Banja Luka kwam het (dringende) verzoek of we 

nog konden proberen adoptieouders te vinden voor 3 kinderen en hun 

gezinnen die hard financiële hulp nodig hebben.  

Mocht u in staat zijn één van deze gezinnen te kunnen helpen met een 

maandelijkse bijdrage kan Marry u alle informatie geven 

06—29 13 46 70 

Dank u wel alvast 
 

Namens de Stichting Bouwen aan Banja Luka Ina Mijnen  

NL52 INGB 0005 3792 86 (ANBI goedgekeurd) 
 

********* 
 

Missie Verkeersmiddelen 
 

Op 26 en 27 augustus 2023 vindt de MIVA-collecte plaats in de 

katholieke kerken.  
 

Dit jaar vraagt Stichting MIVA urgente 

aandacht voor het arme en uitgestrekte 

noorden van Kenia, waar Zuster Pauline 

dag en nacht werkt om onderwijs be-

reikbaar te maken voor allerarmsten.  
 

Onderwijs op vier uur afstand 

In de gortdroge provincie Isiolo in Ke-

nia is het leven bikkelhard. Meer dan 50 procent van de bevolking 

leeft onder de armoedegrens. Omdat ouders op zoek moeten naar een 

bron van inkomen of eten, of zelfs omdat ze zijn omgekomen, blijven 

kinderen alleen achter. Ze gaan niet naar school. Terwijl juist onder-

wijs de vicieuze cirkel van armoede kan doorbreken. Pauline spoort 

verlaten kinderen op en helpt ze naar school, ook al is onderwijs soms 

op meer dan vier uur afstand. 
 

Meedogenloos gebied 

Het heeft al meer dan drie jaar niet geregend in dit meedogenloze  

gebied. Zuster Pauline: “Dit heeft onnoemelijk veel leed veroorzaakt. 

De meeste inwoners van de provincie zijn afhankelijk van het land. De 

pastoralisten (veehoudende nomaden, red.) zijn gedwongen om  

enorme afstanden af te leggen opzoek naar grasland en water.  

Mensen lijden honger. En vooral kinderen raken ondervoed of komen 

zelfs te overlijden.” 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:inamijnen@gmail.com
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PAX VREDESWEEK 2023 

van 16 t/m 24 september 2023.  
 

Thema: Iedereen kan iets voor vrede doen!  
 

Eigen vervoer cruciaal 

Bijna dagelijks redt Pauline kinderen uit deze  

benarde situatie. De enorme afstanden en  

slechte infrastructuur maken haar werk extreem 

uitdagend. “Het wegennetwerk omvat zo’n 1000 

kilometer, bijna volledig bestaand uit zand- of 

gravelwegen. Vervoer is cruciaal om iedereen te 

kunnen bereiken, alleen daarmee kunnen we on-

middellijk helpen waar dat nodig is.” Alleen met 

hulp van Zuster Pauline kunnen verlatenkinderen 

naar school.  
 

Maar één auto is voor Zr. Pauline en  

haar collega’s niet genoeg in dit enorme  

gebied. Tijdens de kerkcollecte in  

augustus zamelt MIVA geld in voor nog 

vier stevige auto’s die opgewassen zijn 

tegen het ruige landschap in Kenia.  

Zodat nog meer kinderen naar school 

kunnen.  
 

Helpt u mee met een donatie? 
 

Ja ik steun de MIVA collecte in augustus in de kerk of vanuit huis 

via: NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. MIVA te ‘s-Hertogenbosch. 
 

********* 
 
 
 

 

 

Wat doen wij 

PAX is de grootste vredesorganisatie van Nederland. We werken aan 

de bescherming van burgers tegen oorlogsgeweld, aan het beëindigen 

van gewapend geweld en het opbouwen van inclusieve vrede. Dit doen 

we in conflictgebieden wereldwijd, samen met lokale partners en men-

sen die, net als wij, vinden dat iedereen recht heeft op een menswaar-

dig leven in een vreedzame samenleving.  
 

Werken aan vrede 

In veel landen drijft oorlog mensen in het nauw, belemmert geweld 

het dagelijks leven en sluiten bevolkingsgroepen elkaar uit door  

onopgeloste conflicten. In het werk van PAX staan daarom drie doelen 

centraal:  

 het beschermen van burgers tegen oorlogsgeweld, 
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 het beëindigen van gewapend conflict en 

 het bijdragen aan vreedzame, inclusieve samenlevingen. 
 

Beschermen van burgers tegen oorlogsgeweld 

PAX beschermt burgers tegen oorlogsgeweld door juist die burgers 

een rol te geven. Zij leveren waardevolle informatie over welk geweld 

hen treft, welke bedreigingen ze zien en wat er nodig is voor vrede. 

PAX versterkt zo de stem van burgers richting overheden, gewapende 

groeperingen, (inter-) nationale organisaties en vredesmissies.  
 

Beëindigen van oorlogsgeweld 

PAX onderzoekt wapenhandel naar landen die mensenrechten  

schenden en spreekt de financiers hiervan aan op hun  

maatschappelijke verantwoordelijkheid. We werken aan het uitbannen 

van controversiële wapens, zoals clustermunitie, killer robots en  

kernwapens. Daarnaast strijdt PAX tegen gewapend conflict op alle 

niveaus: lokaal, nationaal en Internationaal. Menselijke waardigheid 

moet het uitgangspunt van (buitenlands) beleid zijn. 
 

Bijdragen aan vreedzame, inclusieve samenlevingen 

In conflictgebieden zien we burgers die bruggen slaan tussen  

conflicterende groepen, onderling begrip kweken en verstoorde  

relaties verbeteren. Die lokale vredesinitiatieven ondersteunen wij. 

Hand in hand hiermee gaat het bevorderen van dialoog tussen  

verschillende bevolkingsgroepen. Een vreedzame samenleving kan  

alleen stand houden wanneer iedereen kan meepraten en -beslissen,  

waarbij uitsluiting en polarisatie wordt tegengegaan. Ook in Nederland 

werken we aan een solidaire samenleving, dat doen we samen met 

betrokken burgers door het hele land. Bij PAX werken experts,  

activisten en bruggenbouwers. Allemaal met hetzelfde doel: een 

menswaardig leven voor iedereen in een inclusieve samenleving.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contact:  Sint Jacobsstraat 12 

         3511 BS Utrecht 

         Telefoon: 030 - 233 33 46 

         Email: info@paxvoorvrede.nl 

 

Banknummer voor donaties: NL03 TRIO 0390 5150 00 
 

 

VREDESWEEK.NL 
16 T/M 24 SEPTEMBER 2023     DEMOCRATIE ONDER DRUK 

mailto:info@paxvoorvrede.nl
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Koren 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zondag 26 november 2023 verzorgt het 

MMG-koor de koorzang bij de  

eucharistieviering in de Nicolaaskerk.  

Er is die dag EEN kerkdienst voor de hele  

parochie.  

Het MMG-koor is een koor voor alle  

parochianen. Je kunt je opgeven en dan ontvang je een mail of een 

telefoontje met de uitnodiging om mee te zingen. Er wordt 4 keer  

gerepeteerd op vrijdagmorgen in de Nicolaaskerk en 1 keer op een 

avond voor de mensen, die vrijdagmorgen verhinderd zijn.  

De deelname is voor iedereen vrij, je kunt iedere keer beslissen of je 

wel of niet mee wil doen. Ook het koffie-/theedrinken is belangrijk. 
 

Iedereen die een keer wil zingen kan meedoen. Het maakt niet uit of 

je een geoefende zanger bent of nog nooit in een koor heb gezongen. 

Zingen is dubbel bidden zeggen ze. En misschien vindt je het zo leuk, 

dat je iedere week wel wilt repeteren. Dan kun je je ook aansluiten bij 

het Pauluskoor, Ars Musica of Ceciliakoor. 
 

Je kunt je nu dus aanmelden, indien je ook op de hoogte wilt blijven 

van de activiteiten van het MMG-koor. Geef je mailadres of  

telefoonnummer door aan: 

Hans Karels,     hanskarels@live.nl            tel 06-23564260  

Marja van Dam, mcavandam@icloud.com   tel 06-26759634 

 

 

 

 

 

In Memoriam  

Ad Nelis - * 22 juli 1929 - † 30 juni 2023 

 

Een prachtig mens is heengegaan. Ad Nelis  

was koorzanger (tenor) bij het Pauluskoor van  

oktober 1995 tot oktober 2017.  

Een man die heel prettig in de omgang was en ook 

idealen had, die hij tijdens zijn hele leven samen 

met zijn vrouw Corry heeft uit kunnen dragen en 

over heeft kunnen dragen aan zijn zonen.  

 

Samen met Corry heeft hij ook in het Ceciliakoor (Lief & Leed koor) 

gezongen. Tijdens een mooie mis op vrijdag 7 juli jl. hebben  

koorleden van het Pauluskoor en het Ceciliakoor een laatste groet 

kunnen brengen met de liederen waar hij zoveel van hield.  

 

Moge hij rusten in vrede. En wensen wij Corry, zijn gezin en familie 

sterkte bij het dragen van dit grote verlies.  

 

Joyce Blume-Schulte, namens het Pauluskoor. 
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Vanuit het  
Parochiebestuur 
 

Startzondag 24 september 2023 
 

 

Graag nodigen we alle  

parochianen, en in het  

bijzonder de vrijwilligers, 

uit voor de feestelijke  

Startzondag!  
 

Op zondag 24 september open we het kerkelijk seizoen, in de  

Nicolaaskerk in Purmerend, Kaasmarkt 15.  
 

De komende tijd volgen er meer details, maar dan kunt u de datum 

alvast noteren.  
 

Om 10:00 uur wordt de Eucharistieviering gehouden, waarbij alle  

koren uit Purmerend zingen.  

Na de viering is er koffie/thee met gebak achterin de kerk.  

Daarna is er een muzikaal optreden.  

We sluiten af met een lunch - op of rondom de Kaasmarkt.  
 

Iedereen is welkom, ook kinderen zijn van harte uitgenodigd.  

Tijdens de viering is er Kindernevendienst.  
 

Voor nu wensen wij u een fijne vakantie en een zalige zomer.  

We hopen velen van u te zien op de Startzondag!  
 

Pastoor Marcelo, Kapelaan Mariusz en het Parochiebestuur. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 
IBAN: NL22 RABO 0157 4995 29 

t.n.v. R.K. Parochie Maria, Moeder van God 

Onder vermelding van Kerkbalans  

Geef vandaag voor de kerk van morgen. 
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R.K. geloofsgemeenschap 

H.H. Nicolaas Catharina 
 

Reünie Wijkraad Overwhere I 
 

Het is al weer ruim vijftien maanden  

geleden dat ondergetekende van  

Stompetoren bij Alkmaar vertrok naar 

Uden, precies tussen Nijmegen en  

Eindhoven in en ik kan jullie vertellen, 

dat het aardig begint te wennen. 

  

Overigens heb ik al heel wat bezoekers 

gehad vanuit het Noorden hier in het Brabantse. 
 

Twee van hen waren Co en Ria Konijn uit de 

Z.O. Beemster. Er wordt dan heel wat  

afgepraat en oude herinneringen opgehaald. 

Bij Co en Ria kwamen de wijkraden van de 

parochie in Purmerend ter sprake en ze  

vertelden me dat ze plannen hadden weer 

eens in een soort reünietje bij elkaar te  

komen. Ik heb dat uiteraard aangemoedigd, 

maar het bleek allemaal niet zo gemakkelijk 

te zijn, ondanks het feit dat ze allemaal nog in Purmerend woonachtig 

zijn en de meesten al een respectabele leeftijd hebben bereikt, zoals 

ik - het was n.l. van 1983 tot 1994 dat ik zelf o.a. deel uitmaakte van 

deze wijkraad, een kleine veertig jaar terug. Zie die nog maar eens op 

één middag bij elkaar te krijgen.  
 

Maar het is gelukt en wel op  

woensdagmiddag, 10 Mei j.l. bij Ria en 

Co thuis in de Wouter Sluislaan  

Z.O. Beemster.  
 

Misschien moet ik nog wel het een en 

ander toelichten. Het is al weer zo lang 

geleden. Er waren toen nog twee paro-

chies in Purmerend: De Nicolaas en de 

Paulus, die al langzamerhand naar  

elkaar aan het toegroeien waren. Mijn 

voorganger in de Paulus Ton de Jong had met het toenmalige  

pastoresteam en parochiebestuur de Paulusparochie in wijken  

ingedeeld en iedere wijk had haar eigen Wijkraad: Overwhere I,  

Overwhere II, Wheermolen, De Gors, Kwadijk en later met het  

samenvoegen van de twee parochies ook nog de Binnenstad, de  
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Z.O.Beemster en Over de Sluis (Wijdewormer).  

Zo waren de lijntjes kort en werd er naast het Kerkbestuur ook een 

parochiebestuur opgericht bestaande uit een lid van elke wijkraad met 

aanvulling van wat ‘gekwalificeerde’ krachten voor liturgie,  

gespreksgroepen, oecumene etc. etc.  
 

Het ging dus over alles wat een parochie echt tot parochie maakt. Het 

Kerkbestuur was vooral bedoeld voor materiële aangelegenheden.  

Later kwam er nog een ‘wijkraad’ bij in de Purmer met de Missionair 

Oecumenische Gemeenschap, die haar eigen Oecumenische Raad had, 

ook door Ton de Jong in het leven geroepen, later samen met  

Dominee Hans Pasveer en die inmiddels goed vorm had gekregen.  
 

Zelf heb ik gedurende dertien jaar - mijn tijd als pastor in Purmerend - 

deel mogen uitmaken van de Wijkraden Overwhere I, Over de Sluis, 

Kwadijk en de M.O.G.  met haar Oecumenische Raad.  
 

Na 85 kilometer voegde ik mij bij de Reünie en het was een 

fantastisch weerzien  na zoveel jaren: Agaath en Jack van Straaten, 

Marth en Jack (Bruggen) de Boer, Mary en Frans Vlaar, Ria en Co  

Konijn en onze ‘jongste’, alhoewel ook niet meer zo piep Irene Rutte.  

Mariët Weel kon niet meer worden opgespoord.   
 

Bij binnenkomst rook je de koffie reeds met door Ria gemaakte  

appeltaart. Een drankje en een hapje onder het drukke gebabbel en 

hoe kan het ook anders een origineel Brabants worstenbroodje uit 

Uden.  
 

Het was een geweldig gezellige middag met 

veel herinneringen. Een paar foto’s deden de 

ronde van activiteiten, die we ook voor de  

gezelligheid en de binding met elkaar  

hadden ondernomen, vooral op de fiets.  

Misschien een ideetje voor andere wijkraden 

van die tijd om nog eens bijeen te komen als 

dat nog kan. In ieder geval een fijne  

herinnering aan die tijd, hoe we toen  

probeerden samen kerk te zijn en een  

gemeenschap te  vormen, waar we in de  Nicolaas- en Taborkerk en 

later ‘De Doortocht’ in de Purmer samen kwamen, maar ook in een of 

ander huis met het zogenaamde ‘Groot Huisbezoek’, gespreksgroepen 

om te vieren en het ‘Verhaal’  door te vertellen als houvast om van te 

leven en te delen met elkaar.  

Want een ding staat vast: Hoe of wat er ook gebeurt: ‘Het verhaal 

gaat . . .’, om het met de titel van Nico Ter Linden’s boeken te  

eindigen.                                   

                                            Hans Nieuwkamp   
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R.K. geloofsgemeenschap 

Joannes de Dooper 
 

Op 26 juni 1943 maakte de voor de kust van IJmuiden 

aangeschoten Lancaster bommenwerper ED 988 om ca. 

24.00 uur een onfortuinlijke landing in de Westbeemster.  

 

De volledige bemanning kwam hierbij om het leven:  

 

RAF - Sgt L. Bennett (Staartschutter) 

RNZAF - F/S L. G. Porritt (Mid-upper) 

RAF - Sgt R. W. Mepsted (Navigator) 

RAF - Sgt J. Dillon (Marconist) 

RAF - Sgt C. Connah (Boordwerktuigkundige) 

RAF - P/O C. P. Reynolds (Bommenrichter) 

RAAF - F/S L. J. Naile (Piloot) 
 

Toen het toestel aan de grond stond was de  

bemanning reeds overleden en de reddingwerkers zijn niet in het  

toestel kunnen komen. Na drie uur op de grond te hebben gestaan is 

de bomlading tot ontploffing gekomen. Daarna heeft men de  

stoffelijke resten van Bennett, Porritt en Mepsted kunnen bergen en 

begraven op de Nieuwe Ooster Begraafplaats te Amsterdam.  

 

Van de overige vier bemanningsleden is niets teruggevonden dat tot 

identificatie kon leiden. Zij rusten nog steeds in de kleigrond in  

Westbeemster.  

Dit herdenking vond plaats bij het monument 

(plaquette) aan de muur van de Kerckhaen in 

de Westbeemster.  

Ieder jaar wordt deze herdenking door de 

werkgroep levendig gehouden. 
 

***** 

De misintenties kunt u vinden op pagina 30 van dit magazine. 
 

********* 
Heilige van de maand september Regina 

 

Regina (ook Reine) van Bourgondië (ook van Alise-Ste-

Reine), Frankrijk; maagd & martelares; † ca 286(?). 

Feest 7 september. 
 

Maagd en martelares die werd onthoofd op bevel van de 

prefect Olybrius, ten tijde van Maximianus Herculius. 

Het verhaal. Dat we over haar bezitten is puur gebaseerd 

op legende. 
 

 

 

 

Westbeemster 
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R.K. geloofsgemeenschap 

Sint Franciscus van Assisi 
 

Kerkwerkrooster 

 

 

 

 

 
 

Wist u dat……………..? 
 

 We op vrijdagavond 4 augustus 18.00 uur, een Eucharistieviering 

op de boerderij van de Familie de Wit hebben, met daarna een ge-

zellige BBQ? Groot en klein zijn van harte welkom. 

 We voorlopig geen vieringen hebben op de zaterdagavond in onze 

Franciscuskerk. Dit door een tekort aan voorgangers in onze grote 

Parochie MMvG.  

 Houd het dienstenrooster in de gaten, deze staat achterin dit  

 parochiemagazine. 

 We hebben één parochiemagazine, samen met Schermerhorn, 

Landsmeer, West beemster, de Rijp, en Purmerend in een oplage 

van 2100 stuks. Mocht u een bijdrage willen leveren, stuur een mail 

via onderstaande mailadres. 

 Eens per 2 maanden wordt het magazine gemaakt.  

 We na de weekendviering een Bloemengroet brengen aan zieke of 

actieve parochianen. Weet u iemand, geef het door aan Emmy 

Maas, Trees Vrolijk of Sylvia de Wit 

 Er nog veel meer info over onze Franciscuskerk staat op de site ? 

www.parochie-oosthuizen.nl bijgehouden door Hans de Waart. 
 

De misintenties kunt u vinden op pagina 31 van dit magazine. 
 

Voor de volgende uitgave kunt u tekst aanleveren per email aan an-

nettevrolijk1@gmail.com 

Voor 18- 09-2023. 

De redactie in Purmerend verwerkt de info. 
 

********* 
De hemelse beloning: 
 

Waar tijd geen geld is, waar succes niet gemeten wordt, 

of naar rato wordt beloond. 

Waar iedereen niet krijgt wat hij verdient, 

maar dat wat hij nodig heeft. 

 

 21 t/m 26 augustus  Annete Vrolijk  Ina Bouwman

 18 t/m 23 september  Allemaal

 9 t/m 14 oktober  Riekje Pronk  Marites Snoek

http://www.parochie-oosthuizen.nl
mailto:annettevrolijk1@gmail.com
mailto:annettevrolijk1@gmail.com
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R.K. geloofsgemeenschap 

De Goede Herder 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Oecumenische Vieringen. 

De eerstkomende oec. viering is op Zondag 

17 september a.s. om 10.00 uur in het 

Kruispunt met als voorgangers ds. Herrianne 

Allewijn en Ide van der Wijk.  

Het is de start van de vredesweek. In het 

kader van deze vredesweek is er woensdag 

20 september een avond georganiseerd door 

het oec. beraad die begint om 18.00 uur met een maaltijd. Daarna zal 

een spreker een inleiding houden. Deze avond wordt gehouden in de 

Vermaning.  
 

Op woensdag 15 november is de jaarlijkse “Eet en ontmoet”  

bijeenkomst in het Kruispunt. Aanvang 18.00 uur.  

Het is een avond van het ontmoeten en samen eten met onze nieuwe 

landsmeerders. Degene die een maaltijd koken hebben gratis toegang, 

anderen betalen 6 euro per persoon.   
 

Kalender oecumenische Vieringen 2024. 

21 januari:      Kruispunt met als voorganger Janny Nijwening –  

                gebedsweek voor de eenheid. 

24  januari:     Ook in het Kruispunt Vesperbijeenkomst in het       

             kader van de  gebedsweek voor de eenheid. Vesper   

             wordt geleid door Ide van der Wijk aanvang 18.00 uur 

26 mei:          Kruispunt voorganger Ide van der Wijk 

22 september:   In de Vermaning dienst o.l.v. Voorganger Protestantse 

               Kerk Landsmeer. 

 

 

 

In memoriam 
 

Op donderdag 13 juli j.l. is op bijna 91 jarige leeftijd 

overleden Wim Krijvenaar.  
 

Wim was altijd een trouwe kerkganger. Heeft zich  

jarenlang voor onze parochie ingezet als collectant.  

De laatste jaren sukkelde hij al met zijn gezondheid.  
 

De crematie heeft op vrijdag 21 juli plaatsgevonden.  

Wij wensen Paula, zijn vrouw, en kinderen,  

kleinkinderen en achterkleinkinderen veel sterkte en 

Gods zegen om dit verlies te dragen. 
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Mijmering 
 

Zittend op het balkon en in het zonnetje zit ik mijn mijmering te 

schrijven. Dan gaan mijn gedachten terug naar Landsmeer. En dan 

moet ik nu denken aan de vele parochiereizen die wij als  

geloofsgemeenschap gemaakt hebben.  
 

Inmiddels heeft onze kapelaan Mariusz Momot het stokje van mij 

overgenomen en een reis georganiseerd en wel naar Dokkum en  

Bolsward, stad van Tinus Brandsma. Ook dit keer was er veel animo 

voor deze dagtocht.  
 

Wat ik mij toch steeds weer afvraag is: wat is de aantrekkingskracht 

van deze heiligdommen? In een periode dat het kerkbezoek steeds 

minder wordt, en er kerken gesloten worden, neemt de belangstelling 

voor de heiligdommen toe. Velen weten de weg te vinden naar Heiloo. 

Kevelaar, Banneux en niet te vergeten Lourdes. Duizenden pelgrims 

bezoeken deze plaatsen. Steken kaarsen aan voor zichzelf of voor  

anderen.  
 

Volgens de overlevering vinden er in deze plaatsen ook  

wonderbaarlijke genezingen plaats. In tegenstelling tot de  

protestantse gelovigen neemt Maria in de katholieke kerk een  

bijzondere plaats in. Maar ook daar komt er meer aandacht voor  

Maria. Bij ons heeft de moeder van onze Heer een eigen plaats in de 

kerk. Een plek waar we een kaarsje kunnen opsteken en bidden.  

Velen maken daar gebruik van. Bij haar kunnen we terecht met al  

onze zorgen. Zij is de steun voor velen in moeilijke tijden. Zij is als 

een moeder. Een moeder die luistert en helpt haar kinderen.  

Zo ook Maria overal in de wereld heeft zij een luisterend oor. Een luis-

terend oor ook voor alle gelovigen, kerkganger of geen kerkganger.  
 

Dat zal het geheim zijn van de verering doordat er naar je geluisterd 

wordt. Dat het een rustpunt is in je leven en even je verhaal kwijt 

kunt. De moeder van onze Heer luistert naar iedereen.  
 

Ide. 

********* 
 

 

Gaat u verhuizen, 
Laat het de parochie dan even weten. 
 

U kunt uw adresgegevens mailen naar: 
Nicolaaskerk.purmerend@live.nl 
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R.K. geloofsgemeenschap 

Onze lieve Vrouwe Geboorte 
 

 

Floor kerkdienst op zondag 10 september om 10 uur in de Grote Kerk 

in Schermerhorn. 
 

Ook dit jaar is er tijdens de Floor 2023 weer 

een oecumenische kerkdienst. Dit keer 

wordt de kerkdienst in de Grote Kerk in  

Schermerhorn gehouden. 
 

Het sprookjesachtige liefdesverhaal van 

Ruth en Boaz staat centraal in de kerk-

dienst. 
 

We vragen aan iedereen die graag zingt, om 

in het tijdelijke Floor koor mee te zingen. 

Agnus Kauffman is de dirigent 

Rob Stoop begeleid ons op de piano 

 

De data om te repeteren voor het Floor koor zijn:  
 

Vrijdagavond 25 augustus van 19.30- 21 uur in de Grote Kerk. 

Vrijdagavond 1 september van 19.30 -21 uur in de Grote Kerk. 

Vrijdagavond 8 september van 19.30 -21 uur in de Grote Kerk. 
 

Inzingen op Floor zondag 10 september, vooraf aan de viering in de 

Grote Kerk om 9.30 uur. 

De liederen zijn dermate bekend dat iedereen kan meezingen.  

Zo nee, dan hebben we 3 repetities om de liederen te leren.  

Ons brein is zo bijzonder intelligent, dat alles mogelijk is, als wij er 

maar voor gaan. 
 

We vinden het fijn als u zich aanmeldt voor het Floor koor bij: 

Anita Bellekom, email: anitabellekom@hotmail.com  

                     tel/WhatsApp 06-181 18 324 

Jan Vlaming, email:     janvlaming@quicknet.nl        

                     tel/WhatsApp 06-229 52 484 

Wij zorgen dan voor voldoende bladmuziek. 
 

Na de kerkdienst op 10 september nodigen we iedereen uit om samen 

nog een kopje koffie met wat lekkers te nuttigen in de tent op het 

feestterrein. 
 

Jan Vlaming/ Anita Bellekom 

********* 

 

mailto:anitabellekom@hotmail.com
mailto:janvlaming@quicknet.nl
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Ingezonden 
 

Inhoud impulsdagen vrouw en geloof N-Holland  
 

‘de Vonk van de Geest…’ 
 

Alles begint met verlangen. Verlangen naar een  

wereld om je heen die liefdevoller, vrediger, eerlijker 

is. Dat verlangen delen we met Maria. En in al onze  

rollen en keuzes proberen ook wij, nu, vanuit dat 

diepste verlangen te leven. We bewaren het diep in 

ons hart. En af en toe worden we bemoedigd door die 

vonk van de Geest, die dit verlangen weer  

aanwakkert, en het onmogelijke mogelijk maakt…  
 

Maria wordt in het beeld dat van haar gevormd is vaak beperkt tot 

haar rol als moeder. Maar ze was zoveel méér: al voor de geboorte 

van Jezus had ze een eigen, onbemiddeld lijntje met de Geest. Deze 

moedige vrouw wist gaande te blijven toen ze  

ongehuwd zwanger bleek, in moeilijke omstandigheden haar kind 

baarde, vluchteling werd, en haar kind liet opgroeien. Ze spoorde hem 

aan om zijn eigen weg te gaan, en ontwikkelde zich van moeder tot 

leerling. Eén die niet wegliep, maar erbij bleef in zijn lijden, mogelijk 

getuige was van zijn opstanding, en daarna, in die zaal in Jeruzalem 

samen met anderen de Geest ontving.  
 

En alles begon met dat verlangen, en met die vonk van de Geest. En 

wij, wie zijn wij? Welke rollen hebben wij, welke keuzes maken wij? 

Hoe kunnen wij in onze wisselende levenssituaties dicht bij ons  

verlangen blijven en het verschil maken?  
 

Die vonk van de Geest. Toen, en opnieuw, en nog…..  
 

Op verschillende manieren, én met veel ruimte om te ontmoeten, én 

met kijken en luisteren naar muziek, woord en dans gaan we dieper in 

op dit onderwerp, en hopen we alle deelnemende vrouwen weer een 

begeesterde dag te bieden met een mooie viering als afsluiting.   
 

Programma    9.30u.  

    10.00u.  

    10.20u.  

    10.45u.   

       11.00u.    

 

     

       12.30u.         

 

       13.30u.         

        

        

 

Inloop met koffie en thee.  

Welkom en opening. 

Quiz over het leven van Maria. 

Koffie en theepauze. 

Naamgenoten van Maria, voorstelling met woord 

en muziek  m.m.v. Roosmarie van Dijk,  Marga 

van der Pol  en Gerrie Huiberts  

Lunchpauze Zelf brood meebrengen, voor soep, 

drinken en fruit wordt gezorgd.  

Dans op muziekstuk  m.m.v. Rina Meyering en 

Louwra van de Velde                    



27 

 

       14.00u.         

       14.30u.  

       15.00u.  
 

Informatie  
Waar en wanneer?  

Op vrijdag 13 oktober 2023 van 10.00 tot 16.00 uur  

in de Lutherse kerk, Oudegracht 187 in ALKMAAR  

(parkeren in de Schelphoekgarage, Korte Vondelstraat3  

van daar de straat oversteken naar de Oudegracht).  
 

Vrijdag 20 oktober2022 van 10.00 tot 16.00 uur  

in Het Octaaf, J.D. Pollstraat 1 in HOORN.  

(parkeren op het terrein van de kerk)  
 

Aanmelden: uiterlijk 5 oktober voor de Impulsdag in Alkmaar  

en 12 oktober voor de impulsdag in Hoorn.  

Via email: hildegardport29@gmail.com;  

of schriftelijk naar de Werkgroep Vrouw en Geloof  

p/a Karveel 10, 1625 EN Hoorn, tel. 06 13407682 (Cora)  
 

Kosten: 15 euro p.p., ter plaatse afrekenen(graag gepast)  

De impulsdagen worden georganiseerd door vrijwilligers  

en gesubsidieerd door verschillende protestantse en katholieke  

instellingen, waardoor de deelnemerskosten laag blijven. De kosten 

mogen echter geen bezwaar zijn. Voor reductie kunt u mailen naar 

bovenstaand e-mailadres.  
 

********* 

Workshops.  

Theepauze en inzingen m.m.v. Annelies Komen. 

Slotviering.  

KBO Purmerend en Omstreken 
 

Vrijdag  29 september a.s. begint het nieuwe seizoen  

met de Ledenbijeenkomsten in `t Stamhuis  

Kerkstraat 11 – Purmerend. 
 

Op deze middag komt het Meezingkoor uit Middelie het seizoen  

openen en wij hopen, dat u 

weer in grote getale aanwezig 

zal zijn op onze gezellige  

bijeenkomsten. 
 

Achter in de kerk vindt u 

maandelijks de Nestor ons 

blad met nieuwsbrief van de 

KBO - Noord-Holland  

met alle wetenswaardigheden. 
 

W.v.Groeningen PR. 
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KINDERPAGINA 
 

 

 
Alles over mij: 

 

 

 

Gebedje 
 

Heer leer mij om 

dankbaar te zijn 

voor alles wat ik heb 

en dagelijks van u 

krijg.  
 

********* 

Weet jij: 
 

Welke taal de  

meeste mensen in 

Brazilië spreken? 
 

A. Portugees 

B. Frans 

C. Engels  

D. Chinees 
 

In welke stad de 

Eifeltoren staat? 

A. Amsterdam 

B. Rome 

C. New York 

D. Parijs 
 

Waar de kangoeroes 

vandaan komen? 

A. Signapore 

B. Cambodja 

C. Australië 

D. Canada 

De tekenaar heeft wat foutjes gemaakt. Kan jij de 7 fouten vinden? 

A
n
tw

o
o
rd

e
n
 w

e
e
t jij: A

, D
 e

n
 C

. 
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 Aanvraag Misintentie 
 

 

De heer/mevrouw: _____________________________ 
 

Straat: ______________________________________  Nr. ________ 
 

Postcode:  __________  Woonplaats: __________________________ 
 

Telefoonnummer: __________________________________________ 

 

Vraagt een misintentie aan voor (korte beschrijving): 
 

_________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________ 

 

Om gelezen te worden in de viering van 10:00/19:00 uur te: 

  

Purmerend op datum: __________________ 
 

De Rijp  op datum: __________________ 
 

Oosthuizen op datum: __________________ 
 

Westbeemster op datum: __________________ 
 

Schermerhorn op datum: __________________ 
 

Landsmeer op datum: __________________ 
 

Purmerend dagkapel 09:00 uur  op datum: __________________ 
 

Aankruizen wat van toepassing is. 

 

 De prijs per intentie is vrijblijvend u kunt deze over maken op 

 IBAN: NL13 INGB 0000 5771 30 t.n.v. 

 Interparochiële Stichting Nicolaas- en Paulusparochie  

 o.v.v. Misintentie en de gewenste naam.   
 

 Inleveren: brievenbus van de Nicolaaskerk (achterzijde kerk) 

 in een envelop met de vermelding "misintentie". 

 En graag ruim vóór de aangevraagde datum. 

 Ook kunt u deze intentie afgeven, mailen of versturen naar: 
 

 Dhr. J.D. ter Mull 

 Schalmeistraat 16 

 1443 XD  Purmerend 

 Telefoon: 0299 - 42 00 34   

 Email: misintenties@gmail.com      Aug/Sept.’23 
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Misintenties Westbeemster 
 

Onlangs is overleden Mw. Marie de Wit-Pronk op de hoge 

leeftijd van 94 jaar. 
        

6 augustus     (13 augustus geen viering) 

’Johannes Konijn en Geertruida Konijn-Blauw; Jan van  

Etten en Annie van Etten-Stroet; Piet de Wit; Niek de Jong en Corrie 

de Jong-Poel; Paul Buijsman; Henk, Rob en Nico van Diepen; Dirk de 

Wit en Martha de Wit-Schagen; Truus Roet-van Baarsen; Wim Appel-

man, Jannie Appelman-Velzeboer en dochter Wil;  Richard Laan; pater 

Luis Weel; Piet Stroet en dochter Annemiek; Rie Stokman; pastoor 

Bart Pronk; Bep de Wit-Zuurbier; Toos Kloosterboer-Schagen; Mieke 

Vollebregt-Alkemade; Jan Dekker; om zegen over een huisgezin;uit 

dankbaarheid en om zegen over een gezin. 

 

20 augustus              (27 augustus geen viering) 

Tiny Stuijt Hoogland (jaardienst); Niek de Jong en Corrie de Jong-

Poel; Trimco de Jonge; Joop Kuijer en zoon Ruud; Hein Stevers en 

Tiny  Stevers-van-Etten;Martin Stroet; Jan van Etten en Annie van 

Etten-Stroet; Herman van Wonderen; Niek van Baar; Jan Schilder; 

Paul Buijsman; Thea Hop-Kiebert; John van Loo; To Boots-Kager; 

Tiny Beumer-Boos; Bets Roelofsen; overl.ouders Roet-Beerepoot; 

Niek Rijper en Ans Rijper-Smit; Leonardus Granneman en Coba  

Granneman-Groot;Piet van der Helm en Leny van der  

Helm-Ammerlaan; Om zegen over een huisgezin; uit dankbaarheid en 

om zegen over een gezin. 
 

Zondag 3 september      (10 september geen viering) 

Uit dankbaarheid voor een 95-jarige; Mieke Vollebregt-Alkemade;  

Nic de Jong en Corrie de Jong-Poel; Trimco de Jonge; Wim Appelman,  

Jannie Appelman-Velzeboer en dochter Wil; Piet Stroet en dochter  

Annemiek; Nic van Baar; Thea Hop-Kiebert; Truus Roet-van Baarsen; 

Jan Dekker; Richard Laan; Tiny Beumer-Boos en Bets Roelofsen. 
 

Zondag 17 september.     (24 september geen viering) 

Jan Schilder; Paul Buijsman; Toos Kloosterboer-Schagen; pastoor 

Tom Brom; pater Luis Weel; Joop Kuijer en zoon Ruud; Thea Hop-

Kiebert; Martin Stroet; Nic de Jong en Corrie de Jong-Poel; Herman 

van Wonderen; Nic Rijper en Ans Rijper-Smit; Hein Stevers en Tiny 

Stevers-van Etten; Leonardus Granneman en Coba Granneman-

Groot; om zegen over een huisgezin. 

 

 

MISINTENTIES     maanden aug. / sept. 
Parochie Maria, Moeder van God 
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           Misintenties Oosthuizen 
 

13 augustus  

Elbertus Wilhelmus en Alie Pronk-Jansen, 

Tiny Groenewoud-Bibo, Nelly de Waart-Van Eyk en Nathalie. 
 

27 augustus  

Overl.fam. Snoek-Kramer. 
 

10 september   

Henk Weenink, Bep de Wit-Zuurbier, Uit dankbarheid voor al het  

goede in de families. Elbertus Wilhelmus en Alie Pronk-Jansen, 

Theo en Astrid Vrolijk en overl. fam. van de Gun,  

Tiny Groenewoud-Bibo, Nelly de Waart-van Eyk en Nathalie, 

 Overl. fam. Neefjes-Bibo. 

 

Misintenties Purmerend 
 

6 augustus 

Lou van Bavel en zegen over de gezinnen, Piet Begheijn, 

Jan van Wonderen, Tiny Hauwert, Ad Nelis, Bo van Bui, 

Carolina Cristina Maria Michels–Recourt, 

Brigido Nicolaas Laclé.  
 

13 augustus 

Dick Mourits en familie, Ad Nelis, Brigido Nicolaas Laclé, Bo van Bui 
 

20 augustus 

Piet de Heer en Francine, overleden ouders Nota Scheepers,  

Bo van Bui, Ferry Brugman en Bea Brugman-Berg, Bo van Bui, 

Carolina Cristina Maria Michels–Recourt. 
 

27 augustus 

Ha Heijenbrock, voor overleden ouders Dinkgreve, Cees Bart en  

Wim van Leeuwen, Ton Mahieu. 
 

3 september 

Jan van Wonderen, Piet Begheijn 
 

10 september 

Lou van Bavel en overleden familie Bosma, Jeze Pieter Tolsma,  

Nico Karels. 
 

12 september 

Ton en Jopie van Overbeek-Munnikhuis en overleden familie. 
 

17 september 

Overleden ouders Nota Scheepers. 
 

24 september 

Han Heijenbrock, Ton Mahieu, Cees Bart en Wim van Leeuwen. 
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Dienstenrooster maanden augustus 

 D
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 Liturgische kleur wit

 Tijd  Kerk  Voorganger

10:00  Landsmeer

Tijd  Plaats

18:00  Oosthuizen Eucharistieviering, aansluitend jaarlijkse BBQ

 Liturgische kleur wit

 Tijd  Kerk  Voorganger

19:00  De Rijp  Amos

10:00  Purmerend  Marcelo S. Rocha

10:00  Westbeemster  Jack Noë

10:00  Schermerhorn  Vop-viering

-:-  Oosthuizen  Geen viering

 Liturgische kleur groen

 Tijd  Kerk  Voorganger

10:00  Purmerend  Marcelo S. Rocha

10:00  Oosthuizen  Marcel Kaaijk

-:-  Westbeemster  Geen viering

-:-  De Rijp  Geen viering

 Liturgische kleur groen

 Tijd  Kerk  Voorganger

10:00  Purmerend  Mariusz Momot

10:00  Westbeemster  Henk Versteeg

-:-  De Rijp  Geen viering

-:-  Oosthuizen  Geen viering

 Liturgische kleur groen

 Tijd  Kerk  Voorganger

10:00  Purmerend  Mariusz Momot

10:00  De Rijp  Henk Versteeg

10:00  Oosthuizen  Jack Noë

-:-  Westbeemster  Geen viering

 12 en 13 augustus  19e Zondag door het jaar

 Aanvulling t.b.v. de viering

 Woord en Communieviering

 4 Augustus

 Boerderij Sylvia en Frank de Wit

 5 en 6 Augustus  Gedaanteverandering v.d. Heer

 Aanvulling t.b.v. de viering

 Koster Tiny, Lector Ria, Collectant Wim, Samenzang

 In Zorgcentrum De Horn

 Aanvulling t.b.v. de viering

 Woord en Communieviering Lector  A. de Hoop, Koster A. de Hoop

 20 augustus  20e Zondag door het jaar

 Aanvulling t.b.v. de viering

 27 augustus  21e Zondag door het jaar

 Woord en communieviering, Lector S. de Wit, Koster W. Vrolijk

 Koster Ria, Lector Dorus, Collecte Paul, Herenkoor

 2 Augustus

 Aanvulling t.b.v. de viering

 Woord en Communieviering

Wenst u geen papieren versie meer te ontvangen laat het ons dan even weten, u kunt  
het parochiemagazine ook lezen op onze website: www.parochiemariamoedervangod  
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Dienstenrooster maanden september 

 D
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‘Veel doet hij die iets goeds doet.’  
(Thomas a Kempis) 

 Tijd  Kerk

19:00 Oosthuizen

 Liturgische kleur groen

 Tijd  Kerk  Voorganger

19:00  De Rijp  Amos

10:00  Purmerend  Henk Versteeg

10:00  Westbeemster  Mariusz Momot

10:00  Schermerhorn  Vop-viering

-:-  Oosthuizen  Geen viering

 Liturgische kleur groen

 Tijd  Kerk  Voorganger

10:00  Landsmeer  Marcelo S. Rocha

 Liturgische kleur groen

 Tijd  Kerk  Voorganger

10:00  Purmerend  Mariusz Momot

10:00  Oosthuizen  Marcel Kaaijk

-:-  De Rijp  Geen viering

-:-  Westbeemster  Geen viering

 Liturgische kleur groen

 Tijd  Kerk  Voorganger

10:00  Purmerend  Henk Versteeg

10:00  Westbeemster  Mariusz Momot

-:-  De Rijp  Geen viering

-:-  Oosthuizen  Geen viering

 Liturgische kleur groen

 Tijd  Kerk  Voorganger

10:00  Purmerend  Marcelo S. Rocha

-:-  Westbeemster  Geen viering

-:-  De Rijp  Geen viering

-:-  Oosthuizen  Geen viering

 24 september  25e Zondag door het jaar

 Woord en communieviering Lector M. Kraakman, Koster J. Pronk

 17 september  24e Zondag door het jaar

 6 september

 Aanvulling t.b.v. de viering

 Eucharistie

 9 en 10  september

 Startzondag, Gezamelijke koren

 Koster Tiny, Lectrice Wil, Collectant Wim, Samenzang

 Aanvulling t.b.v. de viering

 1 september

 Rozenkransgebed met aansluitend een Eucharistieviering

 Koster Wil,Lectrice Wilma, Collectant Nico, Samenzang 

 Aanvulling t.b.v. de viering

 23e Zondag door het jaar

 2 en 3 september  22e Zondag door het jaar

 Aanvulling t.b.v. de viering

 Pauluskoor

 Pauluskoor

 Aanvulling t.b.v. de viering

 Cantors

 Woord en Communieviering

 In Zorgcentrum De Horn
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  Eucharistie op de radio, televisie en computer 
 

De Eucharistievieringen op de zondagen zijn vanuit onze 

eigen Nicolaaskerk rechtstreeks te volgen via:  

You Tube: Parochie Maria Moeder van God, aanvang 

10:00 uur.  

Of op RTV Purmerend:  

Voor Purmerend op Ziggo kanaal 34 en KPN kanaal 1390. 

Voor Landsmeer op Ziggo kanaal 34. 
 

Kerkebreed 
 

Vanaf 1985 is wekelijks het programma Kerkebreed op de Lokale  

Omroep Landsmeer te beluisteren.  

Kerkebreed is het programma van de gezamenlijke kerken van  

Landsmeer en het is te beluisteren op Ziggo Radio 920, KPN Radio 

1197,  DAB+ 11A  en FM 105.7 op zaterdag van 19:00 tot 20:00 uur, 

met herhalingen op zondag van 8:00 tot 9:00 uur en van 9:00 tot 

10:00 uur.  

U kunt de uitzendingen ook beluisteren en terugluisteren op 

www.lokaleomroeplandsmeer.nl <http://

www.lokaleomroeplandsmeer.nl> 
 

Op de zondagen door het jaar is er een Eucharistieviering te bekijken 

op de televisie via KRO-NCRV, vanaf 10:00 uur op NPO 2. 

 

Dit zelfde geldt voor de Eucharistieviering vanuit de: 

Basiliek Sint Bavo in Haarlem deze is eveneens te volgen via You Tube. 

********* 
Actuele berichten, vieringen en het  

Parochiemagazine treft u aan op onze website: 

www.parochiemariamoedervangod.nl en ook op  

Facebookpagina@Nicolaas600 
 

********* 
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 Financiën 
 

Kerkbalans/Spuigat: t.n.v. ips Nicolaas– en  of Paulusparochie  

o.v.v. Kerkbalans en/of parochieblad.       NL60 INGB  0001 7568 71  

                                        NL50 RABO 0142 7842 22  

Stichting Bouwen aan Banja Luka (en kinderfonds)  

                                          NL52 INGB 0005 3792 86  
 

Collecte gelden: Scan de QR-code,  

ook kunt u uw bijdrage overmaken op:  

NL22 RABO 0157 4995 29 t.n.v.  

R.K. Parochie Maria, Moeder van God  

 
 

Misintenties: 
  

Richtprijs per intentie is een vrijwillige bijdrage over te maken op  

rekening NL13 INGB 0000 5771 30 t.n.v.  

Interparochiële Stichting Nicolaas– en Paulusparochie o.v.v. 

Misintentie en de gewenste naam. 
 

Inleveren: brievenbus van de Nicolaaskerk (Achterzijde kerk)  

in een envelop met vermelding “misintentie”. 
 

Ook kunt u uw intenties afgeven, mailen of versturen naar: 

Dhr. J.D. ter Mull, Schalmeistraat 16, 1443 XD Purmerend 

Tel. 0299 - 42 00 34, Email: misintenties@gmail.com 
 

 

 
 

 

Geef vandaag  

voor de kerk van Morgen. 
 

IBAN Rekening: NL22 RABO 01 57 49 95 29 

t.n.v. R.K. Parochie Maria, Moeder van God. 

 

Dagkapel/Nicolaaskerk 
 

Dinsdag   09:00 uur  Eucharistie of Communieviering. 

Zaterdag 12:00 uur  Jongerenviering (zie rooster). 

Zondag   10:00 uur   Eucharistieviering. 
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Bestuur  
R.K. Parochie Maria, Moeder van God 

 

Marcelo Salão Rocha         Voorzitter         06 - 46 84 70 43 

Marielle de Jong-Bakkenist    Secretaris         06 - 53 70 51 34  

                           nicolaaskerk.purmerend@live.nl   

Hans Karels                 Penningmeester   06 - 23 56 42 60 

Frank de Wit                Bestuurslid        06 - 55 34 66 11   

Marja van Dam              Bestuurslid        06 - 26 75 96 34 

Mariusz Momot              Parochiekapelaan  06 - 27 40 23 68 

 
 

Belasting aangifte: i.p.v. ANBI: in kerkelijk verband voor onze  

parochie (rechtstreeks via Caritas dan: Nr. 824.319.618) 

RSIN Nr. 824.112.088 

Invullen bij aangifte: d.m.v.  “belastingdienst anbi“ naam invoeren: 

Parochie Maria, Moeder van God. Plaats; De Rijp.  
 

Website:  www.parochiemariamoedervangod.nl 

Email:    parochiemariamoedervangod@outlook.com 
 

Parochiële Caritas Instelling (PCI) 

Secretariaat: Jisperweg 91, 1464 NJ Westbeemster 

IBAN: NL34 ABNA 0231 3526 11 
Email: CaritasPolderland@gmail.com   
Raad van Advies (RvA) voor aanmeldingen: 

Elke dinsdagmorgen is er een inloopspreekuur van 10:00 tot 12:00 uur 

in de Nicolaaskerk, Kaasmarkt 15, 1441 BG Purmerend. 

Email: caritaspurmerend@gmail.com  

 

Wees welkom 

Iedere dinsdagochtend regionale diaconale inloop van 10:00 tot 12:00 

uur in de Nicolaaskerk op de Kaasmarkt 15 te Purmerend. 

Koffie, thee en wij staan voor u klaar. Heeft u vragen, opmerkingen, 

wilt u wat melden of diaconaal actief worden, neemt u dan contact  

met ons op. 
 

Aanvraag misintenties: zie pagina in dit parochiemagazine. 

 

Verschijningsdatums zijn: augustus/september      01/08-04/08-’23 

                        oktober/november        26/09-29/09-’23 

                        december/januari         28/11-01/12-’23 

                        februari/maart           30/01-02/02-’24 

                        april/mei                 02/04-05/04-’24 

                        juni/juli                  28/05-31/05-’24 

                        augustus/september      30/07-02/08-’24 

 

mailto:nicolaaskerk.purmerend@live.nl
mailto:CaritasPolderland@gmail.com

