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R.K. Geloofsgemeenschap 

H.H. Nicolaas en Catharina 

Purmerend Tel. 0299 - 42 38 63 

B.G.G.      Tel. 0299 - 46 12 57  
 

R.K. Geloofsgemeenschap 

De Goede Herder 

Landsmeer Tel. 06 - 28 04 68 51 
 

R.K. Geloofsgemeenschap 

Sint Bonifatius 

De Rijp    Tel. 06 - 46 84 70 43 

 

 Bereikbaarheid pastores: 
 

Pastoor Marcelo Salão Rocha               Diaken Marcel Kaaijk 

Mobiel: 06 - 46 84 70 43                   Mobiel: 06 - 20 97 39 92  

email: marcelaonl@gmail.com              email: m.kaaijk@chello.nl 
 

Kapelaan Mariusz Momot                  Diaken Jack Noë 

Mobiel: 06 - 27 40 23 68                   Mobiel: 06 - 51 70 90 00 

email: mariuszmomot.haarlem@gmail.com  

 

  Pastoraal bezoekgroep 
 

Contactpersoon: Mevr. Wil Buskermolen 

Telefoon: 0299 - 42 45 47, Email: Purmerwil@hetnet.nl 

 

  Colofon  2e jaargang, nr. 2 oplage 2100 
 

Parochiemagazine is een uitgave van de 

R.K. Parochie Maria, Moeder van God. 

Deze verschijnt 6x per jaar. 
  
Redactie:   Annemiek Nuijens  

Lay-out:   Douwe ter Mull 

Redactieadres: Email:  parochiemagazinemmvg@gmail.com 
 

Druk:  Drukkersteam geloofsgemeenschap Purmerend 

Bezorging en klachten tel: 06 - 53 46 20 50 

 

Uiterste inleverdatum kopij voor de maanden december/januari 

moet op 15 november op het redactieadres liggen. 

 

R.K. Geloofsgemeenschap 

Sint Franciscus van Assisi 

Oosthuizen    Tel. 06 - 46 84 70 43 
 

R.K. Geloofsgemeenschap 

Joannes de Doper 

Westbeemster Tel. 0299 - 68 14 76 
 

R.K. Geloofsgemeenschap 

Onze Lieve Vrouwe Geboorte 

Schermerhorn  

Purmerend Landsmeer De Rijp Schermerhorn Oosthuizen Westbeemster 
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Magazine: augustus / september 

Redactioneel 

 

Herfst, herfst wat heb je te koop……  zo gaat het bekende kinderliedje. 

Met al die “bladeren” op een hoop staan we aan het begin van een  

nieuwe periode in het kerkelijk jaar. Inmiddels hebben we de feestelijke 

startviering met extra aandacht voor de vrijwilligers op (24 september) 

achter de rug en gaan we met de herfst het feest van Christus Koning 

(26 november) tegemoet. Daarvoor krijgen we nog de belangrijke  

vieringen van Allerheiligen en Allerzielen. Voor al deze feesten en  

herdenkingen vragen we uw aandacht in deze Oktober-November editie 

van het Parochiemagazine. We wensen u ook veel leesplezier. 
 

Annemiek Nuijens  

 

 

 

 
 

Wenst u geen papieren versie meer te ontvangen laat het ons dan even weten, u kunt  
het parochiemagazine ook lezen op onze website: www.parochiemariamoedervangod  
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GEBED 
 

Heer onze God, 

schenk ons een ruim hart om lief te hebben. 
Schenk ons een sterk hart 
om te blijven opkomen voor rechtvaardigheid. 
 

Boetseer ons? Heer, tot nieuwe mensen, 

scheppers van nieuwe geschiedenis 
met vele mensen om ons heen. 
 

Boetseer ons, Heer, tot mensen die verlangen 

naar waarheid en waarachtig leven. 
Maak ons tot bevrijde mensen, 

tot kracht voor anderen, dichtbij en veraf. 

 

Boetseer ons, Heer, tot mensen 

die liefhebben zonder grenzen. 
Dat wij niet gebonden zouden zijn 

aan rassen of volkeren 
maar het brood met allen 

zouden durven delen.  
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Pastoraal woord 
 

Geloofsgenoten, de vakanties zijn over, de scholen 

beginnen weer en het leven krijgt weer zijn gewone 

gang van zaken. Voor even konden we rusten en  

genieten. Ondanks de behoefte aan rust bleef de  

wereld onrustig. In het bijzonder de oorlog in Ukraine 

en de diverse staatsgrepen en oorlogen in het  

noorden van het Afrikaans contingent. Het lijkt maar 

niet op te houden, die onbegrijpelijke zucht naar  

vernietiging. Daarom is het goed om aan het begin 

van het nieuwe seizoen de internationale vredesweek 

onder onze aandacht te brengen.  
 

Het thema is (On)Vrede, en nu? Democratie onder druk.  
 

PAX formuleert dat blijvende vrede begint bij een inclusieve  

samenleving waarin ieder mens een stem heeft, ongeacht achtergrond 

of gender. Met een eerlijke en rechtvaardige verdeling van macht. Met 

zeggenschap voor lokale gemeenschappen. Met sterke democratische 

waarden en instituten.   

 

Op heel veel plaatsen staan democratieën ter discussie, ook in  

Nederland. Meer en meer mensen staan wantrouwend tegenover de 

politiek, de rechtstaat, de media. De verdeling van macht en sociale 

gerechtigheid laten een steeds groter onderling verschil zien. Rijken 

worden steeds rijker, armen armer, alle evenwicht is zoek. 

Internationaal is de dezelfde teneur te zien, de samenhang en  

inclusiviteit verworden steeds meer tot een eigen gelijk. En dan is er 

de dreiging van een kernoorlog door het Rusland van dictator Putin 

tegen… wie, ja tegen wie? 
 

Vrede heeft alles te maken, niet alleen met de afwezigheid van oorlog, 

maar meer dan dat met een samenleving waarin ieder mens heeft wat 

hij of zij nodig heeft om goed te kunnen leven. Het bijbelse sjalom, 

vrede, staat ook voor welzijn en welvaart, voor het goede leven. Waar 

oorlog is, is geen vrede. Evenzeer geldt: waar armoede heerst, en  

onrecht, daar is evenmin vrede. Stelen is niet goed, maar niemand 

hoeft verbaasd te zijn als er gestolen wordt waar rijken in luxe leven 

en de ogen uitsteken van armen zonder brood of eerste  

levensbehoeften. Dit geldt in een dorp of een stad, en ook wereldwijd 

nu onze wereld meer en meer een dorp wordt. 

De vredesweek nodigt ons uit te bidden om vrede: Geef vrede, Heer, 

geef vrede. De vredesweek nodigt ook uit om wereldwijd, dus ook 

hier, te werken aan eerlijke verhoudingen. 
 

Jack Noë-pastor 
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Vieren:  Liturgische kalender A jaar 2023 
 

Zondag 1 oktober 

26e Zondag door het jaar 
 

Consequent zijn 
 

Wie een belofte doet maar zich er niet aan houdt, 

stelteen ander teleur. Een voornemen niet ten uitvoer 

brengen kan voor langere tijd het vertrouwen van  

Anderen schaden. Plannen maken is mooi, maar 

voorgenomen plannen realiseren is nóg mooier. Dat 

geldt voor een zakelijke onderneming maar geldt ook 

voor onze verhouding tot God. Het geloof mag niet 

blijven steken in mooie voornemens, het komt aan op het praktiseren 

van een levenswandel die met dat geloof in overeenstemming is. Die 

heldere oproep klinkt vandaag in het evangelie. 
 

Zondag 8 oktober 

27e zondag door het jaar 
 

Het vertrouwen waard? 
 

Hoe gaan wij om met onze aarde? Als mensen die zich alles  

toe eigenen, of als toegewijde beheerders? In de lezingen van  

vandaag wordt de aarde vergeleken met een wijngaard, die in  

bruikleen gegeven is aan pachters. De pachters hebben de opdracht 

goed te zorgen voor de wijngaard, opdat de oogst rijk zal zijn.  

Uiteindelijk zijn wij allen die pachters. Ons is de aarde toevertrouwd. 

Zijn we dat vertrouwen waard? 
 

Zondag 15 oktober 

28e zondag door het jaar 
 

Aan tafel! 
 

In elk huis staat altijd en overal tenminste één tafel. Het is sinds  

mensenheugenis de plaats waar mensen aanschuiven voor een  

maaltijd, een gesprek, een pauzemoment, een spelletje. Daar worden 

verhalen verteld, daar wordt gelachen en gefeest en laat een  

gastvrouw met een smakelijke maaltijd zien hoe hoog zij haar gasten 

acht. Ook in de Bijbel komen we vaak tafels tegen en bijna altijd zijn 

ze plaats van hernieuwde aansluiting en perspectief. 
 

Zondag 22 oktober 

29e zondag door het jaar 
 

Van wie zijn we? 
 

Laten we deze viering beginnen met een lastige vraag: van wie zijn 

we eigenlijk? Ik denk dat we geneigd zijn om te zeggen: we zijn van  

 
 

 

  
1e lezing:  Ez. 18, 25-28 
2e lezing:  Fil. 2, 1-11 
Evangelie: Mt 21,28-32 

1e lezing:  Jes. 5, 1-7 
2e lezing:  Fil. 4, 6-9 
Evangelie: Mt 21,33-43 

1e lezing:  Jes. 25,6-10a 
2e lezing:  Fil. 4,12-14. 19-20 
Evangelie: Mt 22, 1-14 

 

1e lezing:  Jes. 45,1. 4-6 
2e lezing:  1 Tess. 1, 1-5b 
Evangelie: Mt. 22, 15-21 
Wereldmissiedag 
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onszelf. De gedachte dat mensen van zichzelf zijn speelt een  

belangrijke rol bij vraagstukken rond abortus, euthanasie en  

donorregistratie. Als je eigenaar bent van je leven, mag je over jezelf 

beschikken, toch? Maar in hoeverre zijn we eigenlijk van onszelf? Zijn 

we misschien ook van de staat, van onze ouders of onze kinderen of 

van onze werkgever? En zijn we ook niet van God? En waaruit blijkt 

dat we van Hem zijn? 
 

Zondag 29 oktober 

30e zondag door het jaar 
 

Liefde in meervoud 
 

Wat is liefde? Je hebt allerlei vormen van liefde. Je hebt liefde voor 

muziek, voor kunst en cultuur. Je hebt kalverliefde en moederliefde, 

huwelijkse liefde, liefde voor dieren en ga zo maar door. Er zijn  

eindeloos veel soorten van liefde. Al die liefde komt voort uit één  

enkele bron, uit God. In het evangelie van deze zondag vertelt Jezus 

wat liefde is in het licht van God. Laten wij aandachtig luisteren naar 

de lezingen vandaag, opdat het de liefde in ons mag sterken. 
 

Woensdag 1 november 

Allerheiligen 
   

Alles overstijgende verbondenheid 
 

Vandaag vieren we het feest van Allerheiligen. Heiligen – mensen  

zoals wij, die de weg van Jezus zijn gegaan, ten einde toe, mensen die 

zijn liefde hebben doorgegeven, die vervuld waren van zijn licht en dat 

hebben uitgestraald. Ze zijn ons voorgegaan op de weg van het  

geloof. Vandaag gedenken wij hen, die grote menigte uit alle landen 

en volken, van elke stam en taal. We zien ze staan voor de troon van 

God en van het Lam, met een lofzang op hun lippen. Ook wij mogen 

ons bij hen voegen in een verbondenheid die alle grenzen van tijd en 

ruimte overstijgt. 
 

Donderdag 2 november 

Allerzielen 

                        

Uitzicht 
 

Vandaag, met Allerzielen, staan we stil bij de mensen van wie we  

hielden en die in de afgelopen tijd stierven. We zijn hier bij elkaar om 

aan hen terug te denken en om ons verdriet te delen met elkaar. Niet 

alleen onze doden mogen staan in het heldere en warme licht van 

God, maar ook wij mogen dat. De profeet Jesaja zegt het ons  

vandaag: ‘God zal de sluier die ons omgeeft wegnemen.’ Hij is onze 

God! Zo maakt Hij ons gemis en ons verdriet zachter en draaglijker en 

geeft Hij ons uitzicht op de toekomst die wij vinden in Hem. 

  

1e lezing:  Ex 22, 20-26 
2e lezing:  1 Tess. 1, 5c-10 
Evangelie: Mt. 22, 34-40 

1e lezing:  Openb. 7,2-4. 9-14 
2e lezing:  1 Joh. 3,1-3 
Evangelie: Mt. 5,1-12a 

1e lezing:  Job 19, 1. 23-27a 
2e lezing:  Rom. 14 7-9. 10b-12 
Evangelie: Joh. 17. 24-26 
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Zondag 5 november 

31e zondag door het jaar 
 

  Leven vanuit je hart 
 

Status en aanzien zijn in onze maatschappij in veel situaties 

allesbepalend. Voor sommigen tel je pas mee met een groot huis, een 

snelle auto en meerdere dure vakanties per jaar. Toch is dat niet waar 

het om draait op de weg naar Gods koninkrijk. Daar telt wie wij zelf 

zijn. Daar mag ons hart spreken en gaat het om de diepe kern van 

ons mens zijn. In die weg oefenen wij ons, als gelovigen, via de 

Schriften. Zo ook vandaag weer. Wij worden aangesproken op waar 

het echt om gaat bij het leven naar Gods Woord. Naar de maat van 

God gemeten wordt alles anders: ‘Al wie zichzelf verheft, zal  

vernederd en wie zichzelf vernedert, zal verheven worden.’ 
 

Zondag 12 november 

32e zondag door het jaar 
 

Wees wijs en alert! 
 

‘Het leven is kort, maak daarom onderscheid tussen wat wel belangrijk 

is en wat niet’, las ik pas geleden ergens. Het is een spreuk die goed 

past bij de lezingen van vandaag. We horen een gelijkenis over tien 

meisjes, die met hun olielampen op weg gaan naar de bruidegom en 

het bruiloftsfeest. Vijf van deze meisjes worden wijs genoemd, de  

anderen dwaas. Ook de eerste lezing verhaalt over de wijsheid. Zij is 

schitterend en onvergankelijk, zoekt mensen die haar waard zijn en 

laat zich zien aan wie haar liefheeft. 
 

Zondag 19 november 

33e zondag door het jaar 
 

Wat doen wij met ons talent? 

 

Waar hebt u een talent voor? Misschien bent u muzikaal of kunt u 

goed organiseren. Of u bent juist heel praktisch en handig met klussen 

in en rond het huis. Iedereen heeft zo zijn of haar eigen talenten en 

het is de kunst – een levenskunst! – om die soms verborgen gaven, 

die kundigheden tot uiting te laten komen en verder te ontwikkelen. 

Vandaag horen we in de schriftlezingen hoe wij met onze talenten 

kunnen omgaan, talenten die ons door God worden geschonken. Wat 

doen wij daarmee? Het is een vraag waarop ieder van ons individueel 

kan antwoorden, maar die ook geldt voor ons als  

geloofsgemeenschap. 

1e lezing:  Mal 1, 14b-. 8-10 
2e lezing:  1 Tess. 2, 7b-9.13 
Evangelie: Mt 23. 1-12 
Willibrordzondag 

1e lezing:  Wijsh. 6, 12-16 
2e lezing:  1 Tess 4, 13-18 
Evangelie: Mt 25, 1-13 

1e lezing:  Spreuk 31, 10-13. 19-20. 30-31 
2e lezing:  1 Tess 5, 1-6 
Evangelie:  Mt. 25,14-30 
Werelddag v.d. armen 
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Zondag 26 november 

Christus Koning v.h. heelal 
 

 Leiderschap en verantwoordelijkheid 
 

Wie een leidende positie heeft, heeft een grote verantwoordelijkheid. 

Hoe ga je om met deze positie? Macht wordt vaak met geweld  

genomen. Gezag krijg je vooral door je daden, door te laten zien dat 

het welzijn van de ander belangrijk voor je is. Vandaag vieren we het 

feest van Christus, Koning van het heelal. God heeft zijn Zoon de 

macht toevertrouwd de schepping te voltooien. Hij doet dat niet met 

geweld, maar met liefde en mededogen. Laten we op dit feest bidden 

voor de machthebbers van deze wereld, dat ook zij het welzijn van 

anderen vooropstellen bij al wat zij doen. 
 

********* 
  

Herinnering aan de doden:  
Allerzielen 

 

Het gedenken van de doden hoort bij het leven.  
 

Op 1 november viert de katholieke kerk  

Allerheiligen en op 2 Allerzielen. 

De feesten horen bij elkaar. Allerheiligen richt  

onze blik op de hemel. De dienst op die dag  

vieren we samen met alle heiligen.  
 

Het is een hoopvol feest. Het laat ons zien dat 

ook ons leven zal worden geheeld en geheiligd als we ons net als de  

heiligen met al onze zwakheden overgeven aan de heilzame liefde van 

God.  
 

Allerzielen nodigt ons uit onze overledenen te gedenken en de  

verbondenheid met hen te ervaren. In Beieren houden de katholieke 

parochies al op de middag van Allerheiligen- omdat dit in Beieren een 

feestdag is - een herdenkingsdienst op het kerkhof. Vooral in de  

landelijke gebieden stroomt het kerkhof dan vol. Op deze dag komen 

de mensen van heinde en ver om gezamelijk langs de graven te gaan 

en de gestorvenen in herinnering te roepen.  
 

In onze familie was het een gebruik om na het bezoek aan het kerkhof 

een familiefeest te organiseren. Het was een goede gelegenheid voor 

de broers en zussen, die in verschillende plaatsen woonden, om elkaar 

weer eens te zien en te vertellen wat hun gestorvenen ouders voor 

hen betekend hadden. 

  

Gezamelijk koffiedrinken op Allerheiligen is zeker een goed ritueel om      

de gestorvenen te gedenken en hen mee te nemen het leven in om   

1e lezing:  Ez. 34, 11-12. 15-17 
2e lezing:  1 Kor. 15, 20-26. 28 
Evangelie: Mt. 25. 31-46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anselm Grun 
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dankbaar in herinnering te roepen wat ze voor iemands pad hebben 

betekend.  
 

Maar er zijn nog andere persoonlijke rituelen nodig om de gestorvenen 

mee ons leven in te nemen, om hun boodschap te begrijpen die ze ons 

door hun leven en sterven te vertellen hebben. 
 

Zo wil ik je graag uitnodigen voor het volgende ritueel: 
 

* Zet op Allerzielen in je huis kaarsen voor de overledenen die je dit   

  jaar in het bijzonder wilt gedenken. 
 

* Steek de kaarsen aan en verbeeld je dat de gestorvenen je huis     

  met hun liefde vullen, licht brengen in je duisternis en warmte in je  

  eenzaamheid. 
 

* Dan zal je je huis anders ervaren. 
 

  Je zult je er op een andere manier thuis voelen. 
 

  Je deelt in alle ervaringen die de gestorvenen hebben opgedaan en  

  in God geborgen. 
 

* Vraag je af wat de gestorvenen je vandaag willen zeggen. Waarin  

  hebben je gestorven ouders zich onderscheiden en wat heb je daar  

  van op dat moment voor jou pad nodig? 

  Met welke woorden reageerden je ouders op problemen? 

  Wat waren de typische uitdrukkingen die hen geholpen hebben hun  

  leven te volbrengen? 
 

* Als je wilt, kun je bij het Maria altaar in de kerk kaarsjes voor je  

  overleden dierbaren aansteken. Kijk naar het Mariabeeld. Zoals  

  Maria haar kind liefdevol in haar armen houdt, zo rust ook de  

  gestorvene voor wie je bidt en die je gedenkt in de liefdevolle  

  handen van God. 
 

* Ga naar het kerkhof om een bezoek te brengen aan de graven van  

  dierbare overledenen. Bedenk bij het graf welke boodschap deze  

  persoon door zijn leven en zijn sterven voor je heeft. Denk bij zijn   

  of haar graf na over het wezen van deze personen. 

  Wat is het unieke beeld dat hij of zij probeerde te belichamen? 
 

* Denk na over je eigen dood en vraag je af: welk spoor wil ik  

  achterlaten in deze wereld? Hoe wil ik vandaag leven als dit mijn    

  laatste dag is? 
 

Op deze manier zal het gedenken van de doden je op nieuwe  

gedachten brengen, op de wezenlijke gedachten die in je zijn. 
 

Uit het boek 50 persoonlijke rituelen van ANSELM GRUN  
 

††††††††† 
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Leren 
 

Beschouwend Bijbellezen Genesis 
 

In het begin schiep God de hemel en de aarde… 
 

Het boek Genesis, Beresjiet, gaat zo-

als de Hebreeuwse naam al zegt, over 

het begin: de geboorte van het heelal, 

de oorsprong van de mensheid, en de 

eerste episoden uit de geschiedenis 

van het volk dat bekend zou worden 

als Israël of (na de Babylonische   

ballingschap) de Joden.  
 

Beschouwend Bijbellezen is een  

aandachtige en indringende wijze van lezen. Geestelijke lezing, lectio 

divina, mystieke lezing zijn termen voor deze leesmethode. We lezen 

eerst wat er staat, dan staan we stil bij wat de tekst in ons oproept, 

en vervolgens hopen we te proeven wat we ontvangen in de tekst. Het 

gaat dus niet om het verklaren van een tekstgedeelte. Het is niet 

meer en niet minder dan in gesprek gaan met de tekst zelf. Wat zegt 

de tekst mij? Wat raakt mij en waarom? We luisteren naar ieders  

ervaringen met het gelezene, staan daarbij stil, zonder daarover in 

discussie te gaan.  
 

Op deze wijze Genesis lezen betekent dat we de verhalen binnen gaan 

en dichterbij de kern en de betekenis van de verhalen komen. Door 

beschouwend  de teksten te lezen blijven we geen buitenstaander  en 

ervaren we mogelijk dat de verhalen ook over ons zelf gaan. Zo horen 

we al in het eerste hoofdstuk over de schepping van de mens als 

evenbeeld van God. Aandachtig lezend proeven we daarin misschien 

wel een onuitgesproken, bijzondere belangrijke uitdaging: zoals God 

scheppend is moet jij scheppend zijn. 
 

Genesis gaat na de scheppingsverhalen over de leden van een familie. 

Gewone mensen die bijzonder worden door hun bereidheid om God te 

volgen. Ze beginnen een reis die nog steeds voortduurt. De familie is 

de basis van ieders leven. Mensen - toen en nu - doen er ervaring op 

met relaties, boosheid en vergeving. In Genesis verloopt dat nooit 

eenvoudig of ideaal. Er zijn spanningen en tegenslagen, maar er is ook 

liefde en zorg. 
 

Wij kunnen onszelf herkennen in de personages en hun dilemma's. Wij 

maken deel uit van hun wereld zoals zij van de onze. Geen andere ou-

de literatuur heeft zo’n hedendaagse uitstraling. Dit is ons verhaal; 

dit is waar we vandaan kwamen; dit is onze reis. 
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Iedere bijeenkomst lezen we eerst een fragment uit de beschouwingen 

van de bekende opperrabbijn Jonathan Sacks (1948- 2020) bij de te 

lezen tekst van die avond. Daarna lezen we de Bijbeltekst zelf en gaan 

daarover in gesprek.  
 

Teksten worden op de bijeenkomsten uitgedeeld. Aan het eind van het 

seizoen wordt een kleine bijdrage gevraagd in de kopieerkosten. 
 

Waar:     Nicolaaskerk, Kaasmarkt 15, Purmerend  

Wanneer:  donderdagavond  19.30 – 21.00 uur 

                12 oktober - 9 november - 14 december 2023 

          11 januari - 8 februari - 14 maart - 11 april 2024  
 

Aantal deelnemers: max. 8 

Informatie en opgave:  Wil Simis-Goddijn, tel.: 0299  426484   

                     E-mailwil.simis@kpnplanet.nl  
 

********* 

 

Op zaterdag 14 oktober om 11:00 uur 

organiseren wij weer een Familiedag  

in de Nicolaaskerk (Purmerend) 
 

  Iedereen  

(alle leeftijden) is hierbij welkom, wij 

Horen immers allemaal bij de Familie 

in Christus.  

  

Er zal een volwassen catechese worden gegeven met als thema:  
 

“De vingerafdruk van God in de creatie”.  
 

Tijdens deze catechese zal worden uitgelegd hoe de “Gulden Snede” 

ook wel “Gouden of Gods Ratio”genoemd veelvuldig terugkomt in de 

creatie. Er zullen veel voorbeelden uit de natuur en uit de Bijbel  

worden gegeven. Het wordt weer een verrassende catechese. Voor 

kinderen is er een apart programma en ook zij zullen een leuk thema 

behandelen. Aansluitend vindt de Eucharistieviering plaats, gevolgd 

door een samenkomst met koffie, thee en lekkernijen (neem een klein 

lekkernij mee als je wilt, hartig of zoet). 

  

Het programma is als volgt: 
 

11:00 - 12:00 uur  Volwassen Cathechese en apart Kinderprogramma 

12:00 - 13:00 uur  Eucharistieviering 

13:00 - 14:00 uur  Koffie/thee en hapjes 

  

Geïnteresseerd? Kom dan langs op 14 oktober. Opgeven is niet nodig, 

de deur staat voor jullie open. Wees welkom. Gods zegen. 
 

********* 

mailto:wil.simis@kpnplanet.nl
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Dienen 

 
 
 

Wereldmissiemaand 2023 Libanon 
 

Onder de titel ‘Met brandend hart’ (Lucas 24,32) voert Missio  

dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand.  
Missio laat u kennismaken met de christenen in Libanon. 

 

Op 22 oktober is het Missiezondag.  

De christenen in Libanon hebben een hart dat brandt van  

naastenliefde en van de missie daar te zijn waar mensen in  

moeilijkheden zijn. Zij verlaten het land niet,  

zij blijven, om een bron van hoop te zijn. 
 

Het land van de ceders 

Libanon is de laatste jaren in een ongekende crisis beland. De Libanese 

munteenheid heeft 98 procent van haar waarde verloren. Een groot 

deel van de middenklasse kwam onder de armoedegrens terecht. De 

staat is nog slechts een façade, overal is corruptie. Dagelijks verlaten 

mensen het land. Libanon vangt veel Syrische vluchtelingen op. De  

explosie in de haven van Beiroet in 2020 was de spreekwoordelijke 

druppel die de emmer doet overlopen. 
 

Drama’s en wonderen 

Na de enorme explosie, waarbij meer dan 200 mensen omkomen,  

willen de parochianen van de parochie St. Maroun helpen. Van de  

overheid is niets te verwachten. De pastoor van de parochie, Richard  

Abi Saleh, komt met het initiatief ‘drames et miracles’ (drama’s en 

wonderen): “We gaan op bezoek bij de mensen, luisteren naar hun 

angsten. We zijn er. We bidden met hen. We huilen en lachen met 

hen.” Danielle Aramouni, een van de vele vrijwilligers in de parochie, 

zegt het kernachtig: “Voor mij is mijn werk geen baan, het is een  

missie. Als je mensen ziet die hulp nodig hebben, ga je naar ze toe en 

helpt.”  
 

In oktober collecteren wij in de weekendvieringen voor de missie.  

 

7-8 oktober Wereldmissiedag van de Kinderen:  

NL42 INGB 0000 0110 20 

t.n.v. Missio, Wereldmissiedag v/d kinderen, Den Haag  

      

21-22 oktober is het Wereldmissiezondag 

U kunt ook geven op: 

NL65 INGB 0000 0015 66 

t.n.v. Missio, Wereldmissiemaand, Den Haag 
 

********* 
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Banja Luka 
 

Een dankwoord aan veel goede  

gevers 
 

De aktie Schoon-Goed en de  

inzameling voor de  twee  

bouwprojecten lopen heel succesvol. 
 

Tot op dit moment is er € 1955,- binnengekomen aan giften. Het liefst 

zouden we eenieder persoonlijk willen bedanken, maar wees ervan 

overtuigd dat het geld zeer goed besteed gaat worden. Naast het  

materiaal voor de huizen, zal de Caritas ter plekke er matrassen en 

zonodig stapelbedden van kopen. Ook tandverzorgingsproducten staan 

op het boodschappenlijstje.  
 

Inmiddels hebben we ook heel veel beddengoed  

verzameld (kan nog steeds ingeleverd worden).  

Als we in het voorjaar naar de gezinnen op bezoek 

gaan, nemen we dat allemaal mee en zullen het ter 

plekke gaan bezorgen. 
 

Het is hartverwarmend om te bemerken hoe de zorg 

voor de kinderen in Banja Luka leeft onder u allen, 

dus nogmaals DANK 
 

Namens de Stichting Bouwen aan Banja Luka          

Ina Mijnen (inamijnen@gmail.com) 

NL52INGB0005379286 (ANBI goedgekeurd) 
 

********* 
     Woordelijk 
 

Mens en natuur, 

horen bij elkaar. 

Wat een voorrecht dat wij mensen, 

Gods schepping mogen uitbouwen 

en voltooien. 

Dat we mogen genieten,  

van steeds wisselende seizoenen, 

ieder met zijn eigen pracht. 

Genieten van de stilte, 

om na te denken over de geheimen 

die in de schepping verscholen zijn. 

Om eens na te denken over het geheim,  

van God met ons mensen. 
 

Brom: Mediapastoraat RKK/KRO 
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Vanuit het  
Parochiebestuur 
 

KERKBALANS 2023 Last Call 
 

De Actie Kerkbalans 2023 loopt eind van het jaar af.  

Als commissie beginnen we ons al voor te bereiden op  

Actie Kerkbalans 2024. 
 

Heeft u uw bijdrage al betaald?  

Zo niet,  

wilt u uw bijdrage alsnog in de aankomende maanden overmaken.  

 

 

De opbrengsten, welke tot op heden via de MMG 

bankrekening en de bankrekening van de  

geloofsgemeenschap Purmerend zijn  

binnengekomen, zijn ongeveer gelijk aan de  

opbrengst van het jaar 2022.  

De opbrengsten van de andere  

geloofsgemeenschappen zijn iets lager. 

 

U kunt uw bijdrage storten op bankrekeningnummer  

NL22RABO157499529 t.n.v.  

R.K. Parochie Maria, Moeder van God,  

onder vermelding van Actie Kerkbalans 2023  

of op de bankrekening van uw geloofsgemeenschap. 
 

Bij voorbaat hartelijk dank! 

Hans Karels, penningmeester. 
 

********* 
 

Nieuw mailadres penningmeester 
 

Er is een nieuw mailadres van de Parochie Maria, 

Moeder van God.  
 

Dit mailadres is: 

penningmeestermmg@gmail.com 
 

Wilt dit mailadres gebruiken voor alle financiële  

zaken, bijvoorbeeld facturen, incasso’s en financiële 

correspondentie. 
 

Dank voor uw medewerking. 
 

********* 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:penningmeestermmg@gmail.com
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Collectes: 
 

In november collecteren wij in de weekend vieringen van 

4 - 5 november Zondag van de Oecumene U kunt ook geven op: 
 

     NL73 INGB 0001 0876 28 

     t.n.v. Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch 
 

18-19 november Nationale Jongerencollecte U kunt ook geven op: 

     NL INGB 0002784498 

        t.n.v. SRKK, Utrecht o.v.v. Jongerencollecte. 
 

********* 
 

R.K. geloofsgemeenschap 
H.H. Nicolaas/Catharina 

            

           Vanuit het Teamoverleg Nicolaas    
 

CD’s ontvangen; van wie? 
 

In augustus hebben wij in de brievenbus  

van de R.K. Nicolaaskerk aan de achterzijde  

en pakketje cd’s in een draagtasje ontvangen, 

maar van wie  afkomstig is ons tot heden  

onbekend c.q. niet duidelijk.  
 

Aan de buitenzijde van dit draagtasje was te 

lezen “om mee te geven of te nemen”.  
 

Dat nog wel en ook viel er op enkele cd’s tevens te lezen  

‘Josephine van Pampus’.  

Ook naspeuren van Josephine tot in Zwolle, waar zij nu na Amersfoort 

als pastoraal medewerker werkzaam is, bracht geen duidelijkheid.  

Josephine zelf heeft in geen geval iets bij ons in de brievenbus  gestopt, 

zo heeft zij zelf via een e-mailbericht laten weten.  

Voor haar is dit dus ook een raadsel. 
 

Bovendien gaf navraag bij de organisten werkzaam in onze  

R.K. Nicolaaskerk geen oplossing.  

Dus blijft het de vraag voor ons:  

“Aan welke gulle gever zijn  wij als NT dank verschuldigd? “  
 

Wij zijn nieuwsgierig naar een antwoord, zo kunt u zich voorstellen of 

indenken. 

Wij kijken ernaar uit! 
 

Irene Rutte en Henk Dinkgreve (secretaris) 

    (0299) 46 12 57 / 06 20 86 32 12 
 

********* 
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R.K. geloofsgemeenschap 

Joannes de Dooper 
 

Op 2 november is om 19.00 een Allerzielenviering voor de  

onderstaande overledenen van het afgelopen jaar en 

wordt een kaars opgestoken, waarna een stille tocht naar het kerkhof. 
 

Truus -Roet van Baarsen 97 jaar; 

Toos Kloosterboer-Schagen 67 jaar; 

Herman Zwanenveld 74 jaar; 

Richard Laan 53 jaar; 

Afra Bijman 90 jaar; 

Harry Oud 68 jaar; 

Piet de Jong 89 jaar; 

pater Luis Weel 80 jaar; 

Afra Nooij-Roet 82 jaar; 

Paul Buijsman 89 jaar;  

Herman van Wonderen 85 jaar; 

Sijtje Kamp-Rood 78 jaar;  

Marie de Wit-Pronk 94 jaar en  

Dik Tol 76 jaar 

Wim Korsse 85 jaar. 
 

   ***** 

Om te noteren voor de tuin-en kerkhofploegen is er als 

dank een gezellige avond op 13 november om 20.00 in  

het koetshuis. 

 

Zondag 26 november Regioviering in Purmerend 
 

********* 

R.K. geloofsgemeenschap 
De Goede Herder 
 

Eet en ontmoet.  
 

De jaarlijkse ontmoetingsavond “Eet en ontmoet” zal in november  

gehouden worden. De juiste datum is op het ogenblik van schrijven 

nog niet bekend. De bijeenkomst zal gehouden worden in Het  

Kruispunt aanvang 18.00 uur. Het is een avond van het ontmoeten en 

samen eten met onze nieuwe landsmeerders. Degene die een maaltijd 

koken hebben gratis toegang, anderen betalen 6 euro p.p.   
 

  Mijmering 
 

Door omstandigheden dit keer geen mijmeringen. 
 

********* 
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R.K. geloofsgemeenschap 

Sint Franciscus van Assisi 
 

Kerkwerkrooster: 

 

 

 

 
 

Mocht u verhinderd zijn, neem dan tijdig contact op met een ander. 
 

 

  Wist u dat…… 
 

Op 8 oktober een Franciscusviering is, om 10.00 uur met Diaken J. Noë?  
 

Kinderen kunnen hun dierenknuffels meenemen en misschien wat  

knutselen. Franciscus is onze patroonheilige. 

En dat wij na de weekendviering een Bloemengroet brengen aan zieke  

of actieve parochianen. Weet u iemand, geef het door aan Emmy Maas, 

Trees Vrolijk of Sylvia de Wit 

Er nog veel meer info over onze Franciscuskerk staat op de site? 

www.parochie-oosthuizen.nl bijgehouden door Hans de Waart  

          

****** 

Om te noteren: 
 

          Zondag 26 november Regioviering in Purmerend 

 

          Voor de volgende uitgave kunt u tekst aanleveren per email  

          aan: annettevrolijk1@gmail.com  

          Dit voor 15-11-2023.   
 

********* 

              

R.K. geloofsgemeenschap 
Onze Lieve Vrouwe Geboorte 
 

Op zondag 1 oktober, 10:00 uur in zorgcentrum de Horn 

een speciale Mariaviering in de oktobermaand. 
 

Daar gedenken we deze bijzondere vrouw Maria,  

de moeder van Jezus. 
 

Er zijn mooie teksten en blije liederen gekozen. 
 

Weest U welkom.  

Hartelijke groet, Margo, Coba en Anita. 
 

********* 
 

 

 

 

 31 okt. t/m 5 nov.  Laura Steenman  Dinie de Vries

 21 nov. t/m 26 nov.  Ria Ossebaar  Bernadet Vrolijk

 11 dec. t/m 16 dec.  Adriana Pascutto  Annette Vrolijk

http://www.parochie-oosthuizen.nl
mailto:annettevrolijk1@gmail.com
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Ingezonden 
 

KBO Purmerend en Omstreken 

Ledenbijeenkomsten in het Stamhuis, Kerkstraat 11, Purmerend,  

aanvang 13.30 uur. 
 

Vrijdag 27 oktober Film: Where the Crawdads Sing 

                                    Bijdrage € 4.50 incl. koffie/thee 
 

Vrijdag 24 november    Workshop Houd uw Brein fit, met Cindy Schmidt 

                                    Na de pauze een gezellige St. Klaas bingo. 
 

Achter in de kerk vind u het KBO blad Noord-Holland de Nestor en  

onze Nieuwsbrief “Bij de Tijd”. 
 

Kom gewoon eens gezellig langs, U bent van harte welkom. 

Cecile Karels, VVZ, Activiteiten en reiscommissie. 
 

********* 
Concerten in de Nicolaaskerk 

 

De ‘Stichting Garrelsorgel Purmerend’ organiseert dit 

jaar nog twee concerten in de Nicolaaskerk, en wel op 

1 en 14 oktober. De stichting heeft besloten in de  

winterperiode geen concerten in de kerk te organiseren 

met name gezien de inmiddels aanzienlijke  

stookkosten. De komende twee concerten zijn als 

volgt: 
 

  Zondag 1 oktober, 15.30 uur:  

de beroemde ‘Canto Ostinato’ van componist Simeon 

ten Holt zal klinken in een nieuwe versie door de  

organist Geerten van de Wetering, de harpiste Beate Loonstra en  

panfluitist Matthijs Koene. Drie topmusici die in binnen-en buitenland 

werken. Matthijs Koene is hier extra bekend, hij groeide op in de  

Beemster en wordt nu gezien als degene die internationaal de panfluit 

weer een plaats gaf in de klassieke muziek. 

De entrée bedraagt € 10,- en de ‘Vrienden’ van de stichting alsmede  

jongeren tot 18 jaar hebben gratis toegang.  

De deuren van de kerk gaan om 15.00 uur open. 
 

  Zaterdag 14 oktober, 15.30 uur:  

concert door organist Tjalling Roosjen, en het Carminis Consort. Naast 

de organist bestaat dit ensemble uit twee zangeressen en een  

instrumentaliste (Viola di Gamba). Het programma is getiteld “Franse 

Barok’ en vermeldt derhalve een aantal werken uit deze belangrijke  

periode. Deze middag is de entrée voor iedereen gratis. 
 

********* 
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Gebedje 
 

Ik dank U voor mijn vrienden en  

vriendinnen met wie ik elke dag spelen 

mag. 

Ik ga nu slapen, want ik ben moe 

maar morgen gaat een nieuwe dag 

beginnen, dan ga ik weer naar ze toe. 

 

 

KINDERPAGINA 

4 oktober  
dierendag 

 

Liefde voor 
natuur en  
dieren. 

 

Maar van  
oudsher is  

4 oktober de 
feestdag van 

Sint-Franciscus 
van Assisi.  

Een beroemde 
heilige,  

die leefde rond 
het jaar 1200.  
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 Aanvraag Misintentie 
 

 

De heer/mevrouw: _____________________________ 
 

Straat: ______________________________________  Nr. ________ 
 

Postcode:  __________  Woonplaats: __________________________ 
 

Telefoonnummer: __________________________________________ 

 

Vraagt een misintentie aan voor (korte beschrijving): 
 

_________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________ 

 

Om gelezen te worden in de viering van 10:00/19:00 uur te: 

  

Purmerend op datum: __________________ 
 

De Rijp  op datum: __________________ 
 

Oosthuizen op datum: __________________ 
 

Westbeemster op datum: __________________ 
 

Schermerhorn op datum: __________________ 
 

Landsmeer op datum: __________________ 
 

Purmerend dagkapel 09:00 uur  op datum: __________________ 
 

Aankruizen wat van toepassing is. 

 

 De prijs per intentie is vrijblijvend u kunt deze over maken op 

 IBAN: NL13 INGB 0000 5771 30 t.n.v. 

 Interparochiële Stichting Nicolaas- en Paulusparochie  

 o.v.v. Misintentie en de gewenste naam.   
 

 Inleveren: brievenbus van de Nicolaaskerk (achterzijde kerk) 

 in een envelop met de vermelding "misintentie". 

 En graag ruim vóór de aangevraagde datum. 

 Ook kunt u deze intentie afgeven, mailen of versturen naar: 
 

 Dhr. J.D. ter Mull 

 Schalmeistraat 16 

 1443 XD  Purmerend 

 Telefoon: 0299 - 42 00 34   

 Email: misintenties@gmail.com      Okt/Nov.’23 
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 MISINTENTIES     maanden okt. / nov. 
Parochie Maria, Moeder van God 

 Oosthuizen  

        

8 okt.: Overl. fam. de Wit-Rijper, Theo en Astrid Vrolijk,  

       Overl. fam. Bouwman-van der Geest. 

15 okt.:  Theo en Astrid Vrolijk en overl. fam. Zomer-van de Gun, 

        Nelly de Waart -van Eyk en Nathalie 

29 okt.:  Elbertus Wilhelmus en Alie Pronk-Jansen 

 5 nov.:  Henk Weenink, Bep de Wit-Zuurbier, Overl.  

    Fam. Milatz-Zonneveld 

12 nov.: Overl. fam. de Wit-Rijper, Nelly de Waart-van Eyk,  

    Overl. Fam. Neefjes Bibo en Tiny Groenewoud-Bibo 
        

   Westbeemster 
 

  Overleden; Na een kort ziekbed is onze parochiaan Dik Tol op  

  76 jarige leeftijd overleden. 

         We wensen Elly en de jongens sterkte met dit verlies. 
 

8 okt.  Bep de Wit-Zuurbier; Dirk de Wit en Martha de Wit-Schagen;  

       Mieke Vollebregt-Alkemade; Nic de Jong en Corrie de Jong-Poel 

       Piet van der Helm en Leny van der Hel-Ammerlaan; 

       Jan Dekker; overl.ouders Roet-Beerepoot; 

       overl. fam. van de Nes-Meijssen; Joop Kuijer en zoon Ruud; 

       Wim Appelman, Jannie Appelman-Velzeboer en dochter Wil; 

       Hein Stevers en Tiny Stevers-van Etten; Arie Vendrig;  

       Bernardus Jacobus Velzeboer, Catherina Velzeboer-Blauw en    

       dochter Jopie; Piet Velzeboer en Corrie Velzeboer-Hoogeveen;  

       John van Loo; Richard Laan; Paul Buijsman; Piet Stroet en  

       dochter Annemiek; om zegen over een huisgezin. 

22 okt.: Herman van Wonderen; Truus Roet-van Baarsen; 

        Toos Kloosterboer-Schagen; Thea Hop-Kiebert; Piet de Wit; 

        Jan Schilder; Niek Rijper en Ans Rijper-Smit; 

        overleden ouders Boots-Twint en broers Sjors en Joop; 

        Jan van Etten en Annie van Etten-Stroet; 

        Nic de Jong en Corrie de Jong-Poel;  

        Leonardus Granneman en Coba Granneman-Groot;  

        om zegen over een huisgezin. 

29 okt.: Overl. ouders Boots-Twint en broers Sjors en Joop; 

        Bernardus Jacobus Velzeboer en Catharina Velzeboer-Blauw en  

        dochter Jopie Piet Velzeboer en Corrie Velzeboer-Hoogeveen;   

        Mieke Vollebregt-Alkemade; John van Loo; Judith Bleeker en    

        overleden familie; Jan van Etten en Annie van Etten-Stroet;   
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29 okt.: opa Frans Mobron en Roald Groot; Niek van Baar; Martin Stroet; 

        Adrie Glorie-Konijn ;Henk,Rob en Nico van Diepen:  

        Piet van der Helm en Leny van der Helm-Ammerlaan;          

        overl. ouders Roet-Beerepoot; Toos Kloosterboer-Schagen; 

        Johannes Konijn en Geertruida  Konijn-Blauw; Richard Laan; 

        Nic de Jong en Corrie de Jong-Poel; Rene en Richard Bleeker;   

        Piet de Jong en Riet de Jong-Butter; Siem Nooij,  

        Afra Nooij Roet; Piet Stroet en dochter Annemiek; 

        Overl.ouders Tol-Nieuweboer, dochters Evelien en Betsy en zoon 

        Piet; overl. ouders Roet-Boots en zoon Lou,Hans Paardekooper. 

5 nov.:  Jan Schilder; Hein Stevers en Tiny Stevers-van Etten; 

        Wim Appelman. Jannie Appelman-Velzeboer en dochter Wil; 

        Mieke Vollebregt-Alkemade; Richard Laan; Thea Hop-Kiebert;   

        Truus Roet-van Baarsen; Nic van Baar; Jan Dekker 

        Trimco de Jonge; Niek Rijper en Ans Rijper-Smit. 

12 nov.: Martin Stroet; Nic de Jong en Corrie de Jong-Poel; 

        Toos Kloosterboer-Schagen;Herman van Wonderen; 

        Piet Stroet en dochter Annemiek; Thea Hop-Kiebert en om zegen 

        over een huisgezin; overl. ouders Roet-Beerepoot.          

          Purmerend 

    

         1 okt.; Nico Karels, Jan van Wonderen, Piet Begheijn. 

         8 okt.: Lou van Bavel en overleden familie van Bavel 

               Nelly de Winter-Zuurveld, Arie Vendrig, Samuel Teckie. 

15 okt.: Dick Mourits en familie, Samuel Teckie. 

22 okt.: Overleden familie Nota Scheepers, Nelly de Winter-Zuurveld 

        Cees Bart en Wim van Leeuwen, Corry van Groeningen en 

        Jeanne van der Voort. 

29 okt.: Han Heijenbrock, Piet de Heer en Francine, Ton Mahieu, 

        Christine Molenaar-Terhorst. 

 1 nov.: Ton en Jopie van Overbeek-Munnikhuis en overleden familie 

        Overleden familie Komen-Smal, Christine Molenaar-Terhorst. 

 5 nov.: Lou van Bavel en pastor Peter Bosma, Nic Louwe, Piet Begheijn, 

        Jan van Wonderen. 

12 nov.: Nelly de Winter-Zuurveld, Ruud Bloemkolk. 

19 nov.: Overleden familie Nota Scheepers, Wim Schouten en familie, 

26 nov.: Han Heijenbrock, Ton Mahieu, Cees Bart en Wim van Leeuwen. 
 

 

Wanneer het leven eindigt 

weten we wat de dood betekent 

een grote leegte, die slechts gevuld wordt 

met blijvende herinneringen aan hen die  

ons zo dierbaar waren. 
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Dienstenrooster maand oktober 
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 Groen

 Tijd  Kerk  Voorganger  Koor  Bijzonderheden

12:00  Purmerend  Marcelo S. Rocha  Familieviering

19:00  De Rijp  Marcelo S. Rocha

10:00  Purmerend  Mariusz Momot  Cantors

10:00  Schermerhorn  Vop-viering   Mariaviering In Zorgcentrum De Horn

 Groen

 Tijd  Kerk  Voorganger  Koor  Bijzonderheden

10:00  Landsmeer  Jack Noë W. en Communieviering in de Voorhof

 Groen

 Tijd  Kerk  Voorganger  Koor  Bijzonderheden

12:00  Purmerend  Mariusz Momot  Familieviering

19:00  De Rijp  Amos  W. en Communieviering

10:00  Purmerend  Mariusz Momot  Pauluskoor

10:00  Oosthuizen  Jack Noë  St. Franciscuskoor  W. en Communieviering, Koster J.Pronk, Lector S. de Wit

10:00  Westbeemster  Marcelo S. Rocha  Herenkoor  Koster Ria, Lector Ria Collecte Paul

 Groen

 Tijd  Kerk  Voorganger  Koor  Bijzonderheden

12:00  Purmerend  Marcelo S. Rocha  Familieviering

10:00  Oosthuizen  Mariusz Momot  St. Franciscuskoor  Koster W. Vrolijk, Lector M. Kraakman 

10:00  Purmerend  Marcelo S. Rocha  Cantors

 Groen

 Tijd  Kerk  Voorganger  Koor  Bijzonderheden

12:00  Purmerend  Mariusz Momot  Familieviering

10:00  Purmerend  Mariusz Momot  Pauluskoor

10:00  Westbeemster  Henk Versteeg  Samenzang  Koster Wil, Lector Dorus Collecte Nico

 Groen

 Tijd  Kerk  Voorganger  Koor  Bijzonderheden

12:00  Purmerend  Marcelo S. Rocha  Familieviering

10:00  Purmerend  Henk Versteeg  Ars musica

10:00  De Rijp  Marcelo S. Rocha

10:00  Oosthuizen  Jack Noë  St. Franciscuskoor  W. en Communieviering, Koster J.Pronk, Lector S. de Wit

 21 en 22 oktober  29e Zondag door het jaar

 28 en 29 oktober  30e Zondag door het jaar

 30 sept. / 1 okt.  26e Zondag door het jaar

 7 en 8 oktober  27e Zondag door het jaar

 28e Zondag door het jaar 14 en 15 oktober

 4 oktober okt.
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Dienstenrooster maand november 
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 Wit

 Tijd  Kerk  Voorganger  Koor  Bijzonderheden

10.00  Landsmeer  Jack Noë   W. en communieviering in de Voorhof

 Paars

Tijd  Kerk  Voorganger  Koor  Bijzonderheden

19:30  Purmerend  Mariusz Momot  Pauluskoor

19:00  De Rijp  Marcelo S. Rocha

19:00  Westbeemster  Jan Duin  Gelegenheids koor  Koster Tiny, Lector Wilma Collectant Wim

 Tijd  Kerk  Voorganger  Koor  Bijzonderheden

19:00  Oosthuizen  Rozenkransgebed met Eucharistieviering

 Groen

 Tijd  Kerk  Voorganger  Koor  Bijzonderheden

12:00  Purmerend  Mariusz Momot  Familieviering

 10:00  Purmerend  Marcelo S. Rocha  Cantors

10:00  Oosthuizen  Oec. Viering  St. Franciscuskoor  Dankdag Gewas en arbeid, koster W. Vrolijk, Lector M. Kraakman

10:00  Westbeemster  Mariusz Momot  Samenzang  Koster Ria, Lector Wil, Collectant Paul

10:00  Schermerhorn  Vop-viering  In Zorgcentrum De Horn

 Groen

 Tijd  Kerk  Voorganger  Koor  Bijzonderheden

12:00  Purmerend  Marcelo S. Rocha  Familieviering

10:00  Purmerend  Mariusz Momot  Pauluskoor

10:00  Oosthuizen  Marcelo S. Rocha  St. Franciscuskoor  Koster J. Pronk, Lector S. de Wit

 Groen

 Tijd  Kerk  Voorganger  Koor  Bijzonderheden

12:00  Purmerend  Mariusz Momot  Familieviering

10:00  Purmerend  Mariusz Momot  Cantors

10:00  Westbeemster  Jack Noë  Samenzang  W. em Communieviering, Koster Wil Lector Ria Collectant Nico

 Wit

 Tijd  Kerk  Voorganger  Koor  Bijzonderheden

12:00  Purmerend  Marcelo S. Rocha  Familieviering

10:00  Purmerend  Marcelo S. Rocha  MMG-koor  Regioviering

 4 en 5 november  31e Zondag door het jaar

 3 november  Rozenkransgebed 

 2 november  Allerzielen

 1 november  Allerheiligen

 25 en 26 november  Christus Koning

 11 en 12 november  32e Zondag door het jaar

 18 en 19 november  32e Zondag door het jaar
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  Eucharistie op de radio, televisie en computer 
 

De Eucharistievieringen op de zondagen zijn vanuit onze 

eigen Nicolaaskerk rechtstreeks te volgen via:  

You Tube: Parochie Maria Moeder van God, aanvang 

10:00 uur.  

Of op RTV Purmerend:  

Voor Purmerend op Ziggo kanaal 34 en KPN kanaal 1390. 

Voor Landsmeer op Ziggo kanaal 34. 
 

Kerkebreed Landsmeer: 
 

Vanaf 1985 is wekelijks het programma Kerkebreed op de Lokale  

Omroep Landsmeer te beluisteren.  

Kerkebreed is het programma van de gezamenlijke kerken van  

Landsmeer en het is te beluisteren op Ziggo Radio 920, KPN Radio 

1197,  DAB+ 11A  en FM 105.7 op zaterdag van 19:00 tot 20:00 uur, 

met herhalingen op zondag van 8:00 tot 9:00 uur en van 9:00 tot 

10:00 uur.  

U kunt de uitzendingen ook beluisteren en terugluisteren op 

www.lokaleomroeplandsmeer.nl <http://

www.lokaleomroeplandsmeer.nl> 
 

Op de zondagen door het jaar is er een Eucharistieviering te bekijken 

op de televisie via KRO-NCRV, vanaf 10:00 uur op NPO 2. 

 

Dit zelfde geldt voor de Eucharistieviering vanuit de: Basiliek Sint Bavo 

in Haarlem deze is eveneens te volgen via You Tube. 

********* 
Actuele berichten, vieringen en het  

Parochiemagazine treft u aan op onze website: 

www.parochiemariamoedervangod.nl en ook op  

Facebookpagina@Nicolaas600 
 

********* 
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 Financiën 
 

Kerkbalans/Spuigat: t.n.v. ips Nicolaas– en  of Paulusparochie  

o.v.v. Kerkbalans en/of parochieblad.       NL60 INGB  0001 7568 71  

                                        NL50 RABO 0142 7842 22  

Stichting Bouwen aan Banja Luka (en kinderfonds)  

                                          NL52 INGB 0005 3792 86  
 

Collecte gelden: Scan de QR-code,  

ook kunt u uw bijdrage overmaken op:  

NL22 RABO 0157 4995 29 t.n.v.  

R.K. Parochie Maria, Moeder van God  

 
 

Misintenties: 
  

Richtprijs per intentie is een vrijwillige bijdrage over te maken op  

rekening NL13 INGB 0000 5771 30 t.n.v.  

Interparochiële Stichting Nicolaas– en Paulusparochie o.v.v. 

Misintentie en de gewenste naam. 
 

Inleveren: brievenbus van de Nicolaaskerk (Achterzijde kerk)  

in een envelop met vermelding “misintentie”. 
 

Ook kunt u uw intenties afgeven, mailen of versturen naar: 

Dhr. J.D. ter Mull, Schalmeistraat 16, 1443 XD Purmerend 

Tel. 0299 - 42 00 34, Email: misintenties@gmail.com 
 

 

 
 

 

Geef vandaag  

voor de kerk van Morgen. 
 

IBAN Rekening: NL22 RABO 01 57 49 95 29 

t.n.v. R.K. Parochie Maria, Moeder van God. 

 

Dagkapel/Nicolaaskerk 
 

Dinsdag   09:00 uur  Eucharistie of Communieviering. 

Zaterdag 12:00 uur  Jongerenviering (zie rooster). 

Zondag   10:00 uur   Eucharistieviering. 
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Bestuur  
R.K. Parochie Maria, Moeder van God 

 

Marcelo Salão Rocha         Voorzitter         06 - 46 84 70 43 

Marielle de Jong-Bakkenist    Secretaris         06 - 53 70 51 34  

                           nicolaaskerk.purmerend@live.nl   

Hans Karels                 Penningmeester   06 - 23 56 42 60 

Frank de Wit                Bestuurslid        06 - 55 34 66 11   

Marja van Dam              Bestuurslid        06 - 26 75 96 34 

Mariusz Momot              Parochiekapelaan  06 - 27 40 23 68 

 
 

Belasting aangifte: i.p.v. ANBI: in kerkelijk verband voor onze  

parochie (rechtstreeks via Caritas dan: Nr. 824.319.618) 

RSIN Nr. 824.112.088 

Invullen bij aangifte: d.m.v.  “belastingdienst anbi“ naam invoeren: 

Parochie Maria, Moeder van God. Plaats; De Rijp.  
 

Website:  www.parochiemariamoedervangod.nl 

Email:    parochiemariamoedervangod@outlook.com 
 

Parochiële Caritas Instelling (PCI) 

Secretariaat: Jisperweg 91, 1464 NJ Westbeemster 

IBAN: NL34 ABNA 0231 3526 11 
Email: CaritasPolderland@gmail.com   
Raad van Advies (RvA) voor aanmeldingen: 

Elke dinsdagmorgen is er een inloopspreekuur van 10:00 tot 12:00 uur 

in de Nicolaaskerk, Kaasmarkt 15, 1441 BG Purmerend. 

Email: caritaspurmerend@gmail.com  

 

Wees welkom 

Iedere dinsdagochtend regionale diaconale inloop van 10:00 tot 12:00 

uur in de Nicolaaskerk op de Kaasmarkt 15 te Purmerend. 

Koffie, thee en wij staan voor u klaar. Heeft u vragen, opmerkingen, 

wilt u wat melden of diaconaal actief worden, neemt u dan contact  

met ons op. 
 

Aanvraag misintenties: zie pagina in dit parochiemagazine. 

 

Verschijningsdatums zijn: december/januari         28/11-01/12-’23 

                        februari/maart           30/01-02/02-’24 

                        april/mei                 02/04-05/04-’24 

                        juni/juli                  28/05-31/05-’24 

                        augustus/september      30/07-02/08-’24 
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