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  3, 10, 17 en 24 december:  1, 2e, 3e en 4e advent 

25 en 26 december: Kerstmis 

1 januari Maria, Moeder van God 

6 januari: Driekoningen 

13 t/m 27 januari: actie Kerkbalans                     

Kerstmis 2023 
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R.K. Geloofsgemeenschap 

H.H. Nicolaas en Catharina 

Purmerend Tel. 0299 - 42 38 63 

B.G.G.      Tel. 0299 - 46 12 57  
 

R.K. Geloofsgemeenschap 

De Goede Herder 

Landsmeer Tel. 06 - 28 04 68 51 
 

R.K. Geloofsgemeenschap 

Sint Bonifatius 

De Rijp    Tel. 06 - 46 84 70 43 

 

 Bereikbaarheid pastores: 
 

Pastoor Marcelo Salão Rocha               Diaken Marcel Kaaijk 

Mobiel: 06 - 46 84 70 43                   Mobiel: 06 - 20 97 39 92  

email: marcelaonl@gmail.com              email: m.kaaijk@chello.nl 
 

Kapelaan Mariusz Momot                  Diaken Jack Noë 

Mobiel: 06 - 27 40 23 68                   Mobiel: 06 - 51 70 90 00 

email: mariuszmomot.haarlem@gmail.com  

 

 Pastorale bezoekersgroep 
 

Contactpersoon: Mevr. Geertje ter Mull 

Telefoon: 0299 - 42 00 34              Email: g.m.termull@chello.nl 

 

 Colofon  2e jaargang, nr. 3 oplage 2100 
 

Parochiemagazine is een uitgave van de 

R.K. Parochie Maria, Moeder van God. 

Deze verschijnt 6x per jaar. 
  
Redactie:   Mevr. Annemiek Nuijens  

Lay-out:   Dhr. Douwe ter Mull 

Redactieadres: Email:  parochiemagazinemmvg@gmail.com 
 

Druk:  Drukkersteam geloofsgemeenschap Purmerend 

Bezorging en klachten tel: 06 - 53 46 20 50 

 

Uiterste inleverdatum kopij voor de maanden februari/maart 

moet op 16 januari 2024 op het redactieadres liggen. 

 

R.K. Geloofsgemeenschap 

Sint Franciscus van Assisi 

Oosthuizen    Tel. 06 - 46 84 70 43 
 

R.K. Geloofsgemeenschap 

Joannes de Doper 

Westbeemster Tel. 0299 - 68 14 76 
 

R.K. Geloofsgemeenschap 

Onze Lieve Vrouwe Geboorte 

Schermerhorn  

Purmerend Landsmeer De Rijp Schermerhorn Oosthuizen Westbeemster 
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Magazine: december/januari 

             Redactioneel 
 

          “Wij wachtend het kindje”.  
 

      De spanning ronde komst van een kindje is mij, als  

   moeder en oma, niet vreemd, zoals wellicht bij velen van u. 

 Het is altijd weer een bijzondere, verwachtingsvolle periode. 

   Het zou mooi zijn als we samen het ‘vreugdevolle’  

kunnen verwelkomen en ervan genieten. Ondanks het 

sombere van oorlogen en rampen om ons heen. 
 

Dit Parochiemagazine hoopt een bijdrage te leveren  

in de Adventsperiode om u in de stemming te  

brengen voor het feest dat gaat komen. 
 

     Annemiek Nuijens 
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    Woordelijk 

 
Een Kind ons gegeven 

een Kind 
als geen ander 
 

een Kind 

als teken van Verzoening 
tussen God en mensen 
 

een Kind 

als geen ander 
 

een Kind 
waarin God de wereld omarmt 

en kust 
 

Bron: Mediapastoraat RKK/KRO 
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Pastoraal voorwoord 
 

Kijk omhoog, uw redding is nabij. 
 

Beste parochianen, 
 

Wie van ons heeft niet gehoopt, na twee jaar 

van de covid 19-pandemie, op een tijd van 

rust en terugkeer naar normaliteit?  
 

Wie van ons wilde niet eindelijk in vrede  

ontspannen in de natuur of genieten van  

momenten met het gezin?  
 

Helaas krijgt het beeld dat zich steeds duidelijker aftekent, een soort 

‘apocalyptisch’ karakter. Steeds nieuwe conflicten breken uit op onze 

planeet, en vrede en harmonie tussen naties lijken bijna utopisch. Hoe 

moeten we dan rust in ons hart bewaren te midden van zo’n  

gespannen wereldsituatie? Paradoxaal genoeg komt het boek  

Openbaring ons te hulp aan het begin van dit nieuwe kerkelijke jaar. 
 

Zoals elk jaar leidt het Woord van God ons de adventstijd in en  

herinnert ons aan het fundamentele aspect van het christelijk geloof:  

we zijn een volk van verwachting, een volk van hoop gevestigd op God, 

die Is, Die Was en Die Komt.  
 

In deze geest van verwachting, moeten we telkens opnieuw onze  

houding van wachten vernieuwen. We moeten ons steeds opnieuw 

bewust worden van de vergankelijkheid van ons leven en zijn  

broosheid. 
 

Ons gevoel van bedreiging door totale vernietiging vindt zijn oorsprong 

niet ergens anders dan in het feit van onze overmatige gehechtheid 

aan de goederen van deze wereld.  

Daarom geeft de Heer ons de adventstijd om ons opnieuw te richten op 

Hem en Zijn glorieuze wederkomst. 
 

Kijkend naar verontrustende klimaatveranderingen slaan veel activisten 

alarm om de planeet te redden. Deze verandering in het  

klimaattijdperk vindt ook plaats op andere gebieden: politiek, sociaal 

en cultureel. Paus Franciscus spreekt duidelijk: We leven niet alleen in 

een tijd van epische veranderingen, maar eerder in een tijd van het 

veranderen van een tijdperk. De spirituele en culturele atmosfeer van 

de wereld verandert voor onze ogen.  
 

Franciscus noemt dit nieuwe tijdperk het 'tijdperk van afval'. God is de 

eerste voor wie er geen plaats meer is. God wordt afval. Het  

geschapene overstijgt de betekenis van zijn Schepper.  
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Net zoals meer dan 2.000 jaar geleden geen plaats was voor de  

geboorte van Christus in de wereld, moet Hij vandaag smeken om een  

plek en herinnering in het menselijk hart. Christus is al het antwoord 

op de hedendaagse cultuur van afwijzing, omdat Hij zichzelf heeft laten 

afwijzen. Zijn komst dringt zich niet op aan de wereld met zijn chaos 

en groeiend geweld.  
 

De kracht van Christus manifesteert zich in harten die bereid zijn Hem 

te ontvangen. Daarom zegt Hij in een van de evangeliën: Het  

Koninkrijk van God is onder jullie. Het Koninkrijk van God is geen  

utopie uitgedrukt in liederen over wereldvrede, afwezigheid van  

oorlogen en natuurlijke rampen.  
 

Christus brengt deze vrede aan mensen van alle tijden en culturen. Dit 

is de ware Apocalyps, de Openbaring van God die de wereld redt. De 

wereld die beeft van angst voor de dood en onvermijdelijke ondergang. 

Zo reageert God over alle veranderingen van het tijdperk met liefde die 

niet onderhevig is aan veranderingen.  
 

God heeft de mens altijd lief, op elk moment, in elk tijdperk, ongeacht 

het antwoord van de mens op deze liefde. Moge Maria, de Maagd en 

Moeder van God, ons helpen om in de voetstappen van haar Zoon te 

gaan en ons de weg wijzen naar ware innerlijke vrede.  
 

Moge de adventstijd ons opnieuw afstemmen op een  

goddelijkefrequentie, zodat we met vreugde het Kerstfeest kunnen  

vieren en vol hoop het nieuwe kalenderjaar kunnen betreden. 
 

Zalig Kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar 2024 voor iedereen.  
 

Kapelaan Mariusz Momot  

********* 
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Vieren: Liturgische kalender B jaar 2023/2024 
 

Zondag 3 december 
 

1e Zondag van de advent  

Verlangen naar rechtvaardigheid 
 

De lezing uit Jesaja en Psalm 80 spreken een  

hartstochtelijk verlangen uit naar recht, veiligheid, orde, 

naar heil waarin je kunt thuiskomen. Echter, de profeet en 

de psalmdichter klagen hun nood, maar beseffen ook dat 

ze zelf mede debet zijn aan de nood en de chaos. Ze  

spreken niet vanuit woede op anderen, maar vanuit het 

besef dat ze zichzelf in de nesten hebben gewerkt.  

Profeet en psalmist verlangen niet naar hebben en  

consumeren, maar naar herstelde relaties, naar een nieuw 

thuiskomen bij God, naar 'er te mogen zijn' in een rechtvaardige wereld.  

 

Zondag 10 december 
 

2e Zondag van de advent  

Geloof in de toekomst 
 

De lezingen ademen verwachting. Waarop precies gewacht wordt,  

verschilt, maar er zijn drie constanten: God speelt een beslissende rol. 

Daarnaast gaat het in alle toekomstbeelden om herstel van humaniteit. 

De laatste constante is de hoop zelf. Daarin liggen de raakpunten.  

Marcus zet Johannes nadrukkelijk in de profetische traditie. Zijn  

kameelharen mantel, zijn werken bij de Jordaan en zijn oproep tot  

omkeer zijn daarin heel helder. Johannes vetwacht Jezus de Heer en net 

als in de overige lezingen heeft deze verwachting alles te maken met 

hoe mensen met elkaar omgaan. Bijbels geloof, in welke tijd of vorm 

dan ook, is altijd gericht op de toekomst: een toekomst van  

vrede, trouw, waarheid en gerechtigheid 
 

Zondag 17 december 
 

3e Zondag van de advent  

In uw midden 
 

Jesaja voelt zich geroepen. Gods geest rust op hem en de Heer heeft 

hem gezalfd om het blijde nieuws, om hoop en bevrijding te brengen 

aan armen, gebrokenen van hart, gevangenen en geketenden en om 

het genadejaar van de Heer aan te kondigen. Het zijn deze profetische 

woorden die Jezus tot de zijne maakt als Hem in de synagoge van  

Nazaret de boekrol wordt aangereikt. Van Hem getuigt Johannes bij de 

Jordaan. Volgens zijn getuigenis zal hij, op wie Johannes Gods Geest 

ziet neerdalen en rusten, degene zijn 'die doopt met de heilige Geest'. 

Hij zal het doopsel dat Johannes met water toedient, met goddelijke  

levensadem vervolmaken en voltooien. 

 

1e lezing:  Jes 63, 16b-17. 
        19b; 64,3b-7  
2e lezing:  1 Kor 1, 3-9  
Evangelie: Mar 13, 33-37 

1e lezing:  Jes 40, 1-5.9-11  
2e lezing:  2 Petr 3, 8-14  
Evangelie: Mar 1, 1-8 

1e lezing:  Jes 61, 1-2a.10-11  
2e lezing:  1 Tess 5, 16-24  
Evangelie: Joh 1, 6-8.19-28 
zondag Gaudete 
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Zondag 24 december  

4e Zondag van de advent  
 

Gods beloften vervuld 
 

In een droom bekritiseert God Davids plannen om voor Hem een  

woonplaats te bouwen. Altijd is God met het volk meegetrokken. Uit 

zijn rondtrekkende kudde heeft God David weggehaald om zijn volk te 

leiden. Zijn volk een thuis bieden, een rustplaats waar het niet door 

vijanden wordt opgeschrikt — dat is Gods doel. Het is in dit kader dat 

God belooft een huis op te richten voor David. Een blijvend koningshuis 

zal het zijn. Bij Lucas functioneert de vervulling van een belofte uit het 

verleden als een soort waarborg dat ook openstaande en nieuwe  

beloften vervuld zullen worden. Zo is vervulling van de belofte aan  

Zacharias voor Maria het teken dat ook wat haar is toegezegd waarheid 

zal worden. Hiermee getuigt de auteur van het evangelie van zijn  

geloof in Jezus als Koning. 
 

Maandag 25 december  

Kerstmis (nachtviering)  

Hoe herken je Hem? 
 

Licht breekt door in de duisternis, en volgens Jesaja heeft dat te maken 

met de geboorte van iemand aan wie we al onze hoop mogen  

verbinden. Maar het kind is vooralsnog machteloos. Het 'teken'  

waaraan de herders de Redder kunnen herkennen, kan nauwelijks nog 

praktisch nut hebben, want baby's moeten er veel geweest zijn in een 

stad waar het druk was, en ingebakerd werden die allemaal. Het 

'teken' waaraan je Hem herkent, is dat Hij komt als een weerloos kind 

van arme ouders. Hij zal altijd daarginds zijn, ver buiten het  

machtscentrum van keizer Augustus, maar ook buiten het centrum van 

ons gevestigde leventje. Wie Hem wil aanbidden, moet opstaan en 

zichzelf verplaatsen, en dan niet zoeken naar glans en glitter, maar de 

Eeuwige vinden in het allereenvoudigste.  
 

Maandag 25 december  

Kerstmis (dagviering)  

De Heer keert terug 
 

De woorden van de vreugdebode bij Jesaja, 'je God is koning', zijn  

bijzonder: dat God koning is, is niet de kern van de boodschap. Waar 

het hier om gaat, is dat deze vreugdebode komt melden dat God na de 

Babylonische ballingschap weer als koning zijn intrek gaat nemen in 

Jeruzalem Ook bij Johannes zijn de woorden geladen: hij legt met 'in 

het begin' een verbinding met de Joodse traditie, met de  

openingswoorden van de Bijbel. Door ook 'Woord' (logos) te gebruiken 

maakt hij tegelijkertijd mensen nieuwsgierig met een hellenistische 

achtergrond. De termen 'licht' en 'duisternis' wijzen eveneens terug  

1e lezing:  2 Sam 7, 1-5,8b-11. 
14a.16  
2e lezing:  Rom 16, 25-27  
Evangelie: Luc 1, 26-38  

1e lezing:  Jes 9, 1-3.5-6  
2e lezing:  Tit 2, 11-14  
Evangelie: Luc 2, 1-20 

1e lezing:  Jes 52, 7-10  
2e lezing:  Heb 1, 1-6  
Evangelie: Joh 1, 1-18  
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naar het scheppingsverhaal 'in het begin'. En de verbinding tussen 

God, het Woord van God en de wereld wordt tot stand gebracht door 

Johannes, de getuige. 
 

Dinsdag 26 december  

2e Kerstdag 

Heilige Stefanus, eerste martelaar Navolgen van Jezus 
 

Stefanus wordt in Handelingen 6 aangesteld om te dienen, met het 

Griekse woord diakonein waar ons 'diaken' van afgeleid is. De plaatsing 

van de gedachtenis van Stefanus direct na de geboorte van 'de Heer 

Jezus' (zo 7,59) laat zien hoe leerlingen van Jezus niet gekomen zijn 

om de voornaamste plaats in te nemen, maar om te dienen en  

daardoor de bekroning te ontvangen. De lotgevallen van Stefanus  

illustreren het tafelgesprek van Lucas 22,24-30: navolging van Jezus is 

geen carrière naar boven. 

 

Zondag 31 december  

 Heilige Familie, Jezus,  

 Maria en Jozef Geloof en vertrouwen 
 

De rode draad die door de lezingen loopt, is er een van vertrouwen, 

toewijding en het leven doorgeven. Abram krijgt van God te horen dat 

zijn nakomelingen zo talrijk zullen zijn als de sterren aan de hemel. 

Abram was er zeker van dat God zijn belofte zou nakomen,  

Hij vertrouwde God, hij hield aan God vast, gaf zich aan God over. 

Dit geldt ook voor de hoofdpersonen in het evangelie. Een jong kind, 

zijn ouders, een oude man en een oude vrouw zijn samen in de  

tempel: gewone mensen die zich bewust zijn van hun plaats in de  

traditie van Israël. Door het innemen van die plaats in de traditie  

vervullen zij hun eigen, unieke rol in het geheel van de geschiedenis. 

Zij zijn familie van elkaar, verbonden door de belofte van bevrijding. 
 

Maandag 1 januari 2021  

Heilige Maria, Moeder van God  

Zegen die mensen bijeenbrengt 
 

De priesterlijke zegen is erg oud. Bij opgravingen in Israël zijn er  

versies van gevonden die dateren van voor de Babylonische  

ballingschap. De zegen wordt nog altijd gebruikt in de joodse en 

 christelijke liturgie. Psalm 67, de antwoordpsalm van vandaag, is daar 

een goed voorbeeld van. In Numeri 6 wordt over de uitwerking van de 

zegen niet meer gezegd dan dat daarmee Gods naam over het volk 

wordt uitgesproken en dat Hij hen zal zegenen. Deze zegen vormt de 

afsluiting van de hoofdstukken Numeri 5-6. De zegen is de innige  

aandacht van God, en in afgeleide zin is het samen de zegen  

ondergaan ook datgene wat ons tot gemeenschap maakt.  

1e lezing: Hand 6,8-10; 7,54-60 31  
Evangelie: Mat 10, 17-22 

1e lezing: Gen 15,1-6; 21, 1-3  
2e lezing: Heb 11, 8.11-12.17-19  
Evangelie:Luc 2, 22-40 

1e lezing:  Num 6, 22-27  
2e lezing:  Gal 4, 4-7  
Evangelie:  Luc 2, 16-21 
Dag van de vrede  
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Zondag 7 januari  

Openbaring van de Heer  

Een ster aan de hemel 
 

Het schitterende herstel van Gods volk en de glorie die ook over de 

volkeren opgaat, is het model dat ten grondslag ligt aan de  

evangelielezing. Het zijn magiërs uit het Oosten die als eersten het 

kind herkennen. Aan het Perzische hof waren magiërs wijze mannen 

die de koning in raad en daad terzijde stonden. De magiërs bij Matteüs 

zijn dus voorname mannen. Zij herkennen de ster als teken van een 

nieuwe koning. Maar Jeruzalem, het centrum van de macht met al zijn 

Schriftgeleerden, moet van een paar vreemdelingen horen dat de ster 

van de lang verwachte koning en Messias is opgegaan.  

De gebeurtenissen tekenen het duister waarin de stad gehuld is. Daar 

is de ster dan ook niet zichtbaar, maar zodra de magiërs verder  

trekken, verschijnt zij weer en leidt ze op het juiste pad. Zo openbaart 

zich de Heer: volken en koningen trekken op naar zijn licht. 
 

Zondag 14 januari  

2e zondag door het jaar 

Tot 3x toe wordt Samuël geroepen.  
 

Hij meldt zich bij Eli. Pas na drie keer begrijpt de priester dat het Gods 

stem geweest moet zijn. Hij zegt tegen Samuël weer te gaan liggen en 

als de Eeuwige hem opnieuw roept te zeggen: 'Spreek, Eeuwige, uw 

dienaar luistert.' In de afsluiting horen we hoe de relatie tussen God en 

Israël weer vorm krijgt: God laat door Samuël weer van zich horen. De 

geschiedenis van de Eeuwige met zijn volk gaat verder. 

De evangelielezing vertelt ons hoe Jezus' eerste drie leerlingen  

geroepen worden, Hun eerste vraag luidt: 'Waar logeert U, waar  

verblijft U? De vraag van de leerlingen leidt niet naar Jezus'  

onderkomen, maar naar zijn oorsprong. Waar is Hij thuis? Daarover zal 

het gegaan zijn, die dag: over zijn oorsprong en het doel van zijn  

leven, van hun leven, van ons leven. 
 

Zondag 21 januari  

 3e zondag door het jaar 

Het goede nieuws 
 

Drie dagen en nachten zat Jona in de buik van de vis. Binnen wist hij 

wat hem te doen stond: bidden. Hij heft een psalm aan. En daarin 

brengt hij zijn vertrouwen onder woorden dat hij niet alleen 'eens', 

maar 'nu' op dit moment, nu zijn levensadem hem verlaat, verkeert in 

het huis van de Heer. Boodschap: gedraag je in de buik van het  

oermonster — of dat nu Egypte, Babel of Nederland is alsof je in de 

tempel van de Eeuwige verkeert. Marcus vertelt dat er een nieuw begin 

is aangebroken. Dat nieuwe begin wordt door Johannes de Doper  

1e lezing: Jes 60, 1-6  
2e lezing: Ef 3, 2-3a.5-6  
Evangelie: Mat 2, 1-12 

1e lezing: 1 sam 3, 3b-10.19  
2e lezing: 1 Kor 6, 13c-15a.17-20  
Evangelie: Joh 1, 35-42 

1e lezing: Jona 3, 1-5.10  
2e lezing: 1 Kor 7, 29-31  
Evangelie: Mar 1, 14-20 
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aangekondigd doordat hij zegt dat er na hem iemand komt. Hij heet 

Jezus, komt uit Nazaret en zegt: 'De tijd is aangebroken, het koninkrijk 

van God is nabij, hecht geloof aan dit goede nieuws. 
 

Zondag 28 januari  

 4e zondag door het jaar 

Wie is Hij toch? 

 

Marcus wil duidelijk maken wie Jezus is. Hij doet dat op een literair 

boeiende wijze. Hij laat mensen zich afvragen wie Jezus is. Degenen 

die zijn reddende kracht ervaren en Hem kunnen erkennen afs Messias 

moeten van Jezus daarover zwijgen. Dat geldt ook de leerlingen. In dit 

literaire spel spelen de onreine geesten en demonen een eigen rol. Zij 

verklappen telkens de ware aard van Jezus en bevestigen zo uit  

onverdachte hoek zijn identiteit. Pas na Pasen kan de identiteit van  

Jezus als Messias ten volle begrepen worden. Jezus is geen Messias die 

als een nieuwe koning het land zal bevrijden of die als een profeet de 

wet zal doen naleven. Hij is de Messias in wie God trouw is aan mensen 

tot en met de dood. 
 

********* 

 

Op zaterdag 13 januari 2024  

(aanvangs 11.00 uur) organiseren wij 

weer een Familiedag in de Nicolaaskerk 

Purmerend.  
 

IEDEREEN (alle leeftijden) is hierbij  

welkom, wij horen immers allemaal bij 

de Familie in Christus.  
 

Er zal een verrassende volwassen catechese worden gegeven.  
 

Voor kinderen is er een apart programma en ook zij zullen een leuk 

thema behandelen.  
 

Aansluitend vindt de Eucharistieviering plaats, gevolgd door een  

samenkomst met koffie, thee en lekkernijen neem een klein lekkernij 

mee als je wilt (hartig of zoet). 
 

Het programma is als volgt: 

11.00 - 12.00 uur:  Volwassen Catechese en apart Kinderprogramma 

12.00 - 13.00 uur:  Eucharistieviering 

13.00 - 14.00 uur:  Koffie/ thee en hapjes 
 

Geïnteresseerd? Kom dan langs op zaterdag 13 januari.  

Opgeven is niet nodig, de deur staat voor jullie open.  

Wees welkom. Gods zegen. 

 

1e lezing:  Deut 18, 15-20  
2e lezing:  1 Kor 7, 32-35  
Evangelie: Mar 1, 21-28 
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HOERA, het is feest.  
Sint Nicolaas  komt naar de Nicolaaskerk van Purmerend.                               

                                                       

 Sint Nicolaas heeft ons via WhatsApp het volgende 

 laten weten: Beste kinderen, vaders en moeders, 

 opa’s en oma’s en anderen.  
 

 Op zondag 3 december wil de Goedheiligman  

 tijdens de Dienst van 10.00 uur de kinderen  

 ontmoeten van de parochie Maria, Moeder van God.  

 Dit zal dan gebeuren in de kerk van Purmerend  

 met zijn naam: Sint Nicolaas.  
 

 Het zal leuk zijn als ook de kinderen van  

 onze andere geloofsgemeenschappen  zich melden 

 om te komen voor Sinterklaas.  
 

Maar natuurlijk gaan we eerst op die dag luisteren naar het verhaal van 

Jezus en natuurlijk een mooie tekening maken over de Goede Sint.  
 

Daarna in de kerk terug om, zodra Sint Nicolaas binnenkomt, hem toe  

te zingen en misschien om een cadeautje van hem te krijgen.  

Dus kinderen, komt allen en beleef het.                          
 

Voor opgave moeten je ouders zich melden bij het onderstaande  

E-mailadres, inclusief een persoonsbeschrijving.  
 

Waar      : Nicolaaskerk – Kaasmarkt 15 

Wanneer : zondag 3 december 2023 – 10 uur 

Opgave  : Diaken Marcel Kaaijk 

               Mail: m.kaaijk@chello.nl  of bel: 06-20973992 
 

***** 

Hop hop hop paardje in galop 
 

Hop, hop, hop! 

We zitten nu rechtop. 

Sinterklaas die komt uit Spanje. 

Hij brengt appeltjes van oranje. 

Altijd in galop. 

Hop, hop, hop, hop, hop! 

 

Hop, hop, hop! 

Paardje in galop. 

En die beste Sinterklaas. 

Die brengt ons heel veel speculaas. 

Altijd in galop. 

Hop, hop, hop, hop, hop! 

mailto:m.kaaijk@chello.nl


13 

 

Leren 
 

Eerste Heilige Communieproject en Vormselproject 
 

Parochie Maria Moeder van God 
 

Geloofsgemeenschappen:  Landsmeer, Purmerend, Westbeemster,  

  De Rijp, Schermerhorn en Oosthuizen. 
 

                                     

 

 

                                   Purmerend, november 2023 

 

                  Beste ouders en/of verzorgers, 
 

Binnenkort start in onze parochie het jaarlijkse  

Eerste Heilige Communieproject en het Vormsel Project. 
 

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor een informatie en  

aanmeldingsavonden op: 
 

Voor de Eerste Heilige Communie: 

Maandag 27 november 2023 om 19.30 uur in de Nicolaaskerk 

U kunt gebruik maken van de ingang aan de achterkant van de kerk. 
 

Voor het Heilig Vormsel: 

Woensdag 29 november om 19.30 uur in de Nicolaaskerk 

U kunt gebruik maken van de ingang aan de achterkant van de kerk. 
 

Op deze avonden is er gelegenheid om kennis te maken met de  

begeleiders van beide projecten en de pastores. 
 

Er wordt uitleg gegeven over de betekenis van de Eucharistie en het 

Vormsel en er wordt informatie gegeven over het lesmateriaal dat  

gebruikt zal worden. 
 

Wilt u uw kind alvast inschrijven voor het Eerste Heilige  

Communieproject en of Vormselproject? 

Dat kan door een e-mail te sturen naar:  

parochiemariamoedervangod@outlook.com 
 

Aan het project zijn kosten voor materiaal en de diverse activiteiten  

verbonden. Daarom vragen wij u per kind om een bijdrage van  

€ 25,00. Mocht dit bedrag een probleem voor u zijn,  

dan kunt u dit aangeven bij pastoor Marcelo. 
 

Met vriendelijke groet,  
 

Namens de werkgroepen, 

Pastoor Marcelo. 

mailto:parochiemariamoedervangod@outlook.com
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Koren 
 

Het Gelegenheidskoor Westbeemster stelt zich aan u voor: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Het Gelegenheidskoor Westbeemster (GWB) werd in september 1998 

opgericht. Vanuit drie bestaande koren hebben leden zich opgegeven 

om een huwelijksinzegening muzikaal te omlijsten. Dat werd een  

daverend succes, waarna werd besloten om het niet bij dit eenmalig 

optreden te laten, maar op aanvraag ook op andere gelegenheden te 

komen zingen. Het Gelegenheidskoor ontwikkelde zich snel tot een 

alternatief voor het ‘gewone’ kerkkoor, met een eigen geluid.  
 

Het GWB wordt “geboekt” voor huwelijksmissen maar ook voor  

begrafenissen en andere bijzondere gelegenheden. In de loop der jaren 

is het koor daarnaast de Nachtmis, de Paaswake en Allerzielen voor 

haar rekening gaan nemen. In de kerstperiode treedt het koor  

bovendien op voor verenigingen zoals de VSV en bij instellingen voor 

senioren. Ten slotte wordt het koor regelmatig gevraagd om in andere 

kerken tijdens misdiensten te komen zingen, zoals in Middenbeemster 

en in Ouddorp.  

Er wordt in principe een keer in de maand gerepeteerd (de laatste 

maandag van de maand, in het Koetshuis) onder muzikale leiding van 

Coen Stoop (organist) en Marian van der Hulst (dirigente). 
 

Last but not least: het koor zingt niet alleen om de luisteraars een  

genoegen te doen, de leden beleven er ook zelf plezier aan, om het 

even of het nou repetities of uitvoeringen zijn. Samen zingen stemt 

vrolijk! 
 

Bestuur Gelegenheidskoor Westbeemster 
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            Vier Kerst met    
 

   en met: 

 
 

 

Viert u Kerst samen met ons op 17 december? 

Van 14.00 tot 16.00 uur geven de koren  

Ars Musica en Holy Sound een gratis concert in de 

Nicolaaskerk in Purmerend.  
 

Samen met u willen wij er dan een gezellige kerstmiddag van 

maken met mooie muziek en vele liederen, zowel oude als 

nieuwe kerstliederen.  
 

Kom ook zeker als u in deze donkere tijd wat extra steun kunt 

gebruiken. Met de hele gemeenschap maken wij er voor  

        iedereen een mooie middag van. 
 

Waar:     Nicolaaskerk, Kaasmarkt in Purmerend 

Wanneer:  Zondag 17 december van 14.00 tot 16.00 uur;  

          Kerk open om 13.30 uur. 
 

********* 
Liedtekst: “Om vrede” 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Deze tekst van Huub Oosterhuis is gebaseerd op een gebed van de  

heilige Augustinus. Het is een liefdesgedicht: God is de geliefde en 

wordt als Schoonheid aangeduid. Liefde begint vaak als verliefdheid 

waarbij we vol bewondering kijken naar de schoonheid van de geliefde.  

Tegelijkertijd werkt ze verfrissend want alles wordt in een nieuw licht 

geplaatst. Hier wordt met spijt teruggekeken op de tijd die verloren is  
 

 

Veel te laat heb ik jou lief gekregen, 

schoonheid wat ben je oud, wat ben je nieuw.  
 

Veel te laat heb ik jou lief gekregen. 

Binnen in mij was je, ik was buiten en ik zocht jou als een ziende  

blinde buiten mij, en uitgestort als water liep ik van jou weg en liep  

verloren tussen zoveel schoonheid die niet jij is. 
 

Toen heb jij geroepen en geschreeuwd, door mijn doofheid ben jij 

heengebroken. Oogverblindend ben jij opgedaagd om mijn  

blindheid op de vlucht te jagen. Geuren deed jij en ik haalde adem, 

nog snak ik naar adem en naar jou. Proeven deed ik jou en  

sindsdien dorst ik, honger ik naar jou. Mij, lichtgeraakte, heb jij doen 

ontbranden.  
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gegaan aan al wat aantrekkelijk oogde maar mij ver van geliefde hield. 

Ik miste koers en liep verloren. Toen nam mijn geliefde zelf initiatief en 

prikte door mijn bewusteloosheid heen. Het zette mijn zintuigen op 

scherp en wekte een immens verlangen. Een verlangen dat niet minder 

wordt naarmate ik mijn geliefde nader. Het gewaar worden van Gods 

aanwezigheid in een of andere vorm, maakt ons niet voldaan maar 

wakkert juist onze hunkering aan.  
 

Namens het Pauluskoor, Marcel Verdonk. 
 

********* 
 Dienen 

               Beste mensen  

 

Ook dit jaar is het weer  

mogelijk een KERSTSTUK  

bij onze Stichting te  

bestellen. De opbrengst  

daarvan komt geheel ten  

goede aan de kinderen in Bosnië.  
 

             Prijzen: 
 

Groot luxe stuk (u kunt uw voorkeurskleur aangeven)       € 20,00 

Standaardformaat (u kunt uw voorkeurskleur aangeven)   € 15,00 
 

Bezorgen doen wij in de regio Purmerend, Beemster, Edam, Volendam 

Betaling kan via het rekeningnummer van de Stichting.  

Bij voorkeur opgeven via de mail met vermelding van uw naam, adres 

en telefoonnummer.  

U wordt dan benaderd over het tijdstip van bezorging.  
 

Ook is het mogelijk een KERSTVOEDSELPAKKET  

te doneren voor een bedrag van € 25,00 
 

De Caritas ter plekke regelt het dan voor ons om 

deze te bezorgen bij gezinnen die het nodig hebben.  

Omdat de gezinnen verspreid wonen over een grote 

afstand worden de priesters in de regio’s daartoe  

ingeschakeld. 

Als u wenst deel te nemen kunt u het bedrag  

overmaken onder vermelding van: KERSTVOEDSELPAKKET 
 

Stichting Bouwen aan Banja Luka  

E-mail: inamijnen@gmail.com voor bestelling of vragen.  

Bestellen kan tot 10 december. 0299 -  43 76 62 

Bankrekeningnummer Stichting  

NL52 INGB 0005 3792 86 (ANBI goedgekeurd) 

 

 

mailto:inamijnen@gmail.com
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Zendingserfgoedkalender 

 
 

 
 

 
  

  Wie is mijn naaste?  
 

Pakistan – Illustraties Sister Claire  

voor de Urdu, Sindhi, Parkari Bijbel  

Zendingserfgoedkalender 2024  

 
 

Sinds 2015 verschijnt jaarlijks de Zendingserfgoedkalender.  
 

Een kalender in de traditie van de vroegere vertrouwde  

Missie-Zendings-Kalender (MZK). Dit leverde sindsdien vele positieve 

reacties op, zodat ook voor 2024 – in de traditie van de MZK – al voor 

het tiende jaar de Zendingserfgoedkalender wordt uitgegeven.  

De afbeeldingen zijn dit jaar illustraties in een drietalige Pakistaanse 

Bijbel geschilderd door Sister Claire. Zowel haar werk als deze Bijbel 

zijn uniek. De kalender geeft informatie over Pakistan en het  

christendom in het land. Verder over projecten van Kerk in Actie in het 

land en over de kunstenares zuster Marie Claire en haar grote oeuvre.  
 

Bij deze kalender is een set van vier Kerstkaarten van deze  

wandkleden verschenen.  
 

Voor € 7,00 per set zijn ook deze te bestellen. Kerk in Actie juicht de 

voortzetting van de MZK traditie toe en beveelt deze van harte bij u 

aan.  
 

Mooi om te hebben en leuk om weg te geven!  
 

Bestel nu de kalender  
 

De zendingserfgoedkalender 2024 is voor € 10,00 te bestellen bij: 

Marja van Dam, graag in contanten. 

E-mail: mcavandam@icloud.com onder vermelding van: 

of per telefoon: 06 26 75 96 34  
 

********* 
    

‘God brengt bijeen wie met elkaar delen.’ 
Rwanda 



18 

 

Vanuit het parochiebestuur 
 

Verslag van de bijeenkomst op 
29 Oktober 2023 van  

De geloofsgemeenschap Sint Bonifatius De Rijp. 
 

Aanwezig waren ongeveer 50 personen. 
 

Net voor de corona toesloeg is er een eerste  

overleg geweest met de geloofsgemeenschap. 
 

Besproken werd het visie-transitieplan van het  

parochiebestuur. Het is niet mogelijk om door te 

gaan met zoveel kerken, terwijl er door weinig 

mensen gebruik van wordt gemaakt. 
 

Ook deze mooie kerk en de pastorie moeten  

worden verkocht. 
 

Hans Karels, penningmeester van de R.K. Parochie 

Maria, Moeder van God, geeft uitleg waarom  

sluiting noodzakelijk is: 

- De parochie kan de kerk niet meer onderhouden. 

Elke 6 jaar wordt een onderhoudsplan opgesteld. 

Voor de lopende periode was het berekend bedrag 

€ 250.000. Subsidiabel is echter maar ongeveer  

€ 70.000. Dus is het onderhoud teruggebracht naar wat beslist moest 

worden gebeuren aan de kerk. Als we het plan hadden uitgevoerd had 

dat de kerk € 200.000 extra gekost. Wel veroorzaken we op deze wijze 

achterstand in onderhoud, wat we nooit meer kunnen inhalen. 
 

- Aan de pastorie is al jaren geen onderhoud gepleegd. Er is dus  

achterstand, hierdoor zijn de energiekosten zeer hoog.  
 

- Over 2022 was het resultaat van de parochie ruim € 120.000  

negatief. Ook over 2023 wordt een groot negatief resultaat verwacht. 

Er moeten dus kosten worden bespaard. 
 

- Het is niet meer mogelijk wekelijks een kerkdienst te verzorgen. In 

de toekomst zal er slechts 1 priester beschikbaar blijven voor onze  

parochie. 
 

- Er komen weinig mensen naar de kerk in De Rijp. De kerkdiensten 

kunnen ook in het secretariaatsruimte worden gehouden. 
 

In overleg met het team van De Rijp is de verkoopprocedure gestart. 

Een makelaar is aangesteld. Deze gaat de verkoop regelen. Er komt 

een brochure die verspreid wordt aan relaties van de makelaar en  

andere gegadigden. Tevens wordt de kerk en pastorie op Funda te  
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koop gezet. Binnenkort komt er een groep genodigden om de kerk en  

pastorie te bekijken. 
 

De procedure van de verkoop dient volgens de regels van het Bisdom 

te gebeuren. Het dient zorgvuldig, objectief, transparant en toetsbaar 

te verlopen. 
 

  Wat betekent dat: 
 

Een makelaar benoemen. Makelaar Brantjes is acceptabel voor het  

Bisdom en heeft veel ervaring met verkoop van kerken. 
 

Een taxateur benoemen. Deze moet betrouwbaar zijn ook voor het  

Bisdom. Taxatieprijs moet lager zijn dan de uiteindelijke  

verkoopopbrengst. 
 

Het koopcontract wordt opgemaakt door een jurist. De parochie werkt 

met een advocaat die veel voor het Bisdom werkt. 
 

Kopers dienen biedingen te doen bij een notaris. De notaris maakt een 

proces verbaal op van de biedingen. Vervolgens kiest het  

parochiebestuur een partij. Dit hoeft niet per se de hoogste bieder te 

zijn. 
 

Vervolgens vraagt het bestuur een Bisschoppelijke Machtiging aan en 

tevens een machtiging om de kerk aan de eredienst te onttrekken. 

De hele procedure zal met het team van de geloofsgemeenschap Sint 

Bonifatius worden gecommuniceerd. U kunt ook vragen stellen. Er is 

alle tijd. De levering van de kerk zal op zijn vroegst volgend jaar in de 

zomer zijn. 
 

Er is tijd om vragen te stellen of opmerkingen te maken. 
 

Had de kerk niet verhuurd moeten worden voor evenementen?  Dat 

had deze situatie niet kunnen redden. 

 

In 2019 bij de eerste bijeenkomst is een werkgroep gevormd om naar 

de herbestemming van de kerk te kijken. Door corona en het overlijden 

van twee mensen van de werkgroep is hier geen voorstel van  

gekomen. 

 

Hoe is het geregeld met de begraafplaats? De begraafplaats blijft  

eigendom van de parochie. Er is overleg geweest met de vrijwilligers 

van de begraafplaats. Zij willen een werkruimte op het kerkhof hebben. 

Deze ruimte is mogelijk ook geschikt, naast de secretariaatsruimte, om 

te gebruiken voor een Allerzielen bijeenkomst. 

 

Hoe zit het met het pad? De strook grond vanaf de brug aan de kant 

van de secretariaatsruimte blijft eigendom van de parochie. De strook 

naast de kerk is eigendom van de kopers van de kerk. 

 

Is bekend wat de financiële resultaten zijn van De Rijp binnen de  
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parochie? Ja, er wordt een aparte berekening gemaakt voor De Rijp.  

Dick Lambalk geeft een toelichting. Deze resultaten zijn ook negatief. 
 

Er zijn mensen beschikbaar voor diensten onder leiding van  

parochianen? Is het mogelijk dat zij meer diensten kunnen verzorgen? 

Pastoor Marcelo zal met hen overleggen. 
 

Weliswaar wordt de kerk verkocht, maar de geloofsgemeenschap in 

Graft-De Rijp blijft bestaan. Door een steeds lager aantal bezoekers 

van de reguliere vieringen kunnen we deze vieringen ook houden in 

onze secretariaatsruimte.  
 

Wat gebeurt er bij begrafenissen waarbij veel mensen aanwezig zijn? 

Voor begrafenissen, met een groot aantal bezoekers of bij andere  

bijeenkomsten waarbij een te groot aantal mensen komen, kunnen we  

uitwijken naar andere gebouwen (Grote NH kerk of een andere ruimte). 
 

Het is begrijpelijk dat het voor de parochianen een emotionele en  

droevige gebeurtenis is, dat na zoveel jaren de kerk zal worden  

verkocht. Ook voor het bestuur is dat zo. Het bestuur had dit ook liever 

anders gezien, maar het is noodzakelijk om te komen tot een vitale  

parochiegemeenschap. 
 

***** 
 

Mariabeeld Schermerhorn    
 

Op zondag 5 november 2023 ging ik op uitnodiging 

van Ad de Vries naar Schermerhorn. Er was een  

bijeenkomst in het pand van Zorgcirkel De Horn en 

daarna werd het beeld van Maria onthuld. 
 

Bij een bezoek van het Catherijneconvent, wat bij een 

kerksluiting altijd wordt geconsulteerd om advies te 

geven over de christelijke kunst en erfgoed wat dan 

mogelijk aanwezig is,  werd het plan geopperd om het 

Mariabeeld op de algemene begraafplaats te plaatsen. 

Er moest een plan worden gemaakt,  een vergunning 

bij de gemeente worden aangevraagd en het beeld 

moest door een kunstenaar worden bewerkt. Dat werk 

werd door de mensen uit Schermerhorn gedaan. Mijn 

werk was alleen een machtiging bij het Bisdom  

aanvragen. 
 

Iets eerder dan normaal wanneer ik naar de kerk van Purmerend ga, 

vertrok ik naar het Hornplein. Ondanks dat ik vroeg was waren bijna 

alle kerkgangers van Schermerhorn al aanwezig. In de viering ging het 

over Job en Allerzielen, waarbij o.a. de overledenen  van de  

geloofsgemeenschap van Schermerhorn werden herdacht. Een  
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inspirerende en mooie viering! Mooi om mee te maken. Na de viering 

was er koffie/thee met gebak (ben ik altijd voor in). 

   

Tijd voor een praatje! Hoe gaat het met de geloofsgemeenschap?   

Iedere maand houden we een dienst in De Horn, vertelde Aad. De 

kerkgangers van vroeger zijn als het kan half aanwezig. De sfeer is 

goed. Enkele mensen gaan op andere zondagen naar Ursem, dat is 

vlak bij. Naar Purmerend (nog) niet. We houden natuurlijk in de gaten 

wat er met onze kerk in Schermerhorn gebeurd. We zien wel eens wat 

mensen in en uitlopen. Straks wordt mogelijk, dit gebouw van De Horn 

ook gesloopt dan zoeken we een andere plek. 

 

Inmiddels was kapelaan Mariusz ook gearriveerd en konden we naar de 

onthulling van het Mariabeeld op de algemene begraafplaats lopen. De 

zegen kwam van boven want het regende pijpenstelen. Gelukkig recht 

naar beneden maar wel langdurig.  

 

Op de Algemene begraafplaats stond het beeld verpakt in een doek.  

Ad de vries trok het doek weg en Hans Nieuwkamp zegende het beeld 

in met nog meer (wij)water. Daarna zongen we gezamenlijk een  

Lourdeslied en zocht ik een drogere plek op. 

 

Als u een auto- of fietstochtje wilt maken met een doel, ga dan eens 

langs bij de Algemene Begraafplaats van Schermerhorn. Bij de ingang 

zit u zo de Nis met het Mariabeeld. 

 

Dank aan alle mensen die zich inspannen voor de geloofsgemeenschap.  

 

Hans Karels, namens het parochiebestuur Maria, Moeder van God 
 

***** 

Kerkbalans 2024 
In januari 2024 gaan we onze Actie  

Kerkbalans houden.  
 

Reeds nu zijn de leden van de commissie hier 

mee bezig. 
 

Zoals ieder jaar willen we een aantal punten 

aanpassen. Met name betreft het de wijze 

van verspreiding van de circulaire.  
 

In Purmerend en omstreken brachten we de 

circulaire apart rond naast het  

Parochiemagazine. In andere  

geloofsgemeenschappen wordt dat al jaren 

gelijk met de verspreiding van het parochie-

blad gedaan.  
 

De opmerking dat een gecombineerde  
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bezorging ook kan, is door enkele lopers naar voren gebracht. Dus  

willen we dat in januari 2024 ook gaan toepassen voor Purmerend.  
 

Om dit en andere ervaringen van vorig jaar door te nemen en ook om 

een gezellige bijeenkomst te organiseren, willen we op 15 december 

om 15.30 uur een bijeenkomst organiseren in de Nicolaaskerk voor 

alle lopers van het Parochiemagazine en alle lopers van Kerkbalans. 

 

Het duurt hooguit 1 uur en er is koffie/thee en gebak. 

Irene Rutte is op dit moment niet aanwezig, die dus niet bellen of  

mailen. Ze is weer terug op 15 december! 

Wilt u zich opgeven bij hanskarels@live.nl  

Dit voor het aantal gebakjes!  
 

********* 
 

Ingezonden 
  Expositie in kerstsfeer 

 

U kunt iets aanleveren voor een expositie in 

kerstsfeer in het weekend van 16 en 17  

december a.s. in de kapel van Kerkhof  

Overweersepolderdijk. 
 

Wilt u een kerststal uitlenen of hebt u iets  

anders wat bij u het kerstgevoel oproept?  

Wilt u daarvoor iets een weekend uitlenen? Het 

kan een (mini)kerststal, een kunstwerk zijn, 

dat Kerst verbeeldt, een gedicht (mooi geschreven of geprint en  

ingelijst), Als het maar een ‘kerstgevoel’ geeft. Het moet ook  

geëxposeerd kunnen worden, aan de wand, op een tafel of in een  

vitrine. Kunstenaars kunnen ook nog iets maken in de komende tijd om 

te exposeren en mogelijk ook te (laten) verkopen. 
 

Deze expositie wordt gehouden in het weekend van 16 en 17 december 

a.s. en is dat weekend te bezoeken van 11:00 – 16:00 uur.  

De expositie wordt vrijdag, de 15e ingericht; het zou heel fijn zijn als u 

het dan kunt (laten) brengen en kan of zondag aan het einde van de 

middag of maandag 18 december weer opgehaald worden. 
 

Er zullen zo goed als zeker diverse artikelen van de Wereldwinkel te 

koop zijn en mogelijk ook van kunstenaars van o.a. Cordaan en Odion.  
 

Namens de Stichting Kerkhof Overweersepolderdijk,  
 

U kunt – als u iets wilt vragen of exposeren –  

contact opnemen pertelefoon op 0299 – 427823,  

maar nog liever mailen naar info@keeskasbergen.nl  

 

mailto:info@keeskasbergen.nl
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R.K. geloofsgemeenschap 

H.H. Nicolaas/Catharina 
 

Nieuws van ‘Kerkbeheer’. 
 

Het samen luisteren naar het woord van God en het  

vieren van de sacramenten zijn het belangrijkste in dit gebouw.  
 

Een mooie inspirerende omgeving zoals beeld, geluid, muziek en  

aankleding zijn ondersteunend maar niet 

minder belangrijk. De beheergroep levert 

daar een bijdrage aan, zowel tijdens als 

vooral buiten de diensten. Er wordt dus  

gewerkt in de kerk door kosters en anderen 

die regelmatig de handen uit de mouw  

steken.  
 

Er is in de ruim 30 jaar dat we hier ‘Kerken’ 

veel veranderd zowel in de kapel, priesterkoor als de overige ruimtes, 

qua inrichting maar ook techniek en aankleding. Dit alles gericht ook 

op een eventueel meer gebruik van de kerk voor andere passende  

bijeenkomsten. Verder zijn er al diverse  grote restauraties geweest. 

Te veel om op te noemen. Toch een korte opsomming van de laatste 

werkzaamheden: 
 

Klein onderhoud (voortdurend) verwarming, verlichting en  

schilderwerk. Begeleiden van de SIM restauratie, (Subsidie  

Instandhouding Monumenten), een regeling van het rijk en mede  

gefinancierd door de BimBam en uiteraard de eigen middelen.  

De oude kandelaars zijn verguld. Restaureren en plaatsen van de  

jonge Christus als ‘Salvator Mundi’. Ook zijn de in coronatijd snel  

aangelegde kabels van ons video en streaming-systeem weggewerkt. 

En ga zo maar door. 
 

Uit de kerken die aan de eredienst zijn onttrokken willen we graag een 

bijzonder object in de Nicolaas plaatsen zo krijgen de ramen uit de  

Goede Herder te Landsmeer een plek in de kapel. Ook gebruiken we 

hier het Liturgisch vaatwerk uit Schermerhorn.  
 

Als laatste hebben we een tekst aangebracht boven het gordijn achter 

het altaar: Ubi caritas et amor, Deus ibi est….. 

(Congregavit nos in unum Christi amor) 
 

Waar goedheid en liefde heersen, daar is God. 

(De liefde van Christus heeft ons bijeengebracht.) 
 

Caritas kent meerdere vertalingen vaak wordt vriendschap gebruikt 

maar ook goedheid en dat straalt onze caritas uit. De katholieke  
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organisatie die ook in onze parochie enorm veel goed doet. De tekst is 

een aansporing om dat te blijven doen. Hier vanuit dit gebouw. 
 

Hebben wij nog wat te wensen? Ja zeker: 

We willen graag een passende wijwatercontainer in de kerk plaatsen 

waaruit het mogelijk is om wijwater voor thuisgebruik mee te nemen. 

Ook zijn we al lang op zoek naar een hangende koperen of zilveren 

Godslamp voor in de kapel. Verder willen we graag een Reliek  

H. Nicolaas hier in ons midden hebben.  
 

Een grote wens is comfortabeler en passende stoelen in de kerk en 

eenduidiger kleurstelling  van al het houtwerk. Dat gaat veel geld  

kosten en dat is niet eenvoudig. Wellicht heeft u daar een oplossing of 

idee over. Dat horen we graag. 
 

We zijn eigenlijk nooit klaar. Suggesties en hulp meer dan welkom.  

Alvast dank daarvoor. 
 

Harry Brinkman. 

***** 
Gebrandschilderde ramen 

 

De twee glas-in-lood ramen (ca. 1950) zijn hierheen gebracht uit de 

'Goede Herder' kerk van Landsmeer die in 2022 aan de eredienst is 

onttrokken. De ramen zijn in 2023 hier in deze kapel geplaatst en  

tonen: 

1. De Heilige Augustinus (theoloog, filosoof en kerkvader die leefde van 

345 tot 430), een hand voor de borst en de ander wij-

zend opgeheven. Rond zijn hoofd in de aureool staat zijn 

naam.  

Een groepje leerlingen luistert onderin naar 

hun leermeester. 
 

2. De Heilige Possidius, een leerling van  

Augustinus, de heilig verklaarde auteur van 

de 'Vita St. Augustini', Hij werd later 

bisschop van Calama. In zijn hand een 

schrijfveer en in zijn andere hand een  

banderol met de tekst: "poss. vita Sta Aug. 

Cap III et praesentes et absentes  

sermonibus ac libris docebat", ("uit het le-

ven van St. Augustinus, Hoofdstuk III. Hij 

onderwees zowel hetheden als het afwezige 

met woorden en boeken'), een passage uit 

de 'Vita'. Onderaan enkele geestelijken in het scriptorium, 

met inktpotjes en boeken. Volgens de overlevering zijn de 

ramenin 1984 naar Landsmeer gekomen en afkomstig  
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uit de regio Nijmegen. Vanwege de iconografie stammen ze mogelijk 

uit het Augustijnen klooster in Nijmegen.  

In 1973 verliet de gemeenschap een groot dee van het klooster. 
 

Harry Brinkman 

***** 
De kerkverwarming en de toekomst. 

 

Help ons met je kennis en kunde, voor het  

inregelen en het up-to-date houden van onze  

verwarmingsinstallatie.  
 

Ik sta als oudere al vele jaren met plezier aan het 

roer van de verwarming van onze Nicolaaskerk, 

maar daar komt nu een einde aan. Het is tijd voor 

verandering.  Hoe kunnen wij als kerk inhaken op 

de huidige energie transitie? 
 

Wil je hier op reageren stuur dan een email naar:  

kerkbeheer e-mail: FV@outlook.com        

Of op zondag na de viering. Frans Vlaar 
 

                           ********* 
R.K. geloofsgemeenschap 
Sint Bonifatius 

 

Nieuws uit de Sint Bonifatius geloofsgemeenschap 
 

Op donderdag 2 november hebben we in een warme  

viering de overledenen van het afgelopen jaar herdacht.  
 

Jaqueline Stoop Hos, Henk Hoek, Valentinus Maria Smit, Helmut  

Kuiper, Everardus A.H. Oostwegel, Catharina Beumer van Straten, Tiny 

Vredevoort, Pastoor Luis Weel, Henk Poel, Maria Margaretha de Boer 

Schipper, Nel van der Heide Tromp, Maria Rotteveel Beumer, José  

Hazes Stoop, Annie Sombroek, Piet Roelofsen, Piet Blokdijk, Gré Smit 

Klijn, Ans Duin de Ruijter, Irma Twint Mul, Gerardina Maria Nootebos, 

Sjaak Besseling,Johanna Divera Schipper Bakker.  

 

Gesterkt door mooie herinneringen en de troost van elkaar  

gingen de aanwezige families met een witte roos en lichtje  

naar begraafplaats of huis. 

***** 

Dank voor de produkten in de mand voor de voedselbank, die worden 

2x  per maand naar Purmerend gebracht. 
 

Vanaf heden kerken we weer in het secretariaat gebouw ivm met de 

stookkosten, u bent van harte welkom.          

Marja van Dam. 
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144 jaar Sint Ceciliakoor 
 

Het gemengd koor Sint Cecilia uit De Rijp bestaat 144 jaar en is  

daarmee de oudste vereniging in het dorp. Echter, allerlei tekenen  

geven aan dat het koor geen langer leven beschoren is.  
 

Natuurlijk veroudert het koor, maar met 

het huidige bestand aan leden en  

projectleden zit de koorklank er nog goed 

in. Zeker onder leiding van de huidige  

dirigent Ilia Belianko ligt de lat erg hoog.  
 

Er zijn andere factoren die tornen aan het 

voortbestaan.  

Neem de klimaatproblemen met de hoge  

energierekening; in de wintermaanden is 

de kerk gesloten en zijn de diensten van 

de St. Bonifatius geloofsgemeenschap in een klein parochiehuis. Hier is 

geen plek voor koor én gelovigen. Daarnaast is door het tekort aan 

voorgangers het aantal diensten teruggebracht tot éénmaal per maand. 

Tenslotte is het teruglopende kerkbezoek een tergend feit, dat noopt 

tot nadenken over de toekomst. Waarom met 25 leden op de  

koorzolder zingen voor z’n 10 gelovigen in de kerk? 
 

Met deze ‘donkere blik’ gaat het koor binnenkort op de jaarvergadering 

een besluit nemen wanneer de deur naar de koortrap gesloten wordt. 

Een besluit dat nu reeds als zeer treurig wordt ervaren bij de leden, die 

al vele jaren hun stem lieten horen. 
 

Nog eenmaal wil het koor uitpakken met Kerstmis. In de Nachtmis 

zingt het St. Ceciliakoor de Mis in G van Franz Schubert. Versterkt met 

zeven projectleden, repeteert het koor al vanaf september deze  

wondermooie mis en de bijpassende kerstliederen.  

Dirigent Ilia Belianko heeft in zijn netwerk weer violisten en solisten 

naar De Rijp getrokken. Het belooft een hoogtepunt te worden in het 

koorbestaan.  
 

Na de Kerst sluiten? Wellicht verzorgt het koor nog de zang in twee  

oecumenische diensten en is het eindstation de mis met Pasen, als er 

nog een dienst is in De Rijp waarvoor wij uitgenodigd worden.  

Het stokje van de oudste vereniging in De Rijp wordt dan doorgegeven 

aan de Rijper IJsclub, maar voor die tijd zien wij graag een volle  

Bonifatiuskerk in de Nachtmis op 24 december. 
 

Welkom namens het koor, Gervien Pielage. 
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Raad van Kerken Graft-De Rijp en Graftdijken 

  

Week van het gebed voor de eenheid.  

  

Een Oecumenische viering op zondag 28 

januari, 10.00 uur, in de Doopsgezinde 

Kerk te De Rijp. 

  

Georganiseerd door de plaatselijke kerken: 

Protestantse Gemeente, Doopsgezinde Gemeente en RK  

geloofsgemeenschap St. Bonifatius. 

Voorganger is kapelaan Mariusz Momot.  

Muzikale ondersteuning: Sint Celiliakoor olv Ilja Belianko. 

  

Het jaarthema is: Heb God lief…. en je naaste als jezelf. 

  

De Week van het Gebed voor de Eenheid is een jaarlijks terugkerende 

week waarin wereldwijd miljoenen christenen samen bidden. Door dit 

te doen ervaren we dat we verbonden zijn met God en met elkaar.  

Tegelijk tonen we onze betrokkenheid met de wereld om ons heen door 

te bidden voor wat er speelt in de samenleving, dichtbij en ver weg. De 

wereldwijde kerk kent vele uitingen en kleuren. Tijdens de jaarlijkse 

gebedsweek vieren we, dat we ondanks deze verschillen verbonden 

zijn. We erkennen dat eenheid niet vanzelfsprekend is en zien daarom 

het belang van het gebed hiervoor. 

  

Kerstsamenzang 

De oecumenische kerstsamenzang vindt plaats 

op zondag 17 december, om 10.00 uur in de 

Grote Kerk in De Rijp. Natuurlijk worden er weer 

veel bekende kerstliederen gezongen. Ook kunnen we 

luisteren naar het Kerstevangelie, gedichten, gebeden en een 

hedendaags kerstverhaal. 

De muziek wordt verzorgd door organist Gerard Jan Slegt en 

het dameskoor Bella Donna onder leiding van Saskia Verdonk. 

Heel fijn dat het dameskoor na een tijdelijke onderbreking, 

weer actief kan zijn.  

Iedereen is van harte uitgenodigd om deze kerstsamenzang bij te  

wonen.  

PS: Vanwege de hoge energiekosten, zal er in de kerk beperkt worden 

gestookt. Trek dus warme kleren aan!! 
 

Rijper Kerstmarkt 

Op zaterdag 9 december 2023 is er in de Grote Kerk van De Rijp een 

kerstmarkt van 11.00  tot 15.30 uur. Er zijn 18 kramen met een  

verscheidenheid aan waren. Ook is er een “kerstboomverloting”,  

catering met veel lekkers, en verkoop van mooie kleding. 

 

De Rijp 
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Heeft u………. 

. voor de kerstboomverloting nog één of meerdere prijsjes? 

. voor de 2e-hands-afdeling nog (oude)  kerstspullen? 

. voor de kledingverkoop nog iets moois in de kast hangen 

Neem dan contact op met theadewildt@quicknet.nl, 06-23876912 of 

met Trijnie de Rooij, 06-42492997 

De markt wordt georganiseerd door de PKN-kerk Graft, De Rijp,  

West- en Oost-Graftdijk. 
 

Verhuizen 

Beste mensen, 

Misschien heeft u het al gehoord, zo niet, ik ga verhuizen. Na 53 jaar 

verlaat ik De Rijp om te vertrekken naar Alkmaar. Het huis en de tuin 

op het Zuideinde kan ik niet meer bijhouden en de trap is ook zoiets. Ik 

heb samen met mijn partner Rob een appartement gevonden waar  

alles gelijkvloers is. Op 1 december krijgen we de sleutel en ik hoop 

Kerstmis te vieren in ons nieuwe onderkomen. Ik heb altijd met veel 

plezier in De Rijp gewoond en vele vrienden gemaakt door de jaren 

heen. U zult mij niet helemaal gaan missen, ik blijf werken op kantoor 

op de vrijdagmiddag, de maandag werk ik dan thuis.  

Mijn telefoonnummer blijft hetzelfde u kunt mij gewoon bellen indien 

nodig.  Ilone 
 

Kerstvieringen in de Rijp 

Zondag 24 december 21.00 uur, Nachtmis.  

Kapelaan Momot gaat voor en het  

st. Ceciliakoor verzorgt de zang.  

Het voorprogramma begint om 20.45 uur. 

Maandag 25 december om 10.00 uur: 

Kerstviering verzorgd door AMOS met  

samenzang. 

Voor het verdere rooster raadpleegt u a.u.b. 

het rooster in dit magazine en in de Agenda die 

eind november uitkomt. 
 

******** 
                    WOORDELIJK 

 

 

Ieder van ons wordt geroepen door Uw stem van binnenuit 

tot juist deze unieke mens. 

Geef mij de innerlijke stilte om te luisteren naar die stem. 

Geef mij het inzicht mijn roeping te verstaan 

en de moed en het vertouwen om te zeggen: 

“Hier ben ik” 
                                     Bron: Mediapastoraat RKK/KRO 
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R.K. geloofsgemeenschap 

Joannes de Dooper 
 

 
 

Donderdag 14 december 2023  

 

Z-inn kapel Zuidoostbeemster 

14.30 uur tot 16.30 uur (inloop met koffie 14 uur )een gezellige  

kerstmiddag metLianne Bakker aan de piano.  

Zij zal ons instemmen op kerst met bekende en minder populaire  

winter- en kerstliederen maar ons ook begeleiden met de samenzang.  
 

Vrijdag 15 december 2023  

 

Keyserkerk Middenbeemster  

 

14.30 uur tot 16.30 uur (inloop 14 uur) een gezellige kerstmiddag met 

het befaamde vrouwenensemble Rusalki uit Alkmaar.  

Vier vrouwen zingen kerst- en winterliederen uit verschillende landen in 

schitterende kleding. Je waant je in dat land waarvan ze zingen. 
 

De samenzang zal Jan Pronk begeleiden.  

We zijn dankbaar voor de medewerking van de verschillende kerken 

Beemster.  
 

In beide middagen horen we ook een verrassend kerstverhaal en  

natuurlijk hebben we lekkernijen voor de inwendige mens bij een mooi 

gesprek in de pauze. 
 

De toegang is vrij, er is wel een collecte. 

Aanmelding graag via Elly Rijswijk  

(elly.rijswijk@hotmail.com   

of 06 33 35 01 09)  
 

********* 
Laudato Si 

Op zaterdag 13 januari om 15:00 wordt in de Sint Nicolaas kerk de film 

Laudato Si vertoond.  

Een film met paus Franciscus over de  

gevolgen van de klimaatcrises.  

In deze film reizen geselecteerde mensen 

uit naar verschillende werelddelen om te 

spreken over de gevolgen van de klimaat-

verandering voor hun thuis. 
 

Na de film praten we na met een kopje koffie of thee. 

U bent allen van Harte welkom. 

    

Marja van Dam. 
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R.K. geloofsgemeenschap 

De Goede Herder 

 
  
 

  

  
 

 

 
 

 
 

 
 
  

Mijmering 
 

We staan weer aan het begin van de kerstperiode. Overal horen we 

straks weer de bekende liederen. Met als thema “vrede op aarde”.   
 

Vrede een woord dat op dit ogenblik ver van ons afstaat. Het is net of 

de wereld op hol geslagen is. Oorlogen in de Oekraine en Israël. Ook in 

Afrika liggen volkeren met elkaar overhoop. En in ons eigen land  

gunnen we elkaar het licht niet in de ogen. Als het ons niet bevalt dat 

steken of erger nog we schieten er op los.  
 

Onze eigen wereld is verworden tot een wereld waar het gaat om onze 

eigen ego. Misschien dat de afgelopen verkiezingen er iets aan kan  

veranderen. Er is nu een beweging op gang gekomen die daar een halt 

aan wil toeroepen.  
 

In Bethlehem is een Kind geboren dat een voorbeeld voor ons is  

geworden. God is naar ons toegekomen in een Kind om ons te laten 

zien hoe wij leven moeten.  
 

Het grootste gebod is “hebt elkander lief”, niet alleen je naaste maar 

ook anderen. Is dat zo moeilijk? Voor veel mensen blijkbaar wel.  

Alhoewel niemand van ons in staat is te denken dat naastenliefde en 

goedheid verkeerd is. Maar probeer het maar eens. En het is niet iets 

wat geldt alleen voor gelovigen, christen of moslim, nee het geldt voor 

iedereen. Daarom vieren we allemaal kerstmis. Want op een of andere 

manier geloven allemaal in het feest van de mensenliefde. Ook al kun  

In memoriam 

 

Op 20 oktober j.l. is op 73 jarige leeftijd mijn lieve  

vrouw, moeder en oma Plonie van der Wijk overleden.  
 

Op 26 oktober hebben we afscheid van haar genomen  

in de Nicolaaskerk. Dat afscheid was een  eerbetoon  

aan haar.  
 

Zij heeft veel gedaan voor onze geloofsgemeenschap.     
              

Begonnen met het regelen van de kindercrèche op  

zondag, schoonmaken van de kerk, koffiezetten op de   

zondagmorgen en ook nog meezingen in het Goede Herderkoor.  

Wij zullen haar missen en vragen u om haar in uw gebeden te gedenken.  
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je hemelsbreed van elkaar verschillen, kunnen opvattingen ontzettend 

uiteenlopen. Er zijn zaken waarover mensen het nooit eens met elkaar 

zullen worden. Maar alle mensen zijn volkomen één in hun denken over 

goedheid en liefde.  
 

Dat geldt ook voor onze wereldleiders die beslissen over oorlog of  

vrede. Ook zij staan aan de voet van de kribbe met hun geschenken. 

Laten zij tot besef komen dat naastenliefde belangrijker is dan een 

stukje land veroveren. Ik wens u een vredige kerstdagen en alvast een 

goed 2024. 
 

Ide van der Wijk 

********* 
 

R.K. geloofsgemeenschap 
Sint Franciscus van Assisi 
 

 

Kerkwerkrooster 

 

 

 

 

 

 

Mocht u verhinderd zijn , neem dan tijdig contact op met een ander. 

        

Wist u dat…… 
 

 De Kerstnachtviering in ons eigen kerkje is, om 21 uur 

 Eerste Kerstdag is de viering om 10.00 uur  

 Kijkt u goed op het rooster, er is niet elke week een viering. 

 Per mail hopen we u ook op de hoogte te houden , indien er wat 

speciaals is, of bij eventuele veranderingen. Geef zo nodig u  

   e-mailadres door. 

 We na de weekendviering een Bloemengroet brengen aan zieke of 

actieve parochianen. Weet u iemand , geef het door aan Emmy 

Maas, Trees Vrolijk of Sylvia de Wit 

 Er nog veel meer info over onze Franciscuskerk staat op de site ? 

www.parochie-oosthuizen.nl bijgehouden door Hans de Waart 
 

Voor de volgende uitgave kunt u tekst aanleveren per email aan  

annettevrolijk1@gmail.com 

Voor 15 januari 2024, de redactie in Purmerend verwerkt de info. 
 

********* 

 11 dec. t/m 16 dec.  Adriana Pascutto  Annete Vrolijk

 2024

 8 jan. t/m 13 jan.  Trees Vrolijk  Aaf de Hoop

 29 jan. t/m 3 febr.  Ina Bouwman  Marites Snoek

http://www.parochie-oosthuizen.nl
mailto:annettevrolijk1@gmail.com
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R.K. geloofsgemeenschap 

Onze Lieve Vrouwe Geboorte 
           

           Zondag 5 november hadden we een  

           samenkomen om  10.00 uur, in de Horn, zoals elke eerste 

zondag van de maand. 
 

Er waren vele mensen aanwezig, omdat we ook op deze dag al onze  

bekende overledenen, maar ook degenen die naamloos, onbekend of 

onbemind zijn te gedenken. 

Ook al de overledenen van oorlog en geweld, dichtbij of verweg. Zij 

hebben ook familie die rouwt om hun en zoeken troost bij U. 
 

Elke dag blijven we verbonden met elkaar en met God. 

Hij geeft ons vertrouwen om elkaar terug te zien na de dood, want wie 

sterft, word eeuwig opgenomen door Gods liefde. 
 

Met een mooie tekst van Marinus van de Berg en vele andere mooie 

teksten en liedjes voelde het goed om dit samen te kunnen en mogen 

doen. 
 

Na het samen komen gezellig aan de koffie en wat 

lekkers, omdat we daarna met velen naar het 

kerkhof trokken. Ondanks de 

felle regenbui, om daar de 

nieuwe nis voor Maria, die  

altijd in de dagkapel van onze 

katholieke kerk stond een 

mooie plek te geven. Daar 

waar we nog een kaarsje  

kunnen aansteken, of om of 

even naar toe te gaan. 
 

Pastoor Hans Nieuwkamp, heeft in de dienst het 

een en ander over Maria verteld en op het kerkhof 

haar ingezegend en wij sloten dit af met een Ave 

Maria lied. 
 

Het was fijn om te zien dat we er met zovelen waren. 

Een mooi moment. Anita bellekom 
 

********* 

Ieder jaar mogen we in de verwarring van de wereld  

stil staan bij het wonder van kerstmis. 
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Zondag 1 oktober kwamen we weer samen in De Horn. 
 

We hadden met z'n drieën, Margo, Coba en Anita een speciale  

Mariaviering gemaakt, met mooie teksten en vele Maria liedjes. 
 

Voorin hadden we een tafel met vele Maria beelden, mooi opgesteld. 

Er waren 38 mensen bij elkaar gekomen, om dit samen te vieren en die 

het fijn vinden om zo samen te mogen komen. 

Aan het eind hadden we de mensen gevraagd om nog even te blijven 

zitten en te luisteren naar een lied, wat we toch wel erg bijzonder, 

mooi vonden. 

Het is een lied van Matthijs Buwalda, Jozef. 

Een lied waarin Matthijs, zegt dat er veel over zijn vrouw Maria word 

verteld, maar dat we van Jozef weinig hoorde .... 

Luister het maar eens, als dat U lukt en anders vraagt U het aan  

iemand. Iedereen bij ons vond het een bijzonder lied en kregen de 

tekst mee naar huis. 
 

Daarna hebben we gezellig nog een kopje koffie gedaan en nagepraat. 

Het was een fijn samen zijn. 
 

Kerk zijn is Maria zijn,  
is die gemeenschap zijn 
die in haar schoot leven draagt: 
het leven van Hem, die wij 
elk jaar opnieuw  
in de adventstijd verwachten. 
Een gemeenschap van mensen 
die Hem als leidsman willen volgen, 
en hun levenshouding op Hem afstemmen, 

zodat er een wereld ontstaat van goedheid, 
van vrede en gerechtigheid, 
van inkeer en inzet. 
 

Moge wij zo gemeenschap zijn en blijven. 
 

********* 

Kerk zijn is Maria zijn: 
gemeenschap van mensen die zich  
laten 
bezielen door de Geest. 
Die niets van doen heeft met 
aanzien of macht, 

noch met status of prestatie, 
maar alles met bereidheid om 
"ik zal er zijn voor U" 
de rode draad te laten zijn 
in denken, in doen en laten. 

Kinderkerstfeest 2023 
 

Schermerhorn 
 

Wij nodigen iedereen uit op ons jaarlijks oecumenisch  

kinderkerstfeest in de Grote Kerk te Schermerhorn,  

op zaterdag 23 december om 19.00 uur. 
 

Iedereen is welkom, interesse om mee te doen? 

Repetitie; 14 en 21 december om 14.00 uur  

in het Zwethuis en 22 december om 11.30 uur in de Grote Kerk. 

Aanmelden bij Anita Bellekom (0618118324)  

of Elly Laan-Bakker (ellylaanbakker@hotmail.com) 

mailto:ellylaanbakker@hotmail.com
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Ingezonden 
 

Bijbelquiz 2023:  
Gezelligheid en in de prijzen! 
 

Op 7 november was de jaarlijks 

oecumenische bijbelquiz van het  

Bijbelgenootschap in De Kerk van de 

Nazarener aan de Hoogstraat, onder  

leiding van Gerrit van Ettekoven en Elly Linger.  
 

Acht teams hadden zo een leuke avond, waaronder een team van onze  

geloofsgemeenschap, dit jaar gevormd door kapelaan Marius, twee  

dames (Joke van Overbeek & Thea Voshaar) en twee heren  

(Senne Tharner & ondergetekende).  
 

Traditioneel is het katholieke team  

bescheiden met hun score, maar goed zichtbaar met hun uitmonste-

ring. Tenslotte is meedoen véél belangrijker dan winnen!  

 

Wij noemden ons Annunciatie (= Maria-Boodschap) en verbeelden  

Maria, Jozef, een engel en de evangelisten Matteus en Lucas.  
 

Na de voorstelronde kwam de sfeer er in met drie meezingers. De 35 

meerkeuzevragen waren verrassend en de antwoorden soms  

verwarrend of humoristisch.  
 

De hoofdprijs ging naar De Kerk van de Nazarener en de derde prijs 

naar Geest & Kracht Volle Evangelie Gemeente. Tot ieders verbazing 

mochten wij naar huis met de tweede prijs én, vanwege onze outfit,  

de originaliteitsprijs. Maar eerst hadden we nog een gezellige nazit, 

goed verzorgd door De Kerk van de Nazarener. 
 

Marcel Verdonk 

********* 
KBO ledenbijeenkomst 26 januari 2024 

 

Dhr. Harry Brinkman komt deze middag om ons mee te  

nemen in de verhalen over het Werelderfgoed van de  

Beemster. 

  

Dit beloofd een mooie en interessante middag te worden. U bent dan 

ook van harte welkom en neem gerust iemand mee. De middag wordt 

afgesloten met een gezellige Bingo. Aanvangstijd is 13.30 u en de  

bijeenkomst wordt gehouden in het Stamhuis, Kerkstraat 11 t/o de  

Purmaryn. 

Het bestuur wenst U hele fijne feestdagen, alle goeds voor 2024 en 

hoopt u in het nieuwe jaar in een hopelijk goede gezondheid weer te 

mogen ontmoeten. 
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Gebedje: 

Lieve God, 

wij vieren feest: 

Jezus is geboren! 

dat zingen alle engelenkoren. 

Geboren buiten in een stal. 

Dat had niemand zo gedacht. 

Iedereen had een deftiger plaats 

verwacht. 

Maar Jezus is heel gewoon 

en toch bijzonder. 

Kerstmis is echt een wonder! 

Amen. 

Kleuren, knippen,  

vouwen,plakken en  

hang het in de  

kerstboom. 

Plakrand Plakrand Plakrand 
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Kinderpagina 

 

Pastoor Marcelo, 

Kapelaan Mariusz en 

Diaken Marcel, 

wensen jullie hele fijne  

Kerstdagen!!!  

in een  

kribbe 

geboren. 
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 Aanvraag Misintentie 
 

 

De heer/mevrouw: _____________________________ 
 

Straat: ______________________________________  Nr. ________ 
 

Postcode:  __________  Woonplaats: __________________________ 
 

Telefoonnummer: __________________________________________ 

 

Vraagt een misintentie aan voor (korte beschrijving): 
 

_________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________ 

 

Om gelezen te worden in de viering van 10:00/19:00 uur te: 

  

Purmerend op datum: __________________ 
 

De Rijp  op datum: __________________ 
 

Oosthuizen op datum: __________________ 
 

Westbeemster op datum: __________________ 
 

Schermerhorn op datum: __________________ 
 

Landsmeer op datum: __________________ 
 

Purmerend dagkapel 09:00 uur  op datum: __________________ 
 

Aankruizen wat van toepassing is. 

 

 De prijs per intentie is vrijblijvend u kunt deze over maken op 

 IBAN: NL13 INGB 0000 5771 30 t.n.v. 

 Interparochiële Stichting Nicolaas- en Paulusparochie  

 o.v.v. Misintentie en de gewenste naam.   
 

 Inleveren: brievenbus van de Nicolaaskerk (achterzijde kerk) 

 in een envelop met de vermelding "misintentie". 

 En graag ruim vóór de aangevraagde datum. 

 Ook kunt u deze intentie afgeven, mailen of versturen naar: 
 

 Dhr. J.D. ter Mull 

 Schalmeistraat 16 

 1443 XD  Purmerend 

 Telefoon: 0299 - 42 00 34   

 Email: misintenties@gmail.com    Dec./Jan.’23, 24 
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 MISINTENTIES     maanden dec. / jan. 
Parochie Maria, Moeder van God 

Westbeemster   
 

  Zondag 3 december    

Toos Kloosterboer-Schagen(jaardienst); Jan Dekker; Bep de 

Wit-Zuurbier; Mieke Vollebregt-Alkemade; Herman Zwaneveld; Dirk de 

Wit en Martha de Wit-Schagen; Nic de Jong en Corrie de Jong-Poel; Nic 

van Baar; Richard Laan;Remco Braak; Wim Appelman, Jannie Appel-

man-Velzeboer en dochter Wil; om zegen over een huisgezin. 
 

Zondag 17 december  

Hein Stevers en Tiny Stevers-van Etten; Nic de Jong en Corrie de  

Jong-Poel; Thea Hop-Kiebert; John van Loo; Piet van der Helm en Leny 

van der Helm-Ammerlaan; Truus Roet-van Baarsen; Piet Stroet en 

dochter Annemiek; Paul Buijsman; Om zegen over een huisgezin. 
 

zondag 25 december  

Herman Zwaneveld(jaardienst) Overl.ouders Roet-Beerepoot; 

John van Loo; Riet Duin en overl.familie; Nic Rijper en Ans Rijper-Smit; 

Opa Mobron en Roald Groot; overl.ouders Boots-Twint en broers Sjors 

en Joop; Toos Kloosterboer-Schagen; Jan Schilder; Dik Tol; 

Piet de Jong en Riet de Jong-Butter; Herman van Wonderen; Jan van 

Etten en Annie van Etten-Stroet; Niek van Baar; Jan Dekker; 

Mieke Vollebregt-Alkemade; Judith Bleeker en overleden fam.  

Wim Appelman, Jannie Appelman-Velzeboer en dochter Wil; 

Henk, Rob en Nico van Diepen; Piet van der Helm en Leny van der 

Helm-Ammerlaan; Siem Nooij en Afra Nooij-Roet; Lou Roet en overl. 

ouders Roet-Boots; Hans Paardekooper; Piet Stroet en dochter ]

Annemiek; Jan Dekker; overl. fam.Bijvoet-Twint; pater Luis Weel;  

Richard Laan; overl. ouders Tol-Nieuweboer, dochters Evelien en Betsy 

en zoon Piet. 
 

Zondag 31 december 

Leonardus Granneman en Coba Granneman-Groot ;Toos Kloosterboer-

Schagen; pater Luis Weel; Thea Hop-Kiebert’; Herman Zwaneveld; 

Hein Stevers en Tiny Stevers-van Etten; Nic.de Jong en Corrie de Jong-

Poel. 
 

Zondag 21 januari  

John van Loo; Herman Zwaneveld; overl. ouders Boots-Twint en broers 

Sjors en Joop; Dik Tol;Richard Laan; Remco Braak;  

Mieke Vollebregt-Alkemade en Frank; Piet van der Helm en  

Leny van der Helm-Ammerlaan; om zegen over een huisgezin. 
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Oosthuizen   

  10 december:  

Overl. fam. de Wit- Rijper, Elbertus Wilhelmus en Alie Pronk-

Jansen. 
 

24 december Kerstnachtviering: 

Theo en Astrid Vrolijk en overl. fam. Zomer-van de Gun, Bert Zomer. 

Nelly de Waart -van Eyk en Nathalie, Overl. fam. Snoek-Kramer,  

Elbertus Wilhelmus en Alie Pronk-Jansen, Overl.fam. Neefjes- Bibo, 

Overl.fam. Bouwman-Van der Geest, Bep de Wit-Zuurbier, Overl.  

Fam Buisman-Vlaar. 
  

25 december Kerstmis: 

Henk Weenink, Ter herinnering aan onze overleden familieleden Milatz-

Zonneveld. 
 

  14 januari:  

Overl. Fam. Snoek-Kramer, Overl. Fam. De Wit-Rijper 

Theo en Astrid Vrolijk.  

28 januari: 

Henk Weenink, Nelly de Waart- van Eyk en Nathalie. 
         

       Purmerend   

         3 december 

       Tiny van der Knaap-Bakker, Piet Begheijn, Jan van Wonderen 

       Plonie van der Wijk, Egelina Alida Lien van Wonderen-de Jong 

       Elly Vos-Haages. 
 

  10 december 

Lou van bavel en zegen over de gezinnen, Piet de Heer en Francine, 

Nelly de Winter-Zuurveld, Plonie van der Wijk, Egelina Alida Lien van 

Wonderen-de Jong, Elly Vos-Haages. 
 

17 december 

Overleden familie Nota-Scheepers. 
 

  23 , 24 en 25 december Kerstvieringen 

Han Heijenbrock, Jetze Pieter Tolsma, Nico Karels, Ton en Jopie van 

Overbeek Munnikhuis en overleden familie, Voor overleden ouders 

Dinkgreve, Nelly de Winter-Zuurveld, Overleden familie Komen-Smal, 

Jan van den Elst, Anny Michels en haar kinderen Rene en Carla, 

Grad, Bep en Ina Stander en overleden familie Stander-Reus, Max en 

Maria Weijer en Max Georg Weijer, Cor Limburg. 
 

  31 december 

Ton Mahieu, Overleden familie Komen-Smal. 
 

  6 januari 

Nelly de Winter-Zuurveld. 
 

 21 januari 

Lieve ouders Atie Koning-Brune, Cees Koning en overleden familie 
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Dienstenrooster maand december 
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 Liturgische kleur Paars

 Tijd  Kerk  Voorganger

19:00  Oosthuizen

 Liturgische kleur Paars

 Tijd  Kerk  Voorganger

12:00  Purmerend  Mariusz Momot

19.00  De Rijp  Amos

10:00  Purmerend  Mariusz Momot  Cantors

10.00  Westbeemster  Marcelo S. Rocha

10:00  Schermerhorn  Vop-viering  In Zorgcentrum De Horn

 Liturgische kleur Rose/Paars

 Tijd  Kerk  Voorganger

12.00  Purmerend  Marcelo S. Rocha

10:00  Oosthuizen  Jack Noë

10:00  Purmerend  Marcelo S. Rocha

-:-  Westbeemster  GEEN VIERING

 Liturgische kleur Paars

 Tijd  Kerk  Voorganger

12:00  Purmerend  Mariusz Momot

10:00  Purmerend  Mariusz Momot

10:00  Westbeemster  Henk Versteeg

-:-  Oosthuizen  GEEN VIERING

 Liturgische kleur Paars

 Tijd  Kerk  Voorganger

10:00  Landsmeer  Jack Noë

 Liturgische kleur Paars

 Tijd  Kerk  Voorganger

 19:00  De Rijp  Marcelo S. Rocha

 Aanvulling t.b.v. de viering

 Vrijdag1 december  Rozenkransgebed

 Aanvulling t.b.v. de viering

 Rozenkransgebed met Eucharistieviering

 Familieviering

 Cantors

 Aanvulling t.b.v. de viering

 2 en 3 december  Eerste zondag van de advent

 9 en 10 december  Tweede zondag van de advent

 Derde zondag van de advent 16 en 17 december

 Woord en Communieviering, cantors

 Aanvulling t.b.v. de viering

 Aanvulling t.b.v. de viering

 Pauluskoor

 Familieviering

 Koster Tiny, Lector Dorus, Collectant Wim, Samenzang

 Familieviering

 Woord en com, Koster W. Vrolijk, Lector M. Kraakman,Franciscuskoor

  Woensdag 20 dec

 Woord en communieviering, Kerstlunch

 Week van de derde advent

 Regioviering

 23 december  Vierde zondag van de advent

 Aanvulling t.b.v. de viering

Eerste advent:    Wees een licht in de nacht en schijn God tegemoet  

                 op weg naar jou. 

Tweede advent:  Verbind jouw licht aan het licht van een ander,  

                 samen verlicht je de weg een beetje meer. 

Derde advent:   De kracht van hoop werkt aanstekelijk. Zo brengt   

                 onze hoop steeds meer licht op de weg. 

Vierde advent:   Waar zoveel hoop brandt, zal God aanwezig zijn. En 

                 het donker wordt licht 
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 Liturgische kleur Wit

 Tijd  Kerk  Voorganger

18:00  Purmerend  Marcelo S. Rocha

20:00  Purmerend  Marcelo S. Rocha

21:00  De Rijp  Mariusz Momot

 21:00  Oosthuizen  Jack Noë

-:-  Westbeemster  GEEN VIERING

22:00  Purmerend  Jan Duin

 Liturgische kleur Wit

 Tijd  Kerk  Voorganger

10:00  De Rijp  Amos

10:00  Oosthuizen  Marcelo S. Rocha

10:00  Purmerend  Mariusz Momot

10:00  Westbeemster  Jan Duin

 Liturgische kleur Rood

 Tijd  Kerk  Voorganger

!0:00  Purmerend  Mariusz Momot

 Liturgische kleur Wit

 Tijd  Kerk  Voorganger

19:00  De Rijp  Mariusz Momot

10:00  Oosthuizen  Mariusz Momot

10:00  Purmerend  Marcelo S. Rocha

10:00  Westbeemster  Marcel Kaaijk  Woord en Com.viering, Koster Tiny, Lector Ria, Collectant Wim, koor   

 Regioviering, Samenzang

 Cantors

 Koster J. Pronk, Lector M. Kraakman, Franciscuskoor

 Aanvulling t.b.v. de viering

 Cantors

 30 en 31 december  Heilige familie

 Woord en com.-viering, Koster J. Pronk, Lector s. de Wit, Franciscuskoor

 Koster W. Vrolijk, Lector Kim Blankendaal, Franciscuskoor

 Aanvulling t.b.v. de viering

 Aanvulling t.b.v. de viering

 KERSTAVOND

 Woord en Communieviering,  St. Ceciliakoor

Zondag  24 december

 Familieviering

 Dinsdag 26 december

 1e KERSTDAG Maandag 25 december

 Pauluskoor

 Ars Musica

 Pauluskoor

 St. Ceciliakoor

 2e KERSTDAG

 Koster Wil, Lector Wil, Collectant Nico, Beide Koren

 Aanvulling t.b.v. de viering
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Het is kerst! 

De afgelopen weken is de kerk steeds 

vrolijker en lichter geworden. Zo laten we zien dat 

we Jezus welkom willen heten. We willen plaats 

maken voor de dingen die bij hem horen:  

licht, vrede, goed zijn voor mensen. 

De deur mag wagenwijd open! 
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Dienstenrooster maand januari 

 Tijd  Kerk  Voorganger

11:00  Purmerend  Mariusz Momot

 Liturgische kleur Wit

 Tijd  Kerk  Voorganger

10:00  Landsmeer  Jack Noë

 Liturgische kleur Paars

 Tijd  Kerk  Voorganger

19:00  Oosthuizen

 Liturgische kleur Wit

 Tijd  Kerk  Voorganger

10:00  Purmerend  Marcelo S. Rocha

 Liturgische kleur Groen

 Tijd  Kerk  Voorganger

12:00  Purmerend  Marcelo S. Rocha

10:00  Oosthuizen  Mariusz Momot

10:00  Purmerend  Marcelo S. Rocha

-:-  Westbeemster  GEEN VIERING

 Liturgische kleur Groen

 Tijd  Kerk  Voorganger

12:00  Purmerend  Mariusz Momot

10:00  Purmerend  Mariusz Momot

10:00  Westbeemster  Marcelo S. Rocha

-:-  Oosthuizen  GEEN VIERING

 Liturgische kleur Groen

 Tijd  Kerk  Voorganger

12:00  Purmerend  Marcelo S. Rocha

10:00  De Rijp  Mariusz Momot

10:00  Oosthuizen  Marcelo S. Rocha

10:00  Purmerend  Henk Versteeg

-:-  Westbeemster  GEEN VIERING

 Rozenkransgebed met Eucharistieviering

 Aanvulling t.b.v. de viering

 Aanvulling t.b.v. de viering

 Aanvulling t.b.v. de viering

 Maandag 1 januari  Heilige Maria, Moeder van God

 Woord en communieviering,

 Vrijdag 5 januari  Rozenkransgebed

 Aanvulling t.b.v. de viering

 13 en 14 januari

 Aanvulling t.b.v. de viering

 Pauluskoor

Koster Ria, Lector Dorus Collectant Wim, koor

 Cantors

 28 en 29 januari  4e Zondag door het jaar

 Aanvulling t.b.v. de viering

 20 en 21 januari  3e Zondag door het jaar

 Regioviering, Alle koren gezamenlijk

 Aanvulling t.b.v. de viering

 Koster J. Pronk, Lector M. Kraakman, Franciscuskoor

 Pauluskoor

 2e Zondag door het jaar

 Familieviering

 St. Ceciliakoor

  7 januari  Openbaring des Heren

 Koster W. Vrolijk, Lector S. de Wit, Franciscuskoor

 Familieviering

 Familieviering

 Woensdag 4 januari

 Regioviering, Cantors
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Een engel in de vorm van een ster  

wees de wijze mannen de weg naar Bethlehem. 
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  Eucharistie op de radio, televisie en computer 
 

De Eucharistievieringen op de zondagen zijn vanuit onze 

eigen Nicolaaskerk rechtstreeks te volgen via:  

You Tube: Parochie Maria Moeder van God, aanvang 10:00 

uur.  

Of op RTV Purmerend:  

Voor Purmerend op Ziggo kanaal 34 en KPN kanaal 1390. 

Voor Landsmeer op Ziggo kanaal 34. 
 

Kerkebreed Landsmeer: 
 

Het programma Kerkebreed is weer terug van vacantie en heeft haar 

\uitzendingen weer hervat. Het programma wordt afwisselend  

gepresenteerd door Henk en Gerda van Breemen, Nelleke de Ridder en 

Marcel Settels. Kerkebreed is het programma van de gezamenlijke  

kerken van Landsmeer en het is te beluisteren op Ziggo Radio 920,  

KPN Radio 1197,  DAB+ 11A  en FM 105.7 op zaterdag van 19:00 tot 

20:00 uur, met herhalingen op zondag van 8:00 tot 9:00 uur en van 

9:00 tot 10:00 uur. U kunt de uitzendingen ook beluisteren en  

terugluisteren op www.lokaleomroeplandsmeer.nl <http://

www.lokaleomroeplandsmeer.nl> 
 

Op de zondagen door het jaar is er een Eucharistieviering te bekijken  

op de televisie via KRO-NCRV, vanaf 10:00 uur op NPO 2. 

 

Dit zelfde geldt voor de Eucharistieviering vanuit de: Basiliek Sint Bavo  

in Haarlem deze is eveneens te volgen via You Tube. 
 

********* 
Actuele berichten, vieringen en het  

Parochiemagazine treft u aan op onze website: 

www.parochiemariamoedervangod.nl en ook op  

Facebookpagina@Nicolaas600 
 

 

 

http://www.lokaleomroeplandsmeer.nl/
http://www.lokaleomroeplandsmeer.nl/
http://www.lokaleomroeplandsmeer.nl/
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 Financiën 
 

Kerkbalans/Spuigat: t.n.v. ips Nicolaas– en  of Paulusparochie  

o.v.v. Kerkbalans en/of parochieblad.       NL60 INGB  0001 7568 71  

                                        NL50 RABO 0142 7842 22  

Stichting Bouwen aan Banja Luka (en kinderfonds)  

                                          NL52 INGB 0005 3792 86  
 

Collecte gelden: Scan de QR-code,  

ook kunt u uw bijdrage overmaken op:  

NL22 RABO 0157 4995 29 t.n.v.  

R.K. Parochie Maria, Moeder van God  

 
 

Misintenties: 
  

Richtprijs per intentie is een vrijwillige bijdrage over te maken op  

rekening NL13 INGB 0000 5771 30 t.n.v.  

Interparochiële Stichting Nicolaas– en Paulusparochie o.v.v. 

Misintentie en de gewenste naam. 
 

Inleveren: brievenbus van de Nicolaaskerk (Achterzijde kerk)  

in een envelop met vermelding “misintentie”. 
 

Ook kunt u uw intenties afgeven, mailen of versturen naar: 

Dhr. J.D. ter Mull, Schalmeistraat 16, 1443 XD Purmerend 

Tel. 0299 - 42 00 34, Email: misintenties@gmail.com 
 

 

 
 

 

Geef vandaag  

voor de kerk van Morgen. 
 

IBAN Rekening: NL22 RABO 01 57 49 95 29 

t.n.v. R.K. Parochie Maria, Moeder van God. 

 

Dagkapel/Nicolaaskerk 
 

Dinsdag   09:00 uur  Eucharistie of Communieviering. 

Zaterdag 12:00 uur  Jongerenviering (zie rooster). 

Zondag   10:00 uur   Eucharistieviering. 
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Bestuur  
R.K. Parochie Maria, Moeder van God 

 

Marcelo Salão Rocha         Voorzitter         06 - 46 84 70 43 

Marielle de Jong-Bakkenist    Secretaris         06 - 53 70 51 34  

                           nicolaaskerk.purmerend@live.nl   

Hans Karels                 Penningmeester   06 - 23 56 42 60 

Frank de Wit                Bestuurslid        06 - 55 34 66 11   

Marja van Dam              Bestuurslid        06 - 26 75 96 34 

Mariusz Momot              Parochiekapelaan  06 - 27 40 23 68 

 
 

Belasting aangifte: i.p.v. ANBI: in kerkelijk verband voor onze  

parochie (rechtstreeks via Caritas dan: Nr. 824.319.618) 

RSIN Nr. 824.112.088 

Invullen bij aangifte: d.m.v.  “belastingdienst anbi“ naam invoeren: 

Parochie Maria, Moeder van God. Plaats; De Rijp.  
 

Website:  www.parochiemariamoedervangod.nl 

Email:    parochiemariamoedervangod@outlook.com 
 

Parochiële Caritas Instelling (PCI) 

Secretariaat: Jisperweg 91, 1464 NJ Westbeemster 

IBAN: NL34 ABNA 0231 3526 11 
Email: PCIPolderland@gmail.com     Tel. 06 - 53 36 49 50 

Raad van Advies (RvA) voor aanmeldingen: 

Elke dinsdagmorgen is er een inloopspreekuur van 10:00 tot 12:00 uur 

in de Nicolaaskerk, Kaasmarkt 15, 1441 BG Purmerend. 

Email: Caritaspolderland@gmail.com  

 

Wees welkom 

Iedere dinsdagochtend regionale diaconale inloop van 10:00 tot 12:00 

uur in de Nicolaaskerk op de Kaasmarkt 15 te Purmerend. 

Koffie, thee en wij staan voor u klaar. Heeft u vragen, opmerkingen, 

wilt u wat melden of diaconaal actief worden, neemt u dan contact  

met ons op. 
 

Aanvraag misintenties: zie pagina in dit parochiemagazine. 

 

Verschijningsdatums zijn: februari/maart            30/01-02/02-’24 

                        april/mei                 02/04-05/04-’24 

                        juni/juli                  28/05-31/05-’24 

                        augustus/september      30/07-02/08-’24 

 
 

 

mailto:nicolaaskerk.purmerend@live.nl
mailto:CaritasPolderland@gmail.com

