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1 april 2e Paasdag 

4 mei Dodenherdenking 
9 mei Hemelvaart 

12 mei 1e Communie 
19 mei Vormsel 

19 en 20 mei Pinksteren 

11 t/m 19 mei Week Nederlandse Missionarissen   
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R.K. Geloofsgemeenschap 

H.H. Nicolaas en Catharina 

Purmerend Tel. 0299 - 42 38 63 

B.G.G.      Tel. 0299 - 46 12 57  
 

R.K. Geloofsgemeenschap 

De Goede Herder 

Landsmeer Tel. 06 - 28 04 68 51 
 

R.K. Geloofsgemeenschap 

Sint Bonifatius 

De Rijp    Tel. 06 - 46 84 70 43 

 

 Bereikbaarheid pastores: 
 

Pastoor Marcelo Salão Rocha               Diaken Marcel Kaaijk 

Mobiel: 06 - 46 84 70 43                   Mobiel: 06 - 20 97 39 92  

email: marcelaonl@gmail.com              email: m.kaaijk@chello.nl 
 

Kapelaan Mariusz Momot                  Diaken Jack Noë 

Mobiel: 06 - 27 40 23 68                   Mobiel: 06 - 51 70 90 00 

email: mariuszmomot.haarlem@gmail.com  

 

  Pastoraal bezoekgroep 
 

Contactpersoon: Mevr. G.M. ter Mull 

Telefoon: 0299 - 42 00 34,         Email: g.m.termull@chello.nl 

 

  Colofon  2e jaargang, nr. 5 oplage 2100 
 

Parochiemagazine is een uitgave van de 

R.K. Parochie Maria, Moeder van God. 

Deze verschijnt 6x per jaar. 
  
Redactie:   Annemiek Nuijens  

Lay-out:   Douwe ter Mull 

Redactieadres: Email:  Parochiemagazinemmvg@gmail.com 
 

Druk:  Drukkersteam geloofsgemeenschap Purmerend 

Bezorging en klachten tel: 06 - 53 46 20 50 

 

Uiterste inleverdatum kopij voor de maanden juni/juli 

moet op 14 mei op het redactieadres liggen. 

 

R.K. Geloofsgemeenschap 

Sint Franciscus van Assisi 

Oosthuizen    Tel. 06 - 46 84 70 43 
 

R.K. Geloofsgemeenschap 

Joannes de Doper 

Westbeemster Tel. 0299 - 68 14 76 
 

R.K. Geloofsgemeenschap 

Onze Lieve Vrouwe Geboorte 

Schermerhorn  

Purmerend Landsmeer De Rijp Schermerhorn Oosthuizen Westbeemster 
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Redactioneel 

 

“Als Pasen en Pinksteren op een dag vallen.” Is een gezegde om iets 

aan te duiden dat het nooit zal gebeuren. 

In werkelijkheid zitten er vijftig dagen tussen beide Feestdagen, met 

veel mooie dagen erbij met elk een eigen betekenis: Koningsdag,  

Bevrijdingsdag, Hemelvaart, Moederdag en natuurlijk het feest voor de 

1e communicanten op 12 mei en Vormelingen op Eerste Pinksterdag.  

  

Als mooie afsluiting van de Paastijd dan Pinksteren op 19 en 20 mei. 

Het feest van de inlossing van Christus belofte aan de apostelen om een 

helper te sturen ter ondersteuning  

bij de verspreiding van zijn liefdevolle boodschap. 
 

Ook dit Parochiemagazine wil een bijdrage zijn om u te inspireren in 

deze nieuwe beloftevolle lente. 
 

Annemiek Nuijens 
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Hemelvaartsdag 
 
en toen stonden ze alleen ... 

de leerlingen 
starend naar de hemel 

 
heel even met het hoofd 
in de wolken 

maar al gauw beseffend 
dat ze met de voeten 

op aarde moesten blijven 
 
HIER 

in deze wereld 
lag immers hun opdracht 

HIER 
op deze wereld 
ligt ook onze opdracht 

de hemel  
kan wachten 

 
Bron: Mediapastoraat RKK/KRO 
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Pastoraal woord 
 

Beste mensen, 
 

Bij het uitkomen van ons Parochie Magazine zijn we 

inmiddels het grote kerkfeest van Pasen reeds  

gepasseerd. Het Licht van Christus hebben we in de 

Paaswake mogen binnen dragen. Jezus is uit de dood 

opgestaan en maakt daarmee voor ons de weg vrij 

om samen met Hem opgenomen te kunnen worden bij 

God de Vader. Dat is toch een geweldig idee en gevoel 

wat wij met Pasen mogen beleven. Maar voor het zover is en dat wij 

zo ver zijn, om Pasen te vieren, hebben we nog veertig dagen te gaan 

om ons daarop voor te bereiden. En in deze fase zijn we nu tijdens dit 

schrijven. 
 

Vastentijd. 

Het is een ouderwets woord die me doet denken aan vroeger. Dat we 

als kind door de weeks niet mochten snoepen, dat we klassikaal  

moesten biechten, geen vlees op vrijdag en sober in het eten. Alles 

wat we daarmee bespaarden diende voor de mens die het minder had. 

Veertig dagen van beproeving en als kind was ik maar wat blij als het 

Pasen was. Dan waren al die regeltjes voorbij. 

In principe, waar het om gaat, is de veertig dagentijd nog het zelfde. 

De opgelegde regeltjes zijn verdwenen, maar ons voorbereiden op het 

Hoogfeest van Pasen blijft.  
 

Overdenking 

Voorbereiden op dat wat komen gaat; zorgen dat je er klaar voor 

bent. Die veertigdagentijd is bij uitstek geschikt daarvoor.   

Overdenkingstijd is voor ieder persoonlijk een tijd om er over na te 

denken hoe je als mens kunt groeien in je menszijn. Hoe je die goede 

gedachten kunt omzetten in daden en hoe je die daden kunt blijven 

continueren. Ook een retraite kan een manier zijn om  

levensproblemen te ontknopen. In deze drukke wereld, met zijn snelle 

communicatie, is retraite vaak de manier, om een rustpunt te  

verkrijgen en zo alles weer op een rijtje te zetten en de keuze te  

maken. 
 

Beproeving 

Maar klaar zijn betekent ook dat we durven te leven met het idee dat 

het leven hier op aarde eindig is.  

Dat we kwetsbaar zijn met lichaam en ziel. Hoe mooi is het niet als er 

naar je om wordt gekeken in tijden van ziekte of ongeval. Dat er dan 

mensen zijn die je bijspringen. Het zijn ogenschijnlijk kleine zaken, 

maar hebben een grote rol in de socialisatie van het menszijn.  
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Het geeft een warm gevoel en je hoort er helemaal bij. Ook in een tijd 

van beproeving leren om door te gaan met het goede. Niet het kopje 

erbij neer hangen, maar fier, als een goed christen, door te gaan. 

Denken in dat soort gevallen maar dat Jezus ons dat goede voorbeeld 

heeft gegeven. 
 

Pinksteren 

Na het hoogfeest van Pasen gaan we uitkijken naar de Heilige Geest 

op het feest van Pinksteren.Het is de Geest die, na de Hemelvaart van 

Jezus, ons zal begeleiden in ons doen en laten. Natuurlijk moeten we 

daar wel ontvankelijk voor zijn, open staan, om die Geest ook zijn 

werk te kunnen laten doen. Naar de Geest leven van Jezus betekent 

liefde geven en barmhartig zijn. Vergeven waar nodig en bouwen aan 

een betere wereld. Dat wens ik u allen toe. 
 

Moge de zegen van God u daarbij vergezellen. 

Diaken Marcel Kaaijk.  
   

********* 
 

Op zaterdag 13 april 2024 organiseren wij 

weer een Familiedag in de Nicolaaskerk 

(Purmerend).  

IEDEREEN (alle leeftijden) is hierbij  

welkom, wij horen immers allemaal bij de 

familie in Christus.  

  

Er zal een inspirerende catechese worden gegeven door 

Zuster “Maria Mater Castissima”. Zij is lid van de  

Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará.  

Het is onderwerp is “door Maria naar Jezus” en  

daarnaast zal zij ook een kijkje in de keuken geven hoe 

het is om zuster te zijn. Voor kinderen is er een apart 

programma en ook zij zullen een leuk thema  

behandelen. Aansluitend vindt de Eucharistieviering 

plaats, gevolgd door een samenkomst met koffie, thee 

en lekkernijen (neem een klein lekkernij mee als je wilt, hartig of 

zoet). 

  

Het programma is als volgt: 

11.00 -12.00 uur  Volwassen Catechese en apart Kinderprogramma 

12.00 -13.00 uur  Eucharistieviering 

13.00 -14.00 uur  Koffie/ thee en hapjes 

  

Geïnteresseerd? Kom dan langs op zaterdag 13 april. Opgeven is niet 

nodig, de deur staat voor jullie open. Wees welkom. Gods zegen. 
 

********* 
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1e lezing:  Hand. 4, 32-35  
2e lezing:  1 Joh. 5, 1-6 
Evangelie:  Joh. 20, 19-31 
(goddelijke Barmhartigheid) 

1e lezing:  Hand. 3, 13-15. 17-19 
2e lezing:  1 Joh. 2, 1-5 
Evangelie: Lc. 24, 35-48 

Vieren:  Liturgische kalender B jaar 2024 
 

1 april tweede Paasdag   

Ten leven gewekt.   Kleur Wit 
 

Christus is uw leven.    
  

Iedere keer als Jezus weer eens is doodverklaard —  

afgedaan als onbetekenend of even uit beeld in je  

bestaan — komt Hij weer tot leven. Het graf waarin Hij 

wordt neergelegd kan Hem onmogelijk vasthouden. En 

iedere keer mogen we weer in opwinding naar het lege 

graf spurten om met eigen ogen te zien dat Hij daar niet 

meer is. Hij, de levende, heeft een niet te beheersen drang om deel uit 

te maken van ons leven, om ons leven te zijn. 
 

7 april 2e zondag van Pasen.  

(Beloken Pasen)   Kleur Wit 

 
 

Leven door geloof.     

Hoe vaak beperk je jezelf wel niet doordat je niet voorbij de grenzen 

komt van je vertrouwen, voorbij de grenzen van je verbeeldingskracht, 

voorbij de grenzen van je geloof? Wat maakt je bang of wantrouwend? 

De Opgestane, die de boeien van de dood heeft verbroken, breekt door 

jouw begrenzingen heen om je te brengen in een leven vol heelheid en 

vrede, waarin angst en onmacht niet meer zijn. Wat ervoor nodig is? 

Jezelf in geloof overgeven aan Hem. 
 

14 april 3e zondag van Pasen   

In ons midden.    Kleur Wit 

'Ik ben het zelf.'    

 

Je ziet wel eens mensen geïnterviewd worden over hun idool, terwijl 

deze heimelijk achter ze staat en meeluistert. Als de aanwezigheid van 

de beroemdheid dan onthuld wordt, is er verbijstering en ongeloof. Hij 

of zij is het zelfl Diezelfde ontsteltenis mag zich steeds van ons  

meester maken wanneer wij met elkaar over Jezus spreken. Hijzelf 

staat dan midden onder ons. Onzichtbaar maar tastbaar. Opgestane 

Heer maar mens zoals wij. 
 

21 april 4e zondag van Pasen   

Eén herder zij zullen naar  

  mijn stem luisteren.    Kleur Wit  
 

  Zondag van de Goede Herder.     

Een ongemakkelijke waarheid: wij mensen Zijn een beetje als schapen. 

Willige kuddedieren die achter elkaar aanlopen en zich door deze of  

gene gedwee laten drijven. Een politicus, influencer of grootheid hoeft  

 

  
1e lezing: Hand 10, 34a. 3-43   
2e lezing:  Kol. 3, 1-4   
Evangelie: Joh. 20, 1-9 

1e lezing:  Hand. 4, 8-12   
2e lezing:  1. Joh. 3, 1-2 
Evangelie: Joh. 10, 11-18  
(Roepingenzondag) 
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1e lezing:  Hand1, 15-17. 20a. 20c-26 
2e lezing:  1 Joh. 4,11-16 
Evangelie: Joh. 17, 11b-19  
(Wereld communicatiedag)   

maar iets te roepen en we rennen erachteraan. De herder Jezus heeft 

een andere uitwerking. Hij drijft niet maar hoedt ons. Hij is niet met 

velen. Hij is de enige. Hij is er niet voor zichzelf maar voor ons. Komt 

Zijn stem boven al die andere uit? 
 

28 april 5e zondag van Pasen  

Rijke vrucht dragen.   Kleur Wit 

 

los van Mij kunt gij niets.     

    

In elke vaste relatie vormen verbinding en intimiteit de voorwaarden 

om te kunnen zeggen datje wat met elkaar hebt'. Zonder duurzame 

verbinding wordt je relatie een flirt. Zonder intimiteit krijgt ze een  

verplicht karakter. Zo'n verhouding levert uiteindelijk niets op. God 

echter is uit op een vruchtbare relatie met ons: een gedeeld leven met 

een stabiele verbondenheid. En jij? Blijft je ontmoeting met God een 

flirt of ga je voor de vaste relatie? 
 

5 mei 6e zondag van Pasen  

In zijn liefde.    Kleur Wit 
 

De mens zonder liefde kent God niet.  
 

Wat verbindt mensen met elkaar? Voor collega's zal dat het werk Zijn; 

in de vereniging is het de gedeelde passie voor een liefhebberij; in het 

gezin de familieband. Voor christenen bestaat de onderlinge band uit 

de liefde van God. Deze liefdesband laat zich maar moeilijk vangen, 

want hij vormt zich al naargelang de situatie waarin mensen zich  

bevinden. Wat blijft, is dat deze liefde er enkel voor de ander is, niet 

eenkennig is en niemand buitensluit. 
 

9 mei Hemelvaart van de Heer  

Gaat Uit.    Kleur Wit 
 

De Heer 'werkte met hen mee.    

  

Veertig dagen lang is Jezus aan zijn leerlingen verschenen, opdat ze 

zouden zien dat Hij het is die uit de doden is opgestaan. Nu wordt Hij 

aan hun zicht onttrokken. Blijven staren naar wat was, heeft geen zin. 

De blik moet naar buiten, naar de grote menigte mensen die Jezus 

nog niet kent. Wat blijft, is de onderlinge band, tastbaar in de  

machtige tekenen die het eropuit trekken vergezellen. Deze  

vriendschap mag groeien door haar te delen met anderen.  

 

  12 mei 7e Zondag van Pasen 

  Het geheim is liefde.   Kleur Wit  

 

  Terugzien en vooruitblikken.  
 

Het is één van de dingen die we doen als we Oud en Nieuw vieren. 

Wat voor een jaar ligt er achter ons? En wat zal het nieuwe jaar ons  

1e lezing:  Hand 9, 26-31 
2e lezing:  1. Joh.3,18-24 
Evangelie: Joh. 15, 1-8  
Zondag van de Oosterse Kerken 

1e lezing:  Hand 10, 25-26. 34-35. 
            44-48  
2e lezing:  1 Joh 4, 7-10 
Evangelie: Joh. 15, 9-17   

1e lezing:  Hand. 1, 1-11  
2e lezing:  Ef. 4, 1-7. 11-13 
Evangelie:  Mc. 16, 15-20 
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brengen? Aan voorspoed? Aan ongeluk? Vandaag doen wij iets  

soortgelijks. We gaan terug naar de tijd van vóór Jezus’ dood en  

verrijzenis en horen hoe Hij afscheid neemt van zijn leerlingen. Maar 

we blikken ook vooruit, naar de da�gen na Jezus’ hemelvaart om te 

zien wat liefde vermag.  
 

19 mei Pinksteren 

Warmte van de Geest    Kleur Rood 
 

Op dit hoogfeest van Pinksteren  

vieren wij de komst van de Heilige Geest.  
 

In wind en storm daalde de Geest in vurige tongen op de leerlingen 

van Jezus neer en hielp hen om het geloof te verkondigen. Kunnen wij 

de Geest van God ervaren zo�als de leerlingen toen? Is Zij ook onze 

helper? Brengt Ze ons op adem, verwarmt Ze ons? In deze viering 

zoeken we naar antwoorden op onze vragen.  
 

20 mei 2e Pinksterdag 

Maria Moeder van de kerk.  Kleur Wit 

 

Op maandag na Pinksteren van oudsher tweede Pinksterdag genoemd 

viert de Kerk de gedachtenis van Maria, Moeder van de Kerk. Hiermee 

brengt de Kerk op passende wijze een bijzonder aspect van het  

pinkstergebeuren naar voren: de Heilige Geest daalt neer over de 

apostelen die in gebed met Maria verenigd zijn. Zo is Maria geworden 

tot Moeder van de Kerk en beschermster van de opdracht om het 

evangelie onder de volken te verkondigen.  
 

26 mei Heilige Drie-eenheid 

Vader, Zoon en heilige Geest. Kleur Wit 
 

Wijwaterbak 
 

Als je een katholieke kerk binnengaat passeer je een wijwaterbak. 

Daar kun je je hand in dopen en vervolgens een kruisteken maken. Bij 

dit kruisteken passen de woorden: ‘In de naam van de Vader, de Zoon 

en de heilige Geest.’ Met deze woorden zijn wij ook gedoopt en  

opgenomen in de christengemeenschap. Ons doopsel vertelt over ons 

verlangen om te leven in de geest van Jezus. Hij is het levende woord 

van God, aan zijn Vader gelijk. Daarom zeggen we: Vader, Zoon en 

heilige Geest. 

********* 
De nabije God 

Soms bij een verrassende ontmoeting een vriendelijk woord 
een lief gebaar breekt plots de hemel open en  
weet ik dat God een God van Licht en Liefde is. 

Oeke Kruythof 

1e lezing:  Hand. 2.1-11 
2e lezing: Gal. 5, 16-25 
Evangelie:  Joh. 15, 26-27;  
        16, 12-15 

1e lezing:  Deut. 4,32-34. 39-40   
2e lezing: Rom. 8, 14-17 
Evangelie:  Mt. 28,16-20 

1e lezing:  Gen. 2, 1-11    
Evangelie:  Jh. 19,25-34 
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Ontwikkelingen parochie 
  

Beste broeders en zusters, 

  

Vaak worden wij geconfronteerd met een beeld van de kerk die zoals 

de Titanic, dreigt te zinken. Kerksluitingen, vergrijzing, gebrek aan 

vrijwilligers en ga maar door. Als wij niet uitkijken raken wij in een  

negatieve neerwaartse spiraal en zien wij door de bomen de bos niet 

meer. 

  

Gelukkig werkt God en de Heilige Geest ook mee, misschien nog pril 

en onbeduidend maar juist heel doeltreffend.  

  

Wij bereiden dit jaar 10 kinderen voor, de hun eerste Heilige  

Communie op 12 mei zullen ontvangen. 

Het is niet meer classicaal  

zoals het ooit was maar er zijn toch 10  

kinderen die met hun ouders en familie  

open staan voor dit groot gebeurtenis in  

hun leven: de ontmoeting met een leven-

de God die diep in hun hart komt en naar 

wij hopen de kinderen een diepere band  

ontwikkelen met Hem. 

  

Op 19 mei zullen 13 jongeren hun Vormsel ontvangen; helaas niet 

door de hand van de Bisschop maar door mij zelf. 

  

Ik beschouw dit al als een kleine Pinksteren; jongeren maar ook  

enkele volwassenen die juist in deze tijd waar velen God en de kerk de 

rug toe keren; juist voor God gaan en zich door Hem willen laten  

leiden en inspireren; die zich door God hebben laten vinden en met 

soms aarzeling en twijfels deze avontuur die het geloof is serieus  

hebben genomen en zich met hart en ziel voorbereiden voor het  

ontvangen van de initiatie sacramenten (Doopsel, EHC, Vormsel).  

  

Dit geef mij en ons allemaal moed en vertrouwen dat God mensen 

blijft zoeken en aanraken. 

  

Dit groot gebeurtenis willen en kunnen wij niet zomaar aan ons voorbij 

laten gaan. 

  

Vandaar dat wij op Pinksteren uitpakken; alle koren van Purmerend 

zullen een steentje bijdragen aan de Liturgie zoals het ons al  

toevertrouwd is en ook het MMG-koor zal deze zeer bijzondere  

viering opluisteren. Al met al hebben we genoeg redenen op de Heer 

te danken en samen bidden om zijn Geest. 

  

Alvast een Zalig Pasen toegewenst en een Gezegende Triduüm en 

Pinksteren.   

 

Pastoor Marcelo. 
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Met Pinksteren viert de 

Kerk de uitstorting van de 

Heilige Geest over de  

apostelen, zeven weken na 

Pasen.  
 

Deze gebeurtenis markeert 

de geboorte van de Kerk. 
 
 

 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website: vierpinksteren.nl 
 

******** 
 

OPROEP 

Nieuwe bezorgers voor het Parochieblad.  

 

Parochiebladbezorgers zijn goud waard: zij zorgen er 

toch maar weer telkens voor dat u dit boekje in uw 

brievenbus krijgt. 

Sommigen doen dit al jaren en krijgen op een  

gegeven moment te maken met lichamelijke  

ongemakken. Leeftijd, verhuizing en soms zelfs  

overlijden zorgen er voor dat we vacatures hebben 

voor de bezorging van het parochieblad. 
 

Voor een paar wijken zoeken we nieuwe bezorgers: 
 

 Voor de Wheermolen:   een deel van de Anne Franklaan; 

 Voor de Binnenstad:    Brantjesoever en De Burcht;  

 Voor de Purmer-Noord: omgeving Portelstraat; en omgeving  

   Tilburystraat; 

 Voor de Purmer-Zuid:   omgeving basisschool de Vlieger. 
 

Deze taak houdt in dat je zes keer per jaar het parochieblad in de 

brievenbus doet bij de parochianen die op een lijstje staan. 

Misschien is het iets voor u? 

Wilt u meer weten over de inhoud? 
 

Bel of mail gerust met Irene Rutte, 06 13 04 65 82 of per mail:  

irene.rutte@kpnmail.nl 

********* 
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Tweede fase van de  
Synodale Consultatie 

Vrijdag avond 12 april a.s. 
van 19.30 - 21.30 uur 

in de zaal van ,,De Ontmoeting”  
te Edam 

 
Dekenaat Purmerend 

R.K. Sint Franciscusparochie (Edam, Monnikendam, Ilpendam),             
R.K. Maria en Vincentiusparochie Volendam,  

R.K. Maria, Moeder van God parochie 
 (Purmerend, De Rijp, Westbeemster, Schermerhorn, Oosthuizen, Landsmeer). 
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UITNODIGING 

 
 

De Paus en de Nederlandse Bisschoppen nodigen ons uit voor de 

tweede fase van de synodale consultatie. Na de eerste fase, in ons 

dekenaat was dat in het voorjaar 2022, en de synodevergadering van 

de bisschoppen in Rome in oktober 2023, houden wij nu op parochieel 

niveau een volgende ronde. Iedereen is van harte welkom! 

 

De bijeenkomst voor  

ons Dekenaat Purmerend is gepland: 
 

op vrijdagavond 12 april a.s. van 19.30-21.30 uur 
 

(,,De Ontmoeting” opent vanaf 19.00 uur met koffie en thee) 
 

in de zaal van ,, De Ontmoeting” bij de Heilige Nicolaaskerk  
 

aan Voorhaven 130a, 1135 BV te Edam  

 
 

AANMELDING 
 

Deelnemers dienen zich aan te melden bij voorkeur via mail:  
 

   mariuszmomot.haarlem@gmail.com 

    mariojragius@gmail.com 

dominiek.deraeve@gmail.com 

of anders telefonisch: 

06 27 40 23 68 (kapelaan Mariusz) of 

     06 37 21 92 18 (kapelaan Mario) 

 
 

TER VOORBEREIDING 
 

Aan alle deelnemers wordt de handreiking voor het gesprek digitaal 

verstuurd; een papieren versie van de handreiking is ook beschikbaar.  

In dit geval neem het contact op met: 

kapelaan Mariusz Momot of kapelaan Mario Agius 
 

Veel materiaal over de synodale consultatie is ook te raadplegen op 

de officiële website van de RK Kerk in Nederland:  

https://www.rkkerk.nl/ 
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Stille Omgang 2024 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

In samenwerking met de Bonifatiuskerk te Zaandam hebben we deze 

Omgang met 45 pelgrims mogen lopen.  

Het was dit jaar pech hebben met onze vaste kern. Vele konden door 

ziek zijn of door een ongeval niet mee doen. Tijdens het  

rozenkransgebed hebben wij voor hen gebeden. Dit om kracht en  

beterschap. Zo hopen we dat ze volgend jaar weer van de partij zijn. 

Natuurlijk ook voor de vrede, voor de leiders van de kerk en ook een 

beetje voor ons zelf.  
 

Zo zijn we met de bus in Amsterdam aangekomen om in de Krijtberg 

de Eucharistie te vieren. Deze werd gecelebreerd  door kapelaan  

Mariusz Momot en geassisteerd door diaken Marcel Kaaijk. Op het  

orgel mochten we Martin van Kleef vinden die door ons uitgenodigd 

was om de samenzang te verzorgen. En dat was alleen maar mogelijk 

doordat onze drukker Douwe ter Mull prachtige liturgieboekjes had 

gemaakt.  
 

Zo hebben we ons in een sfeervolle Dienst kunnen voorbereiden op de 

Omgang door het woelige Amsterdam. Een tocht in stilte. Dit uit  

respect en in herinnering voor het Eucharistisch wonder wat plaats 

gevonden heeft daar in Amsterdam. Een aanrader voor ieder die  

vanuit zijn geloof daar uiting aan wil geven en daardoor ook spiritueel 

gevoed wil worden. Volgend jaar, het weekend voor Palmzondag, bent 

u weer uitgenodigd om hieraan deel te nemen. 
 

Diaken Marcel Kaaijk   
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4 mei Dodenherdenking 

Het liefst willen we vergeten  

Deze stoffige doos op zolder laten staan 

Dit litteken verbergen met kleding  

Maar je kan het niet loslaten   
 

Leegte, stilte  

Maar toch luid  

Veel woorden  

Maar niet te omschrijven   
 

Voor sommigen gegraveerd in geheugens  

Bij anderen geleerd met het verstand  

De gebeurtenissen van lange tijd geleden  

Ze blijven voortbestaan in ons  

 

 

 

 

Het liefst willen we vergeten  

  Vlag halfstok om 18.00 uur, 

  tot zonsondergang. 

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei  

Gytha te Nijenhuis 17 jaar,  

Surhuisterveen Friesland.  
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KOREN 

 

Het Ceciliakoor zingt in de Mariaviering  

 

Het Purmerendse Ceciliakoor gaat binnenkort begin-

nen aan de repetities voor de Mariaviering  

(t.g.v. Maria tenhemelopneming), die gehouden wordt 

in de Nicolaaskerk op zaterdag 17 augustus om 14.00 

uur. 
 

Het Ceciliakoor is een gemengd kerkkoor o.l.v.  

Mirjam Boers. Het zingt op verzoek tijdens uitvaarten, 

huwelijks-en jubileumvieringen.  

Gewoonlijk in de Nicolaaskerk, maar soms ook in de lokale uitvaart-

centra. Verder werkt het koor mee aan diverse regionale kerkdiensten 

en op verzoek bijzondere vieringen voor b.v. de KBO en Verzorgings-

huizen. 
 

Er wordt twee keer per maand gerepeteerd met uitzondering van de 

maand juli.  
 

De repetities voor de Mariaviering starten op maandag 27 mei om 

10.30 uur in de Nicolaaskerk.  

De andere data zijn 3 en 17 juni en 5 augustus. 

Belangstellenden zijn van harte welkom om mee te zingen.  
 

Opgave bij secr. Margreet Westra 0299-397818 of  

wmargreet@gmail.com   

Of bij voorzitter Annemiek Nuijens 06 20650615 of  

amnuyens@hetnet.nl   

********* 
 

Beste parochianen, 
 

Op 10 maart jl. mochten wij een mooie viering  

bijwonen en muzikaal begeleiden, waarin Jan Duin 

voorging. Dat deze nu 90-jarige priester (8 maart) 

erg geliefd is, was zeker te zien aan de kerkgangers 

die aanwezig waren. 
 

Ons koor had speciaal het lied Largo (Symphony  

no. 9) uit de Nieuwe Wereld van Antonin Dvorák  

ingestudeerd. Dit lied werd op deze manier gezongen 

door 30 vrouwen in een vrouwenkamp in Palembang 

op het Indonesische eiland Sumatra op 27 december 

1943 tijdens de 2e Wereldoorlog in Nederlands-Indië. 

Er werden geen instrumenten gebruikt, alleen hun 

stemmen klonken. Het Parochiebestuur en het 

 

 

 

 

mailto:wmargreet@gmail.com
mailto:amnuyens@hetnet.nl
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Pauluskoor hielden nog een kleine toespraak en overhandigden de  

jarige een cadeau. 
 

Na de viering kregen wij een woestijnroos (oftewel slagroomsoes),  

aangeboden ter ere van Jan’s 90e verjaardag. 
 

Hartelijke groet, 
 

Joyce Blume-Schulte 

Voorzitter Pauluskoor 

********* 

Vanuit het  
Parochiebestuur 
 

ACTIE KERKBALANS 2024 
 

Beste parochianen, 
 

Hartelijk dank dat u heeft meegedaan met de Actie Kerkbalans 2024. 

Het is voor ons als leden van het actiecomité hartverwarmend om de 

reacties te horen van onze vrijwilligers en de parochianen die  

enthousiast reageren op de oproep om mee te doen aan de Actie 

Kerkbalans. 

Het is goed om te zien dat de parochianen van de  

geloofsgemeenschappen, waarvan de eigen bankrekening inmiddels is 

opgeheven, de bankrekening van de parochie gebruiken en toch  

blijven bijdragen. 

Het is nog te vroeg om een eerste indruk te geven van de  

opbrengsten in vergelijking met vorig jaar. Dat hopen wij in het  

volgende parochiemagazine te kunnen meedelen. 
 

Graag willen wij de vrijwilligers nog extra bedanken voor de versprei-

ding van de circulaire en het bezoeken van parochianen. 

Mocht u nog niet hebben meegedaan aan de Actie Kerkbalans dan is 

dat natuurlijk nog gewoon mogelijk.  
 

U kunt uw bijdrage overmaken naar bankrekeningnummer: 

NL22 RABO 0157 4995 29 t.n.v. R.K. Parochie Maria, Moeder van God. 

Nogmaals dank! 
 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u bellen of mailen naar 

hanskarels@live.nl   Telefoon: 06 - 23 56 42 60 
 

Hartelijke groet, actiecomité Kerkbalans 2024 
 

P.S. Eventueel voor uw belastingaangifte, het ANBI nummer is: 

824112088 PAROCHIE MARIA MOEDER VAN GOD. 
 

********* 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hanskarels@live.nl
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DIENEN 

 

Banja Luka 

 

De voorbereidingen voor het bezoek 

aan Banja Luka zijn in volle gang.  
 

Een  grote bus is gehuurd, er kunnen  

ca. 70 bananendozen in, dat wordt nog een 

heel gepuzzel.  

Marry is daar heel handig in, bleek de  

afgelopen jaren.  

Het beddengoed wat is ingezameld is  

gesorteerd, ingepakt en verdeeld over de gezinnen. Ook de jassen, 

dassen en mutsen en al de tandverzorgingsproducten.  
 

De reis staat gepland voor 27 april tot en met 9 mei. Van de  

werkgroep gaan Marry, Marcel en Ad heen. Het was nog even  

spannend of er ook een tolk beschikbaar zou zijn. De dame van de  

Caritas die dat zou doen, blijkt ziek. Al met al wordt het een druk en 

intensief programma.  
 

Er worden 24 gezinnen bezocht, die ver uit elkaar wonen. Gelukkig is 

nu bekend geworden dat er een andere tolk, die ook ervaring heeft 

met Caritas, beschikbaar is.  
 

Een tolk is noodzakelijk, de meeste gezinnen spreken geen Engels. Wij 

willen graag een gesprek met elk gezin om een goed beeld te krijgen 

hoe de situatie is. Het financiële adoptieprogramma voor kinderen 

loopt totdat ze 16 jaar zijn. Als uit het gezinsgesprek blijkt dat de  

kinderen potentie hebben om door te leren, dan kunnen ze  

opgenomen worden in het studieprogramma. Onze Stichting betaalt 

dan de studiekosten.  
 

De twee bouwprojecten die door de Stichting zijn gefinancierd  

vorderen goed. De resultaten kunnen we dan ter plekke aanschouwen. 

Er is ook geld binnengekomen om in Banja Luka stapelbedden en  

matrassen te kopen. Met het verzamelde beddengoed kunnen we de 

slaapkamers compleet maken. Als u adoptieouder bent, kunt u een 

pakket voor uw adoptiekind maken ter grootte van een schoenendoos. 

Graag binnenkort inleveren bij Ina Mijnen. Stuur maar even een  

mailtje voor een afspraak. Ik kan het ook ophalen.  
 

We blijven u op de hoogte houden 

Namens de Stichting Bouwen aan Banja Luka          

Ina Mijnen (inamijnen@gmail.com 

NL52 INGB 0005 3792 86 (ANBI goedgekeurd) 
 

 

 

STICHTING BANJA LUKA 

 

mailto:inamijnen@gmail.com
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Pinksteractie 
 

Maak hun werk mogelijk tijdens de Pinksteractie 2024 Missionarissen 

en missionair werkers vragen weinig voor zichzelf, maar een steuntje 

in de rug kunnen zij goed gebruiken. Dat steuntje bieden wij tijdens 

de Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris (WNM).  

Van 11 t/m 19 mei zetten we missionarissen en missionair werkers in 

de schijnwerpers en vragen we aandacht voor het werk en welzijn van 

deze bezielde mannen en vrouwen. Het thema is ‘Geloven in de ander. 

Samen één missie’. Want alleen samen met u kunnen onze  

missionarissen hun werk doen. Uw steun is voor hen onmisbaar.  
 

Minder zorgen voor missionarissen geïnspireerd door hun geloof  

zetten missionarissen en missionair werkers zich overal ter wereld in 

voor anderen. De WNM biedt hun financiële steun, zodat zij dat  

zorgeloos kunnen doen. We betalen bijvoorbeeld verzekeringen,  

bijzondere ziektekosten en de premie voor de AOW. Ook bieden we 

vakantiegeld (aan), zodat missionarissen bij een verlof in Nederland 

geen hulp aan familie of vrienden hoeven te vragen. Bovendien biedt 

WNM een fonds waarop missionarissen bij noodgevallen een beroep 

kunnen doen. Bijvoorbeeld als hun computer is gestolen.  
 

Week Nederlandse Missionaris  

Frankenslag 347  

2582 HP Den Haag  

Postbus 14020 2501 GA Den Haag  

Telefoon: 06 - 15 14 21 00  

contact@weeknederlandsemissionaris.nl 

www.weeknederlandsemissionaris.nl  
 

                

               U kunt deze actie ondersteunen door een donatie  

               op rekening NL30 RABO 0171 2111 11 van:  

               WNM in Den Haag of  

               door gebruikmaking van de QR-code. 

 

 

Namens de missionarissen en missionair werkers: 

héél hartelijk bedankt voor uw onmisbare steun! 

 

Bent u het steuntje in de rug  

van onze missionarissen en  
missionair werkers?  week 

Nederlandse 

missionaris 
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           R.K. geloofsgemeenschap 

           H.H. Nicolaas/Catharina 
 
           Vanuit het Teamoverleg Nicolaas    
 

Manifestatie Beraad van Kerken in Purmerend 
 

Binnen het Beraad van Kerken (BvK) is afgesproken 

om in 2025 of 2026 aandacht te vragen voor onze  

slogan: “God doet ertoe in Purmerend“ 
 

Die aandacht wil het BvK bereiken en bevorderen door 

een of andere bijeenkomst ofwel bijzondere viering te 

organiseren ergens in Purmerend. Daarbij wordt o.a. 

gedacht aan de Koemarkt of het Leeghwaterpark.  
 

Om een dergelijke manifestatie te organiseren is er binnen het BvK 

afgesproken dat elk Kerkgenootschap of elke Geloofsgemeenschap in 

z’n/haar achterban mensen/leden gaat zoeken die zich enthousiast 

beschikbaar willen stellen om zo’n manifestatie mogelijk te maken. 
 

Dat betekent dan actief zijn om samen de handen ineen te slaan met 

als leidraad  “Vele handen maken licht werk“ 
 

Als u interesse heeft om mee te doen neem dan contact op met een 

van de ondertekenden van deze bijdrage in ons Parochiemagazine. 
 

Wanneer u wat minder tijd beschikbaar heeft kunt u zich zo mogelijk 

eventueel melden voor de bemensing van het Het Stilte Centrum 

(HSC), dat wordt gehouden aan het einde van elke maand buiten de 

zomerse vakantieperiode als er een koopzondag of koopweekend 

wordt gehouden in de Binnenstad van Purmerend. 
 

Het HSC is dan open op zondag van 14.30 – 16.00 uur in de  

Mariakapel van de R.K. Nicolaaskerk. 
 

Wie wil er reageren – vanzelfsprekend - afhankelijk van z’n  

beschikbare tijd? 
 

Wij wachten graag reacties af: 
 

Irene Rutte                en   Henk Dinkgreve (secretaris) 

06 - 13 04 65 82            0299 - 46 12 57 / 06 - 20 86 32 12 
 

********* 
En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een 

geweldige windvlaag. 
 

Johannes 2:1 



21 

 

R.K. geloofsgemeenschap 

Joannes de Dooper 

 

Het Koetshuis in Westbeemster is opgeknapt. 

 

Naast de grote kerk in Westbeemster staat een bijgebouw, dat heet 

‘Het Koetshuis’. Sinds enkele jaren wordt hierin ‘gekerkt’, aanvankelijk 

om de stookkosten in de winter in de hand te houden, maar  

langzaamaan werd duidelijk dat het ook veel prettiger is om als  

kerkgangers wat dichter bij elkaar te zitten. De grote kerk was  

eenvoudigweg te ruim geworden. Een enkele keer wordt de grote kerk 

nog gebruikt. 
 

Het interieur van het Koetshuis was verouderd, een opknapbeurt was 

hard nodig. Een groep vrijwilligers ging aan de slag.  Het hele gebouw 

werd gestript. De gordijnen, vloerbedekking en alle meubels werden 

weg gehaald door sterke mannen. Ook het keukentje moest door hen 

verwijderd worden. Toch nog een hele klus. Al die rotzooi moest  

natuurlijk ook afgevoerd worden naar de vuilstraat in Purmerend. 
 

Enkele dames gingen naar een keukenwinkel en zochten een nieuwe 

keuken uit. Ook werden er nieuwe vloerbedekking en gordijnen  

besteld. Een lik verf was geen overbodige luxe. De muren werden  

opnieuw geschilderd door werklui die hun vak goed verstaan. Het dak 

werd geïsoleerd door de plaatselijke timmerman. De stoelen van de 

opgeheven parochie van Landsmeer kregen in Westbeemster een 

nieuwe bestemming. 

  

In de grote kerk was een Mariakapel. Het beeld 

van Maria en het houten altaar en de kandelaar 

werden verplaatst naar het Koetshuis, zodat 

mensen nu een kaarsje aan kunnen steken  

wanneer zij op zondag naar de kerk komen.  
 

Al met al is het een hele klus geweest, maar het 

is zeer de moeite waard. Allen die hier aan  

meewerkten verdienen een dikke pluim.  
 

Ik denk dat de heilige Joannes de Doper heeft 

toegezien op jullie niet aflatende energie om  

deze grote klus tot een goed einde te brengen. 

Bedankt namens alle parochianen.  

WKD. 

***** 
De Heilige Geest kan alleen daar zijn  

waar wij hem vleugels geven. 
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Dank, veel dank 
 

Beste mensen, wat is het gemakkelijk om 90 jaar te 

worden met zoveel liefde om je heen.  
 

Het was een prachtige dag in de  

feestzaal en eigenlijk al de hele week 

thuis met vrienden - en wat was het mooi 

in de kerk met de vele trouwe 

parochianen en het krachtige Pauluskoor.  
 

En dan de honderden reacties en kaarten en attenties. Ik wil u  

allemaal heel hartelijk danken voor zoveel goeds en als de Lieve Heer 

het wil leef ik nog even door met u.  
 

Een hartelijke groet en de zegen voor u allen. Jan Duin 
 

***** 
In Memoriam 

 

********* 
 

Zondag 12 mei Moederdag 
 

Viering 
 

Moederdag wordt gevierd door de moeders deze  

dag extra te verwennen.  

Veel moeders krijgen op Moederdag cadeautjes en 

een ontbijt op bed.  
 

De huistaken worden voor deze dag overgenomen 

door de man of de kinderen.   

 

 

 

Tiny Schipper-Voskuil overleden 15 januari 2024. 

Tiny is 94 jaar oud geworden. 
 

Alie Stroet-Schotten overleden 9 februari 2024. 

Alie is 85 jaar oud geworden. 

     

Beide dames hebben jaren lang bij ons  

dameskoor gezongen.  
 

Dat ze mogen rusten in vrede. 
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R.K. geloofsgemeenschap 

Sint Franciscus van Assisi 
 

 

Als je verhinderd bent, ruil dan tijdig met een ander. 

 

Wist u dat…… 
 

 We twee keer per maand een viering hebben?  

 Let op het rooster achter in dit boekje. 

 We na de weekendviering een Bloemengroet brengen aan zieke of 

actieve parochianen. Weet u iemand , geef het door aan Emmy 

Maas, Trees Vrolijk of Sylvia de Wit. 

 Er nog veel meer info over onze Franciscuskerk staat op de site ? 

www.parochie-oosthuizen.nl bijgehouden door Hans de Waart 
 

***** 

Intenties april- mei 2024 Oosthuizen 
 

14 april,  Overl. fam. de Wit- Rijper, Theo en Astrid Vrolijk,    

         Elbertus  Wilhelmus en Alie Pronk-Jansen 
 

28  april,  Nelly de Waart- van Eyk en Nathalie 
 

12 mei,   Overl.fam. Neefjes-Bibo,  Overl.fam. de Wit-Rijper, 

         Overl.fam. Bouwman- van der Geest, Bep de Wit- Zuurbier,  

         Uit dankbaarheid fam. Milatz 
 

19 mei,   Henk Weenink, Theo en Astrid Vrolijk en overl. Fam.  

         Zomer- van der Gun 
 

26 mei    Nelly de Waart- van Eyk en Nathalie. 
 

***** 
 

Voor de volgende uitgave kunt u tekst aanleveren per email aan:  

annettevrolijk1@gmail.com 

Voor 15- 05 -2024. De redactie in Purmerend verwerkt de info. 
 

********* 

 

 1 apr. t/m 6 apr.  Rieje Pronk  Adriana Pascutto  Annette Vrolijk

 29 apr. t/m 4 mei  Trees Vrolijk  Ina Bouwman

 27 mei t/m 1 jun.  Aaf de Hoop  Marites Snoek

 24 jun. t/m 29 jun.  Ria Ossebaar  Laura Steenman

 Kerkwerkrooster

http://www.parochie-oosthuizen.nl
mailto:annettevrolijk1@gmail.com
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R.K. geloofsgemeenschap 

De Goede Herder 
 

Mijmering 
 

Terwijl we net Pasen achter de rug hebben waar we het feest van de 

opstanding, van het nieuwe leven hebben gevierd, gaan we op weg 

naar Hemelvaart en Pinksteren.  
 

Met Pinksteren vieren we dat de leerlingen uit hun schuilplaats komen 

en de wijde wereld in trekken om de Boodschap die Jezus hun  

achterliet te verkondigen. Je kan dus zeggen: we vieren het  

verjaardagsfeest van de kerk.  
 

Het bijzondere aan dit gebeuren is dat iedereen, wat voor taal men 

ook sprak, iedereen kon het verstaan. Met andere woorden de  

Boodschap die Jezus verkondigde, en heeft voorgeleefd, is bestemd 

voor iedereen. Daar zijn geen uitzonderingen op.  
 

Over die verkondiging wil ik het even hebben.  

Op het moment dat ik dit schrijf ben ik net terug 

van een weekend naar Friesland. Om speciale 

redenen ben ik naar de St Jozefkerk in Heeg 

naar een viering geweest. Voorganger in die  

viering was Pastoor Peter van der Weide.  

Deze pastoor bekend van de Tv had ik al een 

paar maal gehoord en meegemaakt bij  

uitvaarten van familieleden in Heeg en Sneek. 

Nu moet ik eerlijk zeggen dat ik graag naar hem 

luister. Hij is nl in staat om met zijn preken de 

mensen te boeien. Niet in zwaar theologische 

gepreek maar gewoon sprekend in gewone taal 

en voor iedereen begrijpend kan hij de  

boodschap brengen. Met voorbeelden uit het dagelijkse leven en wat 

nog belangrijker is nooit langer dan een minuut of zeven. Het mag dan 

ook niet verwonderlijk zijn dat hij een geliefd persoon is die de  

mensen aanspreekt.  
 

Ook in het bisdom Groningen zijn de parochies gebundeld en daardoor 

is rondom Sneek een nieuwe parochie ontstaan bestaande uit een  

fusie van vier parochies. Deze vormen gezamenlijk de parochie Sint 

Antonius van Paduaparochie met Sneek als hoofdkerk.  

Het pastoresteam bestaat uit een Pastoor en een diaken. Samen  

bedienen zij de geloofsgemeenschap. In Sneek staat dus hoofdkerk, 

daar is iedere zondag een Eucharistieviering. In de overige  

gemeenschappen is er op zaterdagavond een dienst of op  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

St Jozefkerk in Heeg 
Friesland  
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zondagmorgen. Met af en toe een woord en communieviering verzorgd 

door leken.  
 

Over kerksluitingen en verkoop wordt niet gesproken terwijl we praten 

over bijv. Heeg gemiddeld 20/25 bezoekers per viering. De viering in 

Sneek wordt ook geregeld uitgezonden via de NPO.  

De gemeenschappen zijn nog erg actief. Ondanks de afstand die  

vergelijkbaar is als bij ons gebeuren veel activiteiten gezamenlijk. 

Daar kunnen wij nog veel van leren.  
 

Ide van de wijk. 

 ***** 

Glas in lood 
 

Zoals u weet zijn de glas in lood ramen die bij  

ons in de Schaapskooi stonden verhuisd naar de 

Nicolaaskerk in Purmerend. Daar hebben ze  

inmiddels een plaats gekregen in de Maria-kapel.  
 

Nu is het de bedoeling dat op zondag 21 april 

a.s., dan is het Goede Herderzondag, deze ramen  

gezegend zullen worden.  
 

Hiervoor worden de parochianen van de  

geloofsgemeenschap Landsmeer speciaal  

uitgenodigd.  

De aanvang van de viering is 10.00 uur.  

Na afloop is er gelegenheid om samen koffie te 

drinken en te lunchen.  
 

U kunt zich hier voor opgeven per mail aan: 

i.wijk@upcmail.nl.  

Indien vervoer noodzakelijk is zal dit geregeld  

worden.  

Informatie bij: Ide van der Wijk 06 28 04 68 51. 
    

***** 

Oecumenische dienst 
 

Op zondag 26 mei a.s. , zondag van de Heilige Drieëenheid, is er een 

oecumenische dienst in het Kruispunt met een doopsgezinde  

voorganger. De dienst begint om 10.00 uur. 
 

********* 

 

mailto:i.wijk@upcmail.nl
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 R.K. geloofsgemeenschap 

 Sint Bonifatius 
 

Koster 
 

Wij zijn op zoek naar een koster, m/v.  Wie o wie wil ons 

helpen?  De vieringen vinden plaats in de kleine kerk.  

De uitvaartvieringen vinden vooralsnog plaats in de parochiekerk. Het 

gaat om ongeveer 1,5 uur op de zaterdagavond ca. 1 x per 6 weken. 

Het betreft het klaarzetten van de dingen die nodig zijn voor de  

eucharistie, het aansteken van de kaarsen, de klok luiden, de kerk 

openen en sluiten.  Voor nadere informatie kunt u contact opnemen 

met het secretariaat tel. 0299 671456 

Het secretariaat is geopende op vrijdagmiddag van 14.00 – 17.00. 
 

Lourdes 2024 
 

Ruim 165 jaar geleden verscheen Maria voor de eerste 

maal aan Bernadette Soubirous in de grot van  

Massabiëlle.Miljoenen pelgrims uit alle landen trekken 

jaarlijks naar Lourdes om er te drinken uit de bron, 

een kaars op te steken en de wonderlijke sfeer van 

Lourdes te ervaren.Deelnemen aan de Maria  

lichtprocessie, de Sacramentsprocessie en de  

Internationale Hoogmis maakte diepe indruk, evenals het bijwonen 

van talrijke Nederlandstalige vieringen en het bezoeken van speciale 

plekken in en rond Lourdes. Ook dit jaar gaan wij op bedevaart naar 

Lourdes. Wij sluiten ons dan aan bij de medepelgrims die ook via het 

Huis van de Pelgrim met ons mee naar Lourdes gaan. 

Pastoor Bruno zal tijdens de bedevaart onze hotel pastoor zijn. 
 

Dit jaar gaan wij per vliegtuig. 

We vertrekken op Maandag 16 september en komen terug op  

Zaterdag 21 september in de avond. 

We vertrekken van af het Sint-Jans plein Noord-Scharwoude. 

We verblijven in een goed hotel nabij het Heiligdom. 
 

Als U hulp of zorg nodig heeft dan kunnen wij daarvoor zorgen. 

Er staan vrijwilligers voor U klaar om b.v. U in Uw rolstoel te  

begeleiden. 

De bedevaart wordt ondersteunt met Nederlandse artsen. Daarnaast 

ook gezellig een terrasje pakken voor een heerlijke cappuccino. 
 

Mocht U geïnteresseerd zijn om hier graag wat meer over te horen en 

U eventueel in te schrijven dan kunt U contact opnemen met 

Paul Bergen 06-22370382 of via de mail pauibergen@planet.nl 
 

U bent van harte welkom namens de Lourdes werkgroep. 

 

mailto:pauibergen@planet.nl
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INGEZONDEN 
 

Interkerkelijke zangmiddag 21 april, Taborkerk 
 

‘Samen geloven in HOOP’ 

 

Interkerkelijke zangmiddagen zijn 

een traditie geworden in  

Purmerend. Ook dit jaar is er  

gelegenheid een uur met hart en 

ziel te zingen, samen met  

gelovigen uit andere kerken en 

gemeenten.  
 

Dat kan op zondagmiddag  

21 april, onder de bezielende  

muzikale leiding van een band van 

het Leger des Heils.  
 

Het thema is: ‘ 

Samen geloven in HOOP’. 
 

Het zingen begint om 15.30 uur. 

Er worden vertrouwde en geliefde 

liederen gezongen uit de bundel 

van het Leger des Heils en het  

Liedboek van de Kerken, naast 

eigentijdse liederen van  

Huub Oosterhuis, Sela en Opwekking, die ook door velen graag  

gezongen worden. Allerlei kerkelijke muzikale tradities komen aan 

bod.  
 

Deze zangmiddag is een interkerkelijke activiteit, onder de paraplu 

van het Beraad van Kerken Purmerend. Ontmoeting is hierbij van  

belang. Daarom staat vanaf 15.00 uur koffie en thee voor u klaar in 

de hal. Na afloop kan nagepraat worden bij een (alcoholvrij) drankje. 

Medewerking aan de zangmiddag wordt verleend door: 
 

 de Amsterdam-West Band van het Leger des Heils  

 o.l.v. kapelmeester Henk Dijkstra 

 Elly Linger                   - vleugel 

 Gerrit van Ettekoven     - presentatie 

 Bianca Zandbergen        - gedicht 
 

 Wij hopen u zondag 21 april te ontmoeten in de Taborkerk! 
 

********* 
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De poppenspeler van Warschau 
 

Het verhaal gaat over een grotendeels waar  

gebeurd verhaal dat omlijst wordt door  

ontroerende Oost Europese klezmer muziek en 

sfeervolle improvisaties. 

De joodse tiener Mika Hernsteijn probeert in het 

getto van Warschau te overleven. 

In alle ellende weet Mika het verschil te maken. 

Met zijn poppenspel brengt hij mensen wat  

vrolijkheid en bied hij hoop. 

Levens van vriend en vijand in het getto  

verweven zich, door hun beider ogen bezien we 

de oorlog en de nasleep ervan. 

Op initiatief van het Beraad van Kerken  

Purmerend wordt in het kader van de 5 mei  

vieringen 2024 het verhaal van de poppenspeler van Warschau  

uitgevoerd op:  
 

19 april 2024, aanvang 20.15 uur in de 

Taborkerk, Maasstraat 2, 1442 RV Purmerend. 
 

Entreeprijs: € 5,-- pp., inclusief een drankje.  
 

Dit bedrag kan overgemaakt worden naar: 

NL12RABO 03737 27259 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente 

Purmerend onder vermelding van: De poppenspeler van Warschau. 
 

Uw aanmelding is geldig wanneer het bedrag voor 5 april 2024 op 

bovengenoemde rekening is overgemaakt. 
 

Deze voorstelling wordt uitgevoerd door:  

Trio Wilde Eend verteller, Gottfrid van Eck klarinet,  

Juul Beerda accordeon en Jiska ter Bals: viool. 

Regie:         Eugene Ligtvoet. 

Organisatoren: Hillie van Netten; 

              Peter Hartog; 

              Rien en Sjoeky Brak. 
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“Beemsterse Sonnetten” 
 

12 maart 2024 is het boek  

“Beemsterse Sonnetten” uitgekomen. 

  

Dit boek is geschreven door Jan Duin. (1934) 

Beemsterse Sonnetten is ontstaan in de polder 

en langs de dijk, waar Jan vaak wandelt. 
 

Taal is voor de schrijver bij uitstek het  

instrument om zich te uiten over het leven in de 

Beemster, waar hij ook woont. Niet zo vreemd 

voor wie hem kent. 
 

Zijn onderwerpen mogen dan ‘alledaags’ zijn, de vorm is dat  

allerminst. Altijd een vleugje wijsbegeerte vervat in de cadans van het 

sonnet. Stof tot nadenken. De meeste sonnetten met een knipoog 

naar de polder. 

Een selectie hiervan leest u in het boek “Beemsterse Sonnetten”.  

  

Verkoopsprijs: Beemsterse Sonnetten € 24,95                                                        

Voor informatie en bestellingen kunt u een bericht sturen naar: 

Rose van Teylingen.  Email: info@twovanteylingen.com 
 

********* 

“Kerk open, Orgels spelen” 
 

In de maanden mei tot en met augustus is de  

Nicolaaskerk op de laatste zaterdag van de maand 

van 14.00- tot 16.00 uur opengesteld voor publiek.  
 

De drie historische orgels, waaronder het  

befaamde Garrels-orgel, zullen dan worden  

bespeeld en de bezoekers kunnen het interieur van 

de imposante Nicolaaskerk bekijken en de orgels  

beluisteren.  

Toelichting kan worden gegeven, vragen worden  

beantwoord en het Garrels-orgel kan ook boven worden bezocht.  

De organisatie berust bij de ‘Stichting Garrelsorgel Purmerend’.  

Voor het eerst zal dit zijn op zaterdag 25 mei.  

Ook op de ‘Open Monumentendag’, zaterdag 14 september, zal de  

Nicolaaskerk zo opengesteld zijn, dan in samenwerking met de  

gemeente Purmerend.  

De Garrels-stichting deed hier de afgelopen twee jaren ervaring mee 

op, vooral het laagdrempelige karakter waarbij het winkelend publiek 

zo eens binnen kan lopen, blijkt in de smaak te vallen. En met name 

de kinderen vinden zo’n bezoek boven bij het Garrels-orgel ‘machtig 

interessant’! 

 

 

mailto:info@twovanteylingen.com
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KBO Ledenbijeenkomst 26 april 2024 
 

Deze bijeenkomst staat in het  

teken van de Jaarlijkse  

Algemene Ledenvergadering,waarin het bestuur 

rekening en verantwoording zal afleggen aan de 

vergadering over het afgelopen verenigingsjaar.  

Tevens zullen de plannen voor het lopende jaar 

bekend gemaakt worden.  

Het is daarom verstandig om uw vragen alvast te noteren.  
 

De volledige agenda voor deze Jaarvergadering zult u aantreffen als 

bijlage ingesloten bij de Nestor van April 2024. Na de pauze krijgen 

wij een grote verrassing, wat waarschijnlijk nog nooit is voorgekomen.  
 

Bert Korver komt zijn goochelkunsten vertonen en zal menigeen  

verrassen. Ongetwijfeld zal dit optreden deze middag een mooie  

afsluiting zijn van de vele bijeenkomsten die uw KBO afdeling  

organiseert. 

De aanvangstijd 13.30 uur. Zaal open 13.00 uur in het Stamhuis  

Kerkstraat 11 te Purmerend 

 
 

KBO Ledenbijeenkomst 31 mei 2024 
 

Op deze middag heeft de aktiviteitencom-

missie iets geheel aparts gevonden.  

Zij hebben Mevr. Nel Tip uit Westzaan  

uitgenodigd, omringd door haar  

zelfgemaakte tassen en hoeden, die ze zelf 

maakt in haar eigen atelier.  

Tijdens haar spreekbeurt maakt zij er iets 

gezelligs van en loopt zij  tussen het publiek 

en vertelt over de geschiedenis van         

      de vrouwentas en wat zij er in meenemen.  
 

Mooie gesprekken ontstaan er ze ker als de vraag 

gesteld wordt,  

”Wat was uw eerste tas” ? Er was zelfs een vrouw, die thuis haar tas 

ging ophalen, die zij als jong meisje op de lagere school in Indonesie 

van jute had gemaakt en altijd heel zorgvuldig heeft bewaard.  

Zij verkoopt ook meestal tassen uit haar eigen atelier. Wij zullen veel 

te horen en te zien krijgen op deze middag. 
 

Neem gerust uw belangstellende buren en/of kennissen mee. 
 

Aanvangstijd 13.30 uur. Zaal open 13.00 uur. 
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KINDERPAGINA 

Gebedje 
 

Wind door je  

kleren, vuur uit 

de hemel zo is 

Gods Geest. 
 

Zo raakt Gods 

Geest je aan. 

 

De leerlingen van 

Jezus gingen op 

weg om liefde te 

brengen aan 

iedereen. 

 

God, we zijn 

dankbaar dat we 

allemaal  

broertjes en  

zusjes van elkaar 

zijn. 

 

Dat wij daar bij 

mogen horen. 

 

Een huis van  

vrede en liefde 

voor iedereen. 

Amen. 

 Oplossing op pagina 33 
 

Rebus: 

Zet alle eerste letters achter  

elkaar en je ontdekt het woord. 

 Oplossing: 
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 Aanvraag Misintentie 
 

 

De heer/mevrouw: _____________________________ 
 

Straat: ______________________________________  Nr. ________ 
 

Postcode:  __________  Woonplaats: __________________________ 
 

Telefoonnummer: __________________________________________ 

 

Vraagt een misintentie aan voor (korte beschrijving): 
 

_________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________ 

 

Om gelezen te worden in de viering van 10:00/19:00 uur te: 

  

Purmerend op datum: __________________ 
 

De Rijp  op datum: __________________ 
 

Oosthuizen op datum: __________________ 
 

Westbeemster op datum: __________________ 
 

Schermerhorn op datum: __________________ 
 

Landsmeer op datum: __________________ 
 

Purmerend dagkapel 09:00 uur  op datum: __________________ 
 

Aankruizen wat van toepassing is. 

 

 De prijs per intentie is vrijblijvend u kunt deze over maken op 

 IBAN: NL13 INGB 0000 5771 30 t.n.v. 

 Interparochiële Stichting Nicolaas- en Paulusparochie  

 o.v.v. Misintentie en de gewenste naam.   
 

 Inleveren: brievenbus van de Nicolaaskerk (achterzijde kerk) 

 in een envelop met de vermelding "misintentie". 

 En graag ruim vóór de aangevraagde datum. 

 Ook kunt u deze intentie afgeven, mailen of versturen naar: 
 

 Dhr. J.D. ter Mull 

 Schalmeistraat 16 

 1443 XD  Purmerend 

 Telefoon: 0299 - 42 00 34   

 Email: misintenties@gmail.com      apr./mei ’24 



33 

 MISINTENTIES     maanden Mei./Jun. 
Parochie Maria, Moeder van God 

 

            Joannes de Doper WESTBEEMSTER 
 

           Zondag 7 april 

             Herman van Wonderen (jaardienst); Pater Luis Weel;   

              Dik Tol; Toos Kloosterboer-Schagen; Remco Braak;  

             Richard Laan; Piet de Wit en overl. familie de Wit 

             Zuurbier; Herman Zwaneveld; Truus Roet-van Baarsen; 

Trimco de Jonge; Martin Stroet; Bernardus Jacobus Velzeboer;  

Catharina Velzeboer-Blauw en dochter Jopie;P iet Velzeboer en Corrie 

Velzeboer-Hoogeveen; Ria Velzeboer en Chris Groot; Niek Rijper en 

Ans Rijper-Smit; Wim Appelman; Jannie Appelman-Velzeboer en doch-

ter Wil; John van Loo;Niek de Jong en Corrie de Jong-Poel. 
 

Zondag 14 april; 

Uit dankbaarheid bgv het 65 jarige huwelijk van Ton en Riet Beuken; 

Jan Dekker; Leonardus Granneman en Coba Granneman-Groot; 

Nic van Baar; Riet Duin en overleden familie; Hein Stevers en  

Tiny Stevers-van Etten; Piet van der Helm en Leny van der  

Helm-Ammerlaan; Om zegen over een huisgezin. 

 

Zondag 21 april 

Dik Tol; Paul Buijsman; Truus Roet-van Baarsen; Niek Rijper en Ans 

Rijper-Smit; John van Loo; Judith Bleeker en overleden familie; 

Thea Hop-Kiebert; Herman-Zwaneveld; Toos Kloosterboer-Schagen; 

Niek de Jong en Corrie de Jong-Poel; Piet van der Helm en  

Leny van der Helm-Ammerlaan. 
 

  Zondag 5 mei 

Herman-Zwaneveld; Piet de Wit; Nic van Baar; Richard Laan; 

Wim Appelman; Jannie Appelman-Velzeboer en dochter Wil; 

Thea Hop-Kiebert; Jan Dekker; Truus Roet-van Baarsen. 
 

Donderdag 9 mei/Hemelvaart 

Overleden ouders Roet-Beerepoot;Piet de Wit;Remco Braak;Dik 

Tol;Leonardus Granneman en Coba GRanneman-Groot; 

Niek Rijper en Ans Rijper-Smit;Herman-Zwaneveld;Piet van der Helm 

en Leny van der Helm-Ammerlaan;Toos Kloosterboer-Schagen; 

Bep de Wit-Zuurbier;Dirk de Wit en Martha de Wit-Schagen; Trimco 

de Jonge;pater Luis Weel;Nic de Jong en Corrie de Jong-Poel;John van 

Loo. 
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Zondag 19 mei/Pinksteren 

Toos Kloosterboer-Schagen; John van Loo; Truus Roet-van Baarsen;  

overleden familie van de Nes-Meijssen; Paul Buijsman;  

Thea Hop-Kiebert; Trimco de Jonge;Richard Laan; overleden ouders 

Boots-Twint, broers Sjors en Joop; Dik Tol; Herman Zwaneveld;  

pastoor Bart Pronk; Rie Stokman; Bernardus Jacobus Velzeboer,  

Catharina Velzeboer-Blauw en dochter Jopie; Rie Stokman; 

Piet Velzeboer en Corrie Hoogeveen; Ria Velzeboer en Chris de Vries; 

Nic de Jong en Corrie de Jong-Poel; Hein Stevers en Tiny Stevers-van 

Etten; Piet van der Helm en Leny van der Helm-Ammerlaan. 
 

***** 

 

H.H. Nicolaas/Catharina PURMEREND 
 

  Zondag 7 april 

Piet Begheijn; Jan van Wonderen; Liga Carmen Maria 

Powel-Zoutkamp; uit dankbaarheid t.g.v. een 35 jarig 

huwelijk; Willem Cornelis Maria Jozef Rosenboom; 
             

  Zondag 14 april 

Ruud Bloemkolk; Lou van Bavel en zegen over de gezinnen;  

Christine Molenaar-Terhorst; Nelly de Winter-Zuurveld; 

Liga Carmen Maria Powel-Zoutkamp. 
 

  Zondag 21 april 

Piet de Heer en Francine. 
 

  Zondag 28 april 

Cees Bart en Wim van Leeuwen; Han Heijenbrock; Dick Mourits en 

familie; Ton Mahieu; Nelly de Winter-Zuurveld. 

 

Zondag 5 mei 

Piet Begheijn; Jan van Wonderen; Christine Molenaar-Terhorst. 

Willem Cornelis Maria Jozef Rosenboom. 
 

Zondag 12 mei  

Lou van Bavel en overleden familie Bosma; Voor mijn overleden vrouw 

Carolien Spitteler-de Wildt; Nelly de Winter-Zuurveld. 
 

Zondag 19 mei 

Nico Karels; Henrietta de Wolf.  
 

Zondag 26 mei 

Cees Bart en Wim van Leeuwen; Han Heijenbrock; Dick Mourtis en 

familie; Ton Mahieu; Nelly de Winter-Zuurveld. 
 

***** 
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Sint Bonifatius De Rijp 
 

Zaterdag 6 april 

Overleden familie Kolk-Fontijn; Anton en Riet de Boer-

Schipper; Tiny Beumer-Boos; Nico Beumer en overleden 

familie van Dam; Kees Mul; Henk Poel. 
 

Zaterdag 20 april 

Piet Poel en Truus Poel-Huiberts;  Overleden familie Hermans en Ton 

Spreen; Tiny Beumer-Boos, Nico Beumer en overleden familie Beumer, 

Siem Borst en Tiny Borst-Smal; Rina Klijn-Twint; Annie Smit-Twint 

overleden ouders Twint-Delemarre, Jan Twint;mOverleden ouders van 

Raamsdonk-Brinkman; Henny Abels en overleden ouders Abels-Banis; 

Jan Tam; Jos Taam; Ger Taam; Cor Taam; Gerard Abels en overleden 

familie Abels-Stoop; Uit dankbaarheid bij een 90e verjaardag. 

 

Omdat er liefde is, bestaat er geen voorbij. 

In alle eeuwigheid ben jij… 
 

Toon Hermans 
 

********* 
 

                     Narcissen 
 

Zie ze daar staan 

gisteren nog in knop 

nu met al hun blaadjes 

feestelijk uitgevouwen 

een spetterend gloria in geel 
 

ze lijken om het 

hardst te roepen 

kijk naar ons 

kijk naar ons 

pauzeer eens even 

stop de wedren met de tijd 

re-creër 
 

in neem hun raad ter harte 

en zie 

daar is het stil moment 

U mijn God bewonder 

verheerlijk en bemin 
 

Oeke Kruythof 
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Dienstenrooster maand april 

 D
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Pinksteren 
 

Zijn geest van liefde gaf God aan het kruis. 

Sindsdien is deze geest niet meer weg te denken. 

 Liturgische kleur wit

 Tijd  Kerk  Voorganger

10.00  Purmerend  Mariusz Momot

 Liturgische kleur wit

 Tijd  Kerk  Voorganger

10.00  Landsmeer  Jack Noë

 Liturgische kleur wit

 Tijd  Kerk  Voorganger

19.00  Oosthuizen

 Liturgische kleur wit

 Tijd  Kerk  Voorganger

12.00  Purmerend  Marcelo S. Rocha

19.00  De Rijp  Amos

10.00  Purmerend  Marcelo S. Rocha

10.00  Westbeemster  Jan Duin

10.00  Schermerhorn  Vop-viering

 Liturgische kleur wit

 Tijd  Kerk  Voorganger

12.00  Purmerend  Mariusz Momot

10.00  Oosthuizen  Marcel Kaaijk

10.00  Purmerend  Mariusz Momot

10.00  Westbeemster  Jan Duin

 Liturgische kleur wit

 Tijd  Kerk  Voorganger

12.00  Purmerend  Marcelo S. Rocha

19.00  De Rijp  Marcelo S. Rocha

10.00  Purmerend  Marcelo S. Rocha

10.00  Westbeemster  Henk Versteeg

 Liturgische kleur wit

 Tijd  Kerk  Voorganger

12.00  Purmerend  Marcelo S. Rocha

10.00  Oosthuizen  Jack Noë

10.00  Purmerend  Henk Versteeg

 27 en 28  april  Vijfde zondag van Pasen

 Familieviering

 Familieviering

 Cantors

 Koster Ria, Lector Wilma, Collectant Wim, Samenzang

 Aanvulling t.b.v. de viering

 Het Pauluskoor

 Cantors Jan en Sonja

 W en C-viering  Koster W. Vrolijk, Lector A. de Hoop

 1  april  Tweede Paasdag

 Aanvulling t.b.v. de viering

 Regioviering m.m.v.  Byzantijnskoor

 Koster Ria, Lector Wil, Collectant Wim, Samenzang

 6 en 7  april  Tweede zondag van Pasen

 Aanvulling t.b.v. de viering

 Familieviering

 W. en Communieviering, Cantors, Jan en Sonja

 Cantors

 Woensdag 3  april

 Vrijdag 5 april

 Aanvulling t.b.v. de viering

 Onder octaaf van Pasen

 Aanvulling t.b.v. de viering

 W. en Communieviering in de Voorhof

 13 en 14  april  Derde zondag van Pasen

 In zorgcentrum De Horn

 Rozenkransgebed en Eucharistieviering

 Aanvulling t.b.v. de viering

 Aanvulling t.b.v. de viering

 W en C-viering, Koster J. Pronk, Lector S. de Wit, Het Franciscuskoor

 Het Pauluskoor

 Familieviering

 20 en 21  april

 Koster Wil, Lector Ria Collectant Nico, Herenkoor

 Vierde zondag van Pasen
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Dienstenrooster maand mei 

 D
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Oplossing rebus pagina 31: Pinksterfeest 

 Liturgische kleur wit

 Tijd  Kerk  Voorganger

10.00  Landsmeer  Mariusz Momot

 Liturgische kleur wit

 Tijd  Kerk  Voorganger

19.00  Oosthuizen

 Liturgische kleur wit

 Tijd  Kerk  Voorganger

12.00  Purmerend  Mariusz Momot

19.00  De Rijp  Amos

10.00  Purmerend  Jan Duin

10.00  Westbeemster  Mariusz Momot

10.00  Schermerhorn  Vop-viering

 Liturgische kleur wit

 Tijd  Kerk  Voorganger

10.00  Purmerend  Marcelo S. Rocha

10.00 Westbeemster  Mariusz Momot

 Liturgische kleur wit

 Tijd  Kerk  Voorganger

12.00  Purmerend  Mariusz Momot

10.00  Purmerend  Mariusz Momot

10.00  Oosthuizen  Henk Versteeg

 Liturgische kleur rood

 Tijd  Kerk  Voorganger

19.00  De Rijp  Jack Noë

10.00  Purmerend  Marcelo S. Rocha

10.00  Oosthuizen  Marcel Kaaijk

10.00  Westbeemster  Mariusz Momot

 Liturgische kleur wit

 Tijd  Kerk  Voorganger

10.00  Purmerend  Henk Versteeg

 Liturgische kleur wit

 Tijd  Kerk  Voorganger

12.00  Purmerend  Mariusz Momot

10.00  Oosthuizen  Marcelo S. Rocha

10.00  Purmerend  Henk Versteeg

 MMG-koor, Vormsel

 Koster Tiny, Lector Ria, Collectant Paul, Herenkoor

 Familieviering

 W. en Communieviering, Cantors, Jan en Sonja

 W. en Communieviering, Cantors, Jan en Sonja

 Koster J. Pronk, Lector M. Kraakman, Franciscuskoor

 Cantors

 W. en C-viering, Koster W. Vrolijk, LectorS.de Wit, Franciscuskoor

 11 en 12 mei  Zevende zondag van Pasen

 Familieviering

 Donderdag 9 mei

 Aanvulling t.b.v. de viering

  4 en 5 mei  Zesde zondag van Pasen

 Aanvulling t.b.v. de viering

 Familieviering

 18 en 19 mei  Pinsteren

 Aanvulling t.b.v. de viering

 Herenkoor

 Aanvulling t.b.v. de viering

 Eerste Heilige Communie, Het Pauluskoor

 Het Pauluskoor

 Koster J.Pronk, Lector A. De Hoop, Franciscuskoor

 Cantors

 Maandag 20 mei  Maria, Moeder van de kerk

 Aanvulling t.b.v. de viering

 25 en 26 mei  Heilige Drieëenheid

 Aanvulling t.b.v. de viering

 Hemelvaart van de Heer

 Cantors Hans en Ina Mijnen, Organist Dick Scharn

 Koster Wil, Lector Wil, Collectant Nico, Gelegenheidskoor

 Woensdag 1 mei  Zesde zondag van Pasen

 Aanvulling t.b.v. de viering

 W. en Communieviering in de Voorhof

 In zorgcentrum De Horn

 Vrijdag 3 mei  Zesde zondag van Pasen

 Aanvulling t.b.v. de viering

 Rozenkransgebed en Eucharistieviering
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  Eucharistie op de radio, televisie en computer 
 

De Eucharistievieringen op de zondagen zijn vanuit onze 

eigen Nicolaaskerk rechtstreeks te volgen via:  

You Tube: Parochie Maria Moeder van God, aanvang 

10:00 uur.  

Of op RTV Purmerend:  

Voor Purmerend op Ziggo kanaal 34 en KPN kanaal 1390. 

Voor Landsmeer op Ziggo kanaal 34. 
 

Kerkebreed 
 

Vanaf 1985 is wekelijks het programma Kerkebreed op de Lokale  

Omroep Landsmeer te beluisteren.  

Kerkebreed is het programma van de gezamenlijke kerken van  

Landsmeer en het is te beluisteren op Ziggo Radio 920, KPN Radio 

1197,  DAB+ 11A  en FM 105.7 op zaterdag van 19:00 tot 20:00 uur, 

met herhalingen op zondag van 8:00 tot 9:00 uur en van 9:00 tot 

10:00 uur.  

U kunt de uitzendingen ook beluisteren en terugluisteren op 

www.lokaleomroeplandsmeer.nl <http://

www.lokaleomroeplandsmeer.nl> 
 

Op de zondagen door het jaar is er een Eucharistieviering te bekijken 

op de televisie via KRO-NCRV, vanaf 10:00 uur op NPO 2. 

 

Dit zelfde geldt voor de Eucharistieviering vanuit de: 

Basiliek Sint Bavo in Haarlem deze is eveneens te volgen via You Tube. 

********* 
Actuele berichten, vieringen en het  

Parochiemagazine treft u aan op onze website: 

www.parochiemariamoedervangod.nl en ook op  

Facebookpagina@Nicolaas600 
 

********* 
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 Financiën 
 

Kerkbalans/Spuigat: t.n.v. ips Nicolaas– en  of Paulusparochie  

o.v.v. Kerkbalans en/of parochieblad.       NL60 INGB  0001 7568 71  

                                        NL50 RABO 0142 7842 22  

Stichting Bouwen aan Banja Luka (en kinderfonds)  

                                         NL52 INGB 0005 3792 86  
 

Collecte gelden: Scan de QR-code,  

ook kunt u uw bijdrage overmaken op:  

NL22 RABO 0157 4995 29 t.n.v.  

R.K. Parochie Maria, Moeder van God  

 
 

Misintenties: 
  

Richtprijs per intentie is een vrijwillige bijdrage over te maken op  

rekening NL13 INGB 0000 5771 30 t.n.v.  

Interparochiële Stichting Nicolaas– en Paulusparochie o.v.v. 

Misintentie en de gewenste naam. 
 

Inleveren: brievenbus van de Nicolaaskerk (Achterzijde kerk)  

in een envelop met vermelding “misintentie”. 
 

Ook kunt u uw intenties afgeven, mailen of versturen naar: 

Dhr. J.D. ter Mull, Schalmeistraat 16, 1443 XD Purmerend 

Tel. 0299 - 42 00 34, Email: misintenties@gmail.com 
 

 

 
 

 

Geef vandaag  

voor de kerk van Morgen. 
 

IBAN Rekening: NL22 RABO 01 57 49 95 29 

t.n.v. R.K. Parochie Maria, Moeder van God. 

 

Vieringen Nicolaaskerk 
 

Dinsdag   09:00 uur  Eucharistie of Communieviering. 

Zaterdag 12:00 uur  Jongerenviering (zie rooster). 

Zondag   10:00 uur   Eucharistieviering. 
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Bestuur  
R.K. Parochie Maria, Moeder van God 

 

Marcelo Salão Rocha         Voorzitter         06 - 46 84 70 43 

Marielle de Jong-Bakkenist    Secretaris         06 - 53 70 51 34  

                           nicolaaskerk.purmerend@live.nl   

Hans Karels                 Penningmeester   06 - 23 56 42 60 

Frank de Wit                Bestuurslid        06 - 55 34 66 11   

Marja van Dam              Bestuurslid        06 - 26 75 96 34 

Mariusz Momot              Parochiekapelaan  06 - 27 40 23 68 

 
 

Belasting aangifte: i.p.v. ANBI: in kerkelijk verband voor onze  

parochie (rechtstreeks via Caritas dan: Nr. 824.319.618) 

RSIN Nr. 824.112.088 

Invullen bij aangifte: d.m.v.  “belastingdienst anbi“ naam invoeren: 

Parochie Maria, Moeder van God. Plaats; De Rijp.  
 

Website:  www.parochiemariamoedervangod.nl 

Email:    parochiemariamoedervangod@outlook.com 
 

Parochiële Caritas Instelling (PCI) 

Secretariaat: Jisperweg 91, 1464 NJ Westbeemster 

IBAN: NL34 ABNA 0231 3526 11 
Email: CaritasPolderland@gmail.com   
Raad van Advies (RvA) voor aanmeldingen: 

Elke dinsdagmorgen is er een inloopspreekuur van 10:00 tot 12:00 uur 

in de Nicolaaskerk, Kaasmarkt 15, 1441 BG Purmerend. 

Email: caritaspurmerend@gmail.com  

 

Wees welkom 

Iedere dinsdagochtend regionale diaconale inloop van 10:00 tot 12:00 

uur in de Nicolaaskerk op de Kaasmarkt 15 te Purmerend. 

Koffie, thee en wij staan voor u klaar. Heeft u vragen, opmerkingen, 

wilt u wat melden of diaconaal actief worden, neemt u dan contact  

met ons op. 
 

Aanvraag misintenties: zie pagina in dit parochiemagazine. 

 

Verschijningsdatums zijn:  juni/juli                  28/05-31/05-’24 

                        augustus/september      30/07-02/08-’24 

 
 

 

mailto:nicolaaskerk.purmerend@live.nl
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